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Het opvallendste nieuws van de 
afgelopen periode was het overlijden 
van Michiel Gottmers, die samen met 
zijn vrouw Baukje 25 jaar in de 
Hollanderwijk heeft gewoond. Het 
was iemand die altijd te porren was 
voor een praatje en hij is 85 jaar oud 
geworden. Hij laat ook twee kinderen 
achter.

De rubriek in de Schijnwerper heeft 
Sjoukje de Boer als onderwerp. Ze is 
drama docente in Sneek, woont met 
groot genoegen in de Hollanderwijk 
en heeft een zoontje. Verder is ze als 
beeldend kunstenares actief en maakt 
ze prentenboeken.
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We zijn nog steeds op zoek naar 
mensen die mee willen helpen met 
het ophalen van het oud papier
in de wijk. 
Een paar keer per jaar 2 uurtjes, meer is het niet... 
Gezellig, ontspannen, lekker buiten lopen, goed voor het 
milieu en de wijk.
Aanmelden: Gerda, 2126272 of Paul (STIP): 2130823

Buurtgenoot Thijs Meester gaat de 
hoofdrol spelen in de nieuwe musical 
De Tocht, die geïnspireerd is op de 
fameuze Elfstedentochten. Hij moest 
daarvoor speciaal leren schaatsen.  

Eddy Sikma heeft weer een aantal 
pagina’s over kunst gevuld en ten 
slotte is er speciale aandacht voor 
The Go Go’s, een geheel vrouwelijke 
rockgroep rond zangeres Belinda 
Carlisle, die in de VS zeer beroemd is 
geworden, maar niet in Europa. 
Mooie muziek.
Veel leesplezier

Frank Roffel

REDACTIEKRABBEL
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Op 28 februari is thuis in de 
Hollanderstraat 15 Michiel Gottmers 
overleden. Hij was 85 jaar. Zijn vrouw 
Boukje was bij hem. Ze hebben 
samen zo’n 25 jaar met heel veel 
plezier in de Hollanderstraat 
gewoond, hij hield van het wonen in 
de Hollanderwijk. Dat is aan het huis 
af te lezen. Het bordje met de tekst 
op de muur, de heg waarvan Michiel 
een olifant wilde maken, met 
slagtand en al. Het stoken op hout 
moest hij de laatste jaren vanwege 
zijn fysieke gestel er aan geven, maar 
de jaren daarvoor lag er regelmatig 
een enorme partij kachelhout voor 
de deur die Michiel netjes opsloeg op 
zijn plaatsje en in zijn tuin. Een 
traplift zorgde ervoor dat ze samen in 
hun huisje konden blijven wonen. Hij 
heeft de lift trots laten zien. Toen de 
energiekrapte dreigde liet Michiel 
twee kleine windturbines op het dak 
van de berging plaatsen. Hij was veel 
met het huis bezig en had tot op het 
laatst allerlei plannen. Maar veel 
lukte hem niet meer door 
lichamelijke klachten.

De liefde voor het wonen in de 
Hollanderwijk bleek ook uit de 
trouwe aanwezigheid van Michiel en 
Boukje op de Algemene Leden 
Vergadering van de Huurders-

vereniging Hollanderwijk. Hij zorgde 
voor een positieve inbreng en als er 
een bestuurslid afscheid nam, kreeg 
deze ook een bloemetje van Boukje 
en Michiel. Michiel en ik vormden 
samen een aantal jaar de kas-
commissie voor de Huurders-
vereniging. Hij was attent en behulp-
zaam. Toen zijn toenmalige buur-
vrouw Doré vertelde dat zij naar het 
zuiden van het land zou gaan 
verhuizen, verhuisde hij haar naar 
Brabant.

Michiel was Jehova getuige en zo nu 
en dan kwam ik hem achter het 

IN MEMORIAM 
MICHIEL GOTTMERS
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station tegen als hij een krantje 
aan de man probeerde te 
brengen. Hij wist dat ik geen 
interesse had en hij liet het zo, 
we maakten een praatje en 
gingen ieder ons weegs. 
Corona zorgde ervoor dat het 
leven van Michiel en Boukje zich 
voornamelijk in huis afspeelde, 
hij kwam niet meer buiten en 
was bang om met zijn 
kwetsbare gestel besmet te 
worden. 
We gaan onze karakteristieke 
buurman missen.  

Martien Plaatsman
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KINDERBINGO
door Ciska

Op woensdag 8 maart was 
er eindelijk weer een kinder-
bingo.

Ondanks dat er maar vier 
kinderen waren en drie 
volwassenen, was het heel 
gezellig.
Na twee rondes was er even 
wat drinken en een zakje chips. 
En daarna nog een derde 
ronde. Elk kind ging met prijzen 
naar huis.

We hopen in het najaar op een 
grotere opkomst.

Op de foto Logan met zijn 
prijzen.

Vindt u het leuk om met gezellige kinderen 
te knutselen?

Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje knutselen (van 3 tot 4 uur) 
met een groepje enthousiaste kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten, 
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
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BERICHT VAN DE 
HUURDERSVERENIGING
Blijkbaar zaten we bij het aanleveren 
van kopij de vorige keer al zo in de 
kerstsfeer dat we helemaal vergeten 
zijn om jullie bericht te doen over de 
Algemene Ledenvergadering op 29 
november 2022.

Dat doen we dus hierbij:
Inclusief bestuur waren er zeventien 
mensen aanwezig. Voor het nieuwe 
bestuur betekende het een 1e 
Algemene Ledenvergadering (alv). 
Corona had het afgelopen jaren niet 
mogelijk gemaakt om de vergadering 
te organiseren. In de afgelopen tijd is 
er nog een bestuurswisseling 
geweest. Zowel Baukje Terpstra als 
Janet Visser hebben afscheid 
genomen en Martien Plaatsman heeft 
zich gemeld als nieuw bestuurslid.

We hebben gesproken over het 
welkom heten van nieuwe bewoners. 
We worden per kwartaal door Elkien 
anoniem geïnformeerd over mutaties. 
We brengen een bezoekje aan de 
nieuwe bewoner(s) om hen te 
informeren over de Huurders-
vereniging en bieden een brochure 
aan met informatie over de wijk en de 
Huurdersvereniging.

Er zijn nog een aantal exemplaren van 
het boek Inkijk. In dit fotoboek staan 
interieurfoto’s van een aantal 

bewoners met een passend gedicht.
Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het 
dan weten. Contactgegevens staan in 
de adressenlijst achterin de Buurt-
krant.

De Huurdersvereniging behartigt 
alleen de belangen van de 177 
woningen in de Hollanderwijk. Dus 
niet de belangen van bewoners van 
de Hollanderhof. Die woningen vallen 
ook onder een andere woningbouw-
vereniging.

Ook de financiën kwamen aan bod. Er 
is op dit moment geen aanleiding om 
contributie te vragen aan de leden. 
Het ziet er prima uit en de 
kascommissie was tevreden!

Een aantal bewoners vertelde over 
hun ervaringen met de werkzaam-
heden met het verduurzamings-
traject. Er zijn vooral lovende 
woorden gesproken. Natuurlijk gaat 
er wel eens iets mis, maar men doet 
er alles aan om zaken goed op te 
lossen. Het contact met de harde 
werkers is prima! Er wordt alvast 
nagedacht over een feestelijke 
afsluiting van het project in 2024.
De avond werd beëindigd met muziek 
van zowel de Buurtband als een 
aantal aanwezigen onder het genot 
van een hapje en een drankje.
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HEGGEN
SNOEIEN 

op zaterdag 3 juni

Op papier aanmelden kan ook: vul dit strookje in en gooi het 
door de brieven bus bij Marga Garms, Van Harenstraat 16.

O ik heb hulp nodig met het snoeien
O ik wil graag helpen met snoeien

Naam: ....................................................................................

Adres: ....................................................................................
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Fioringras 87
8935 BR Leeuwarden

058 - 2880346
06 - 20893334

geert.eisma@telfort.nl

Bel gerust!
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06-36046497
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Nu te zien op de rotonde Julianalaan - 
Full Please! van Alexander Laner

15
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nieuwsgierig, activistisch en 
innovatief.

Workshop Artistieke Repairshop: 
Werk van Waarde 
Rondom het thema Full Please! van 
Alexander Laner organiseert VHDG 
educatie een laagdrempelige 
workshop, speciaal voor bewoners 
van 65+ jaar uit Leeuwarden en 
omgeving. 

Tijdens deze workshop zult u meer 
horen over het kunstwerk en de 
kunstenaar. U gaat ook zelf aan de 
slag, om een eigen recycle kunstwerk 
te maken. Dan kan iets kleins met stof 
en garen worden of bijvoorbeeld met 
metaal, zoals blik. Ons educatieteam 
neemt diverse spullen mee om 
daarmee een kunstwerk te creëren. 
Ook kunt u een dierbaar voorwerp 
meenemen om er een verhaal over te 
delen. Gezelligheid staat voorop, 
koffie met iets lekkers staat voor u 
klaar!

Datum: woensdagmiddag 3 mei
van 14:00 - 16:00 uur

Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38 
Leeuwarden
Kosten: gratis

Meer informatie over Full Please! en 
VHDG: www.vhdg.nl
Aanmelden workshop: 
mail naar educatie@vhdg.nl 
of bel: 06 41503716 (Siska)

In het voorjaar van 2023 presenteert 
VHDG een nieuw spraakmakend 
kunstwerk op de rotonde van de 
Julianalaan in Leeuwarden: Full 
Please! van kunstenaar Alexander 
Laner (DE). Vanuit je auto, vanaf je 
fiets of te voet kun je tot en met 31 
mei deze bijzondere fontein 
bewonderen. 

Met Full Please! transformeert 
Alexander Laner alledaagse huis-
houdelijke en industriële apparaten 
en gebruiksvoorwerpen naar een 
speelse kunstinstallatie met een 
kritische boodschap. In de woorden 
van de kunstenaar: “een ironische 
hommage aan het excessieve 
verbruik van fossiele grondstoffen in 
een maatschappij die zich steeds 
meer ecologisch bewust is.". Hoewel 
de westerse mens zich steeds meer 
bewust is van de naderende 
klimaatramp neemt het verbruik van 
fossiele grondstoffen van jaar tot jaar 
toe, en blijft het moeilijk om onze 
levensstijl en gewoontes aan te 
passen. Kom langs en bekijk het werk 
zelf!

VHDG is een eigenzinnig 
kunstinitiatief met aandacht voor 
experiment, hedendaagse kunst en 
talentontwikkeling. We vragen 
kunstenaars om te kijken naar de 
lokale omgeving en haar 
geschiedenis. Wat vertellen verhalen 
van hier ons over de wereld waarin 
we nu leven? Bij VHDG zijn we 



Wilde Wijk is nog steeds actief in de 
gehele wijk Huizum-West. En daar 
valt de Hollanderwijk óók onder! 

We zijn een stel bevlogen wijk-
bewoners die allerlei creatieve en 
culturele activiteiten organiseert om 
mensen met elkaar te verbinden! 
Onze activiteiten zijn te vinden op 
verschillende plekken in de wijk. Leer 
dus nieuwe mensen kennen, gewoon 
uit je eigen buurt!

Vele culturele activiteiten in de 
wijk
Binnenkort volgt het programma voor 
het voorjaar en de zomer. We gaan 
weer samen theater maken, muziek 
maken en samen eten. Er komen 
weer avonden met open podium, 
film- en dansavonden en wandelingen 
door de wijk. Ook zijn er creatieve 
middagen waar we breien, haken of 
schilderen en waar af en toe een 
workshop wordt gehouden.

Kijk altijd even in de agenda waar en 
wanneer de activiteit plaatsvindt: 
www.wildewijk.nl/agenda
We zijn tevens te vinden op 
Facebook.

ONTMOET ANDERE 
CREATIEVE WIJKBEWONERS 
MET DEZELFDE INTERESSES!

Eetgroep Gezellig en gezond
Kom bijvoorbeeld een keer mee-eten 
op donderdagavond. Want er is een 
wekelijkse eetgroep waar we gezellig 
met elkaar gezond eten. We spreken 
met elkaar af wie een gerecht 
meeneemt. De een zorgt voor een 
voorgerecht, anderen maken een 
hoofdgerecht en iemand zorgt voor 
een toetje. Zo hebben we meestal 
een driegangenmenu en een hoop 
gezelligheid. Lukt het je niet om iets 
mee te nemen? Dan schuif je aan 
voor €4. 

Theatervoorstelling Speeltuin 
Gerard Dou 90-jarig jubileum
De speeltuin Gerard Dou bestaat dit 
jaar maar liefst 90 jaar! Dit wordt 
gevierd op 2, 3 en 4 juni met een 
groot wijkfeest met allerlei 
activiteiten voor jong en oud. Wilde 
Wijk is bezig met de voorbereiding 
van een theatervoorstelling over de 
speeltuin. Heb je herinneringen aan 
de speeltuin of wil je meedoen in de 
voorstelling? Een rol achter de 
schermen kan ook. Meld je aan bij 
theatermaker Feya Hovenga. Telefoon 
06-55371144 of feya@wildewijk.nl.

16 17
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Park Podium
En komende zomer is de derde editie 
van Park Podium! Een feest tijdens de 
zomervakantie in ons mooie 
Julianapark voor en door bewoners 
van Huizum-West! Gezellig met een 
open podium, kraampjes, hapjes en 
‘kampvuur’. Hou de website in de 
gaten voor meer informatie! 
Meedoen? Bel 06-55371144.

Huizum-West
De wijk Huizum-
West is het 
gehele gebied 
tussen de 
spoorlijn, de 
Schrans en 
Julianalaan.
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Weet u het nog, dat de opa en vader 
van Jacob en Greetje in Huzum aan 
de deur kwam met een ventkar?
Weet u het nog, het bakkertje op de 
hoek van de Wiardastraat en de 
Jousmastraat?
Weet jij het nog, de winkel aan de 
Verlengde Schrans?
Weet jij het nog, onze verhuizing 
van de Verlengde Schrans naar de 
Schrans?

Inmiddels zitten we daar alweer 17 
jaar. Jacob en Greetje staan als 
derde generatie aan het roer in 
roerige tijden… corona, oorlog in 
Oekraïne met alle gevolgen voor 
grondstoffenprijzen van dien, 
energiecrisis… Maar crisis of niet… 
we gaan door!!

En dus is het tijd voor vernieuwing! 
Maar hoe doe je dat? Want we 
worden zelf ook een dagje ouder en 

willen misschien wel eens iets minder 
werken dan 75 uur per week. Maar 
vooral: wat willen jullie? Op wat 
voor bakker zit jij te wachten? Wat 
mis je? Of wat vind je juist goed? 
Waar heb je behoefte aan? Hoe zou 
de Huzumer bakker eruit zien als jij 
‘m in een nieuw jasje mocht steken?

We zijn benieuwd naar jullie ideeën!

Dus spring achter je laptop en stuur 
een mailtje naar 
info@bakkerijschuurmans.nl met 
daarin jouw visie op Bakkerij 
Schuurmans anno 2024!

Dan kijken wij of we er nog één keer 
iets moois van kunnen maken waar 
zowel wij als jullie blij van worden, 
opdat we misschien de 90 jaar nog 
kunnen aantikken! 

70 jaar Bakkerij Schuurmans in Huzum

19
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EVEN VOORSTELLEN:
ANNIE DIJKSTRA
Ik ben Annie Dijkstra, 63 jaar, en 
kreeg in juni 2020 de woning in de 
Hollanderwijk toegewezen na ruim 10 
jaar in de binnenstad van Leeuwarden 
te hebben gewoond. Daarvoor 
woonde ik met mijn gezin lange tijd in 
de Vosseparkwijk. Ik ben trotse 
moeder van 2 zonen en 1 dochter en 
trotse beppe van 2 kleindochters en 1 
kleinzoon. 
Ik werk fulltime als medisch 
secretaresse op de poli neurologie 
van het MCL, we hebben een leuk 
team, druk zat, vind 't belangrijk dat 
de patiënt zich als mens gezien voelt 
en regel de afspraken zowel voor 
patiënt als arts zo goed mogelijk. 

Het is heerlijk wonen in de Hollander-
wijk, voelt als een dorp op zich. Vanaf 
't bezichtigen en klussen in de Waling 
Dijkstrastraat al leuk contact met de 
buren, en dat is ook zo gebleven en 
nog gezelliger geworden. Mienskip is 
hier van toepassing. 

De wijkkrant lees ik zeker, behalve 
voor 't stemmen kom ik niet in het 
clubhuis. 
Mag graag tuinieren, lezen, wandelen 
en terrasje pakken, uit eten gaan, 
theater/muziek, met vrienden 
afspreken, en zoveel mogelijk reizen. 
Mijn mooiste reizen waren naar Cuba 

en Brazilië, aantal roadtrips door 
Amerika gemaakt en de meest 
recente reis naar IJsland. Hou van mix 
van natuur/cultuur/strand. 
Ik heb in Vosseparkwijk vrijwilligers-
werk gedaan bij wijkvereniging de 
Toekomst als secretaresse en daarna 
ben ik secretaresse en lid van 
wijkpanel Binnenstad geweest.
Zou graag (weer) een hond willen 
hebben maar als fulltime werkende is 
dat nu niet haalbaar. 

Ik hoop nog lang en met veel plezier 
in de Waling Dijkstrastraat te blijven 
wonen.

19
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Deze keer wijd ik woorden aan het 
prille voorjaar, wat extra aandacht 
aan de maagdenpalm, de vrij rustige 
egels in onze tuintjes. Daarnaast nog 
even een kijkje bij de Potmarge.

Ja, ja, wát een sneeuw, en wát een ijs! 
Nee dus, het is tot nu toe, op 6 maart, 
herfstig. Degenen die nu nóg niet 
geloven, dat onze planeet echt 
warmer wordt, zullen nu wel zwijgen.
De lente is weer vroeger begonnen! 
Op 27 februari zong om 5.30 uur een 
merel het hoogste lied! Onder onze 
bekende ligusterhagen ontstond al op 
23 februari een weelde aan volop 
bloeiende maagdenpalm. Vooral bij 
het Hollanderhuuske. De prachtige 
blauwe bloemetjes konden, vermoed 
ik, niemand ontgaan. Verderop in 
deze aflevering wil ik deze plant even 
“etaleren”.
Niet alleen in onze wijk kwamen al de 
signalen van het voorjaar tot uiting, 
zoals huismussen, waarvan de 
mannetjes reclame voor zichzelf 
maakten. Hetzelfde “lente-gedrag” 
was door de koolmezen te horen.

Iets verder van ons huis, langs de 
boorden van de Potmarge was het 
voor mijn gevoel ook een 
“lentefeest”! Alleen al die elze- en 
hazelaarstruiken met massaal gele 
slingerende katjes waren een pracht. 
Na de bloei in december (!) was dit 

dus de tweede bloei!
Dat er al weer flinke onrust was onder 
de stelletjes waterhoentjes en 
meerkoeten verbaasde me niet. Dit 
was dus kort “kyk búten de wyk”.

Met wat berichten over het wel en 
wee van de egels, terug naar de 
Hollanderwijk. Toch wel wat 
teleurstellend misschien, maar veel 
viel er niet te beleven. Was het nu 
een échte winter geweest, dan 
hadden de egels lekker geslapen. Het 
werd een zogenaamde kwakkel-
periode met alleen in sommige 
nachten wat vorst, maar de 
gemiddelde temperatuur was 5o tot 
6o Celsius! De egels onderbraken hun 
winterslaap en maakten gebruik van 
het voer wat de merel en de 
roodborst hadden laten liggen…..

Dan kom ik, zoals ik al stelde, op de 
bloeiende maagdenpalm. Die bloei 

NATUUR IN DE WIJK
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was echter een week-of-vier-vijf 
vroeger dan meestal! Gelukkig dat de 
plant ging bloeien, want anders 
zouden we niet veel van dit groen te 
zien krijgen. De stengels worden wel 
lang, maar kruipen over de bodem, 
tenzij zich de prachtige blauwe 
bloemen vormen, dan gaan díe stelen 
omhoog staan.
De maagdenpalm (in 1907 was het 
nog Maagdepalm), is een echte plant 
van loofbossen. Maar is ook langs 
spoorwegen en bij buitenplaatsen te 
zien. Van deze plant werden vroeger 
kransen gemaakt en die werden dan 
in het graf gelegd van een 
ongetrouwd meisje! Verder werden 
de bloeiende takjes op begraaf-
plaatsen neergelegd. Met de 
donkergroene leerachtige blaadjes 
werd de maagdenpalm destijds ook 
als geneesmiddel gebruikt, net als 
vele andere planten.
Op de voorkant van deze wijkkrant de 
bloeiende Maagdenpalm bij het 
Hollanderhuuske

Na dit (vroege-) lenteverhaal, hoop ik 
dat we volop kunnen genieten van de 
komende lentetijd met andere 
bloeiende planten, zingende vogels, 
ontwaakte insecten éèn wakkere 
egels.
Nog even dit: na 6 maart werd het 
nog 4 dagen winter! Er viel een laag 
sneeuw tot wel 5 cm!

11 maart 2023, Antoon Groenewoud

VOGELWAARNEMINGEN
De vogels laten zich niet leiden door 
wat de kopijdatum (15 maart) 
voorschrijft.

Nu dan: 19 maart, was ik op zoek 
naar een eventuele zwartkop en nam 
ik de tjiftjaf waar in het skatepark.

En dan: 29 maart, zeer uitzonderlijk: 
de groene specht !! rondom het 
gebouw de DOAS in de Cornelis 
Trooststraat.

Genieten dus,

Groetjes,
José Vrakking 
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Vernieuwing daken
Begin maart hebben we van Lont 
gehoord welke daken zullen worden 
vernieuwd tijdens het broedseizoen 
2023 (april-september).
We zijn blij dat er op slechts twee 
plekken plankjes met huiszwaluw-
kommen verplaatst moeten worden. 
Op alle andere plekken kunnen de 
huiszwaluwen dit jaar weer gewoon 

NIEUWS VAN DE 
VOGELWERKGROEP

broeden. Heel goed nieuws dus.
Medewerkers van Lont hebben de 
borstels weer uit de kommen gehaald 
en de kommen schoongemaakt. Ook 
zijn borstels bovenop de kommen 
aangebracht om te voorkomen dat 
kauwen en kraaien hier bovenop gaan 
zitten en de zwaluwen verstoren.

Onze complimenten voor Lont!

Uitnodiging 

Vogels spotten  
in het Leeuwarder Bos op dinsdag 16 mei

Hierbij nodigen we buurtgenoten uit om met ons vogels te gaan spotten in het 
Leeuwarder Bos op dinsdag 16 mei.
Het Leeuwarder Bos heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een mooi natuurgebied 
vlakbij de stad en met een grote diversiteit aan vogels.
We gaan op de fiets en verzamelen bij het Hollanderhuuske. Om 19.00u 
vertrekken we vanaf daar. Aanmelden is niet nodig en het is gratis. Rond 21.00u 
gaan we weer terug.
Je bent van harte welkom.
Neem een verrekijker mee !

(Voor nadere informatie: bel Lies (06-37445055) of Meinte (06-25262638). 
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Deze musical gaat over de Elfsteden-
tocht en gaat op 1 oktober 2023 in 
première.

door Frank Roffel

Hoewel er meer dan 600 acteurs 
auditie deden voor deze musical, 
bestaat de uiteindelijke cast uit 60 
spelende, zingende en schaatsende 
acteurs. De vrouwelijke hoofdrol 
wordt gespeeld door Maike Boerdam.
Thijs Meester is een oud- Kollumer, 
die tijdens de laatst gehouden 
Elfstedentocht in 1997 achter de bar 
stond toen het schaatsvolk er een 
feest van maakte en die herinnering 
sterkte hem om zich direct op te 
geven voor de auditie van de dit jaar 
te spelen musical De Tocht, die 
geïnspireerd is op de echte Elfsteden-
tochten. Tijdens de auditie liet hij 
stoer weten open te staan voor de 
hoofdrol. Hij zag deze kans als een 
geweldige uitdaging, maar heeft de 
selectiecommissie met veel moeite 
kunnen overtuigen dat hij het niet 
kunnen schaatsen wel met inhaal-
lessen zou kunnen compenseren. En 
dus schaatst Meester nu eenmaal per 
week onder leiding van Sven Kramer 
een uurtje in Heerenveen en doet hij 
in zijn spaarzame vrije tijd ook nog 
oefeningen op het ijs.

Opmerkelijk is wel dat er een 
speciale, bewegende ijsvloer van 
2000 vierkante meters wordt 
gebruikt. Dit om het hele project te 
laten slagen. En Meester verwoordt 
het mooi als hij stelt dat dit project 
iets is wat de mensen in Friesland het 
allermeest aanspreekt. En daar wil hij 
bij horen en dat terwijl hij helemaal 
niet schaatsen kon.

Onderstaand de vragen en ant-
woorden van het digitale interview 
dat ik hem stuurde.

1) Hoe komt het dat je de hoofdrol 
kreeg? Er waren 600 kandidaten 
voor allerlei rollen, waarvan de 

Buurtgenoot Thijs Meester speelt 
hoofdrol in de musical De Tocht
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poppenspelen, goed Fries spreken, 
dat gaat me allemaal goed af.

2) Vertel eens over die speciale 
schaatsvloer van ijs die voor de 
productie wordt aangelegd

Thijs: Het is een ijsvloer van 2000 
vierkante meter die ook om het 
publiek kan draaien. Het bijzondere 
bij het maken en onderhouden van 
de vloer is  dat de warmte die bij dit 
proces vrijkomt gebruikt wordt voor 
de stoelverwarming van het publiek.

3) Hoe vaak treedt een dergelijke 
grote productie  nu op voor het 
publiek en waar is de uitvoering 
precies?
Thijs: er zijn 7 voorstellingen per 
week waarvan er op de zaterdag en 
zondag 2 worden gespeeld. Maandag 
en dinsdag zijn we vrij. Het wordt 
gespeeld in een daarvoor speciaal 
gebouwd Theater wat op het 

meesten waarschijnlijk wel konden 
schaatsen., iets wat jij nu versneld 
moet leren. Wat heb jij, dat het je de 
laatste tien jaar  van je tienjarige 
carrière in de toneelwereld zo 
meezit?

Thijs: Kijk, het gaat natuurlijk niet 
alleen om het schaatsen. Natuurlijk 
moet je dit wel kunnen, maar er komt 
nog meer bij kijken. Naast het 
schaatsen moet je ook kunnen zingen 
en acteren. En je moet de juiste kop 
hebben voor een rol. Bij de audities 
was ik als eerste aan de beurt , en heb 
(zoals men zegt) de lat dusdanig hoog 
gelegd voor de anderen dat ze niet bij 
dat niveau konden komen. Zodoende 
is de keus op mij gevallen. Wel met de 
belofte natuurlijk dat ik les zou gaan 
nemen voor het schaatsen. 

Tsja, wat heb ik. Ik denk dat het komt 
omdat ik zo breed inzetbaar ben. 
Zingen, acteren, presenteren, 

25

Thijs Meester, Nandi Beurden en Wolter Wenlink, de hoofdrolspelers in de musical De Tocht.
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industrieterrein de Zwette komt te 
staan vlak bij de opstapplaats van de 
echte Tocht.

4) Je hebt in die tien jaren 
omspannende carrière verschillend 
werk gedaan. Waar ligt je hart en 
wat ligt je minder?

Thijs: Het mooiste om te doen vind ik 
de karakterrollen. Ik bedoel rollen 
met meerdere lagen. Meestal zijn dit 
de slechteriken? Hahaha...

5) Waarom is musical zo populair in 
Nederland (denk aan Joop van de 
Ende en Albert  Verlinde) en waarom 
speel jij graag in een dergelijk 
format?

Thijs: Eerlijk gezegd weet ik het niet 
waarom het zo een groot succes is. 
Misschien de combinatie van spel en 
zang.
De tocht is eigenlijk de eerste musical 
waar ik in ga spelen. Dus voor mij ook 
spannend hoe me dit gaat bevallen. 
Heb wel veel aan muziektheater 
gedaan , maar dat is meer een variant 
op de musical.

6) Is het voorbereidingsproces qua 
tijdsinvestering eerder een parttime 
functie of ben je er een volledige 
werkweek mee bezig?

Thijs: De voorbereiding oftewel de 
repetitie periode van De Tocht is een 

fulltime job. Vanaf 10 juli iedere dag 
van 10 tot 17 uur zijn we aan het 
repeteren. Dus iedere dag sta je wel 
op de schaats.

7) Heb je veel last van stress als je 
voor grote massa’s mensen moet 
spelen. Zo ja, hoe ga je daar dan mee 
om?

Thijs: Of ik nu voor 20 of 1500 
mensen speel, dat maakt eigenlijk 
niet uit. Je geeft je gewoon helemaal, 
omdat ik vind dat die mensen daar 
recht op hebben, want ze hebben 
ervoor betaald.
Voor aanvang van iedere voorstelling 
ben ik wel wat gespannen. Gelukkig 
wel. Deze adrenaline heb je nodig om 
goed te kunnen presteren.

We zijn ervan overtuigd dat De Tocht 
een geweldig spektakel gaat worden 
voor jong en oud.

27
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door Eddy Sikma

Het is alweer geruime tijd geleden 
dat er een authentiek boekje 
verscheen onder de bovengenoemde 
titel. Huizum-West telt tientallen 
straatnamen die vernoemd zijn naar 
schilders. Merendeels uit de 17e, 
maar ook uit de 18e en 19e eeuw. 
Het is geschreven en ook 
samengesteld door Marjo 
Vonderman. Zelf woonachtig in de 
Albert Cuypstraat, heeft ze 
‘uitgeplozen’ wat er zoal woont in 
deze straten aan kunstenaars. 
Vanzelfsprekend vul je dit niet alleen 
met professionele beoefenaars van 
dit beroep. Vandaar dat er ook werd 
gekeken naar de amateur-
kunstenaars. Dan kom je een stuk 
verder. Op de linkerpagina wordt 
naast de straatnaam een korte 
beschrijving van de kunstenaar 
gegeven. De rechterpagina is voor de 
hedendaagse kunstenaar. Zowel van 
de ‘oude meesters’ alsmede van de 
heden ten dage werkenden is een 
kleurenafbeelding toegevoegd. Daar 
waar bij de ‘Gouden-eeuwers’ de 
landschappen, soms portretten, 
domineren, is er anno nu veel meer 
variatie. 
Een paar voorbeelden. De Simon de 
Vliegerstraat. We zien een zeegezicht. 

Antieke schepen tegen een oker-rode 
lucht. Op de rechterpagina Saskia 
Wagenvoort. Visagie, styling en 
fotografie zijn haar specialiteiten. 
Juist in deze combinatie vindt ze 
hierin een eigen weg. De Paulus 
Moreelsestraat is vertegenwoordigd 
door een zelfportret van de man 
(1571-1638). Jeanette Damsma laat 
een afbeelding van een landschap 
zien. Bijna mediterraan. Blauwen en 
roden bepalen het kleurenbeeld.

Toen in 1944 Huizum (Leeuwar-
deradeel) bij Leeuwarden werd 
gevoegd, kregen de drie zijstraatjes 
van de Noorderstraat (nu Carel van 
Manderstraat) nieuwe namen. Aert 
de Gelder, Elias Vonck en Jan van de 

Jeanette Damsma

KUNSTENAARS IN DE SCHILDERSWIJK 
HUIZUM-WEST LEEUWARDEN
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Capelle waren de naamgevers. Aert 
de Gelder was een van Rembrandts 
beste leerlingen. Van 1661 tot 1667 
werkte hij op diens atelier. De 
rechterpagina is voor Johan Visser, die 
kunstzinnige objecten maakt, veelal in 
hout uitgevoerd. Juist in de 
combinatie met andere materialen, 
weet hij een stuk eigenheid te treffen. 
De Vincent van Goghstraat, op de 
rechterpagina Marit van der Steen 
met een kat in het landschap. Links 
staat ‘De Aardappeleters’ afgebeeld, 

door Eddy Sikma

Dit geldt als Leeuwardens oudste 
gebouw, nog vóór de Grote Kerk in 
de binnenstad. 

De datering moet uit de 11e, deels 
12e eeuw zijn. Toen het witte 
pleisterwerk van de kerk is hersteld, 
kwam er nog tufsteen naar voren. Dit 
was een voorloper van de baksteen 
(kloostermoppen), die later vooral 
voor de kerkbouw in Friesland werd 
gebruikt. De toren, met het karak-
teristieke zadeldak, is 13e eeuws. Het 
jaartal 1655 duidt op latere herstel-
werkzaamheden. We kunnen dit 
herkennen aan de muurankers, die in 
cijfervorm op de toren zijn 

aangebracht. Het interieur is van een 
klassieke schoonheid, wedijverend 
met de kerken van Marsum, Weidum 
en Kimswerd. De kansel (preekstoel) 
is - als enige in Friesland - nog uit de 
tijd van voor de reformatie (16e 
eeuw). Verder zien we een aantal 
herenbanken, deels nog uit de 17e 
eeuw.

Tot voor een aantal jaren terug (toen 
het een cultureel centrum werd), was 
de kerk vrijzinnig hervormd. Vandaar 
dat de orthodoxe hervormde 
gelovigen in de jaren 20 van de vorige 
eeuw een eigen kerkgebouw 
stichtten. Dit was de Pniëlkapel aan 
de Carel Fabritiusstraat. Inmiddels is 
deze kerk opgenomen in de 

DE HUIZUMER DORPSKERK

uit zijn vroege periode. Het   ‘zonnige’ 
werk van Van Gogh zou later in 
Frankrijk ontstaan.

Samenvattend kun je spreken van een 
eigenzinnig project, waarin heel wat 
energie is gestoken. In de dankzegging 
(slotpagina) wordt onder andere Klaas 
Zandberg bedankt. Deze werkte 
destijds bij het Historisch Centrum 
Leeuwarden. Bij deze instelling is het 
boekwerkje nog verkrijgbaar.
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naastliggende basisschool, waarin 
een integraal-kindcentrum is 
gehuisvest.

De Huizumer dorpskerk is over-
genomen door de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken. Deze beheert door 
heel Friesland heen een vijftigtal 
kerken, waarbij naar een juiste 
bestemming wordt gezocht. Dit is in 
Huizum het culturele podium, waar 
exposities, lezingen en concerten 
plaatsvinden. Onder andere waren 
het Peter de Haan en Sjoerd Munniks 
die hierin pionierden. Expo’s van 
regionale bekendheden waren hier, 
maar ook – naar ik meen – heeft 
Pieter van Vollenhoven een lezing 
verzorgd.

Ondanks het feit dat het dorp Huizum 
nagenoeg geheel door de Leeuwarder 
nieuwbouw werd ‘omsingeld’, is het 
geheel nog vrij ongeschonden 
gebleven. Het kleine kerkhof ten 
noorden en ten zuiden van de kerk en 
zuidwaarts de grotere begraafplaats, 
heeft een zeker landelijk karakter 
behouden. Het aanpalende 
Abbingapark draagt hier eveneens 
aan bij. De bijgevoegde tekening 
bevestigt dit beeld. Tussen de 
ligusters, coniferen en bomen doemt 
het kerkje op.

Een kenmerkend stadsbeeld? Laten 
we het maar een karakteristiek 
dorpsbeeld noemen.
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door Frank Roffel

Sjoukje de Boer (1987) woont samen 
met haar zoontje Teije (2019) en de 
zwart witte kater in de Starterstraat.

De wijk vindt ze heel prettig en vaak 
fantaseerde ze over een plekkie in de 
wijk. Oorspronkelijk komt ze uit 
Workum, maar sinds haar studenten-
tijd is Leeuwarden haar thuis. Ze is 
zangeres van een band, the Sunny 

Road Show, waarmee ze eigen werk 
speelt, te weten folk/voguemuziek. In 
2019 heeft de band een eigen EP 
uitgebracht. De plaat is ook te 
beluisteren op Spotify.
 Ze heeft nooit zangles gehad, maar 
als kind zong ze graag. Ze herinnert 
zich nog goed dat haar broer op zijn 
verjaardag een eerste gitaar kreeg en 
na een dag oefenen kon hij al een 
nummer spelen. Al vrij snel speelde 
hij in een bandje. Tijdens een eerste 
optreden  zong Sjoukje, destijds 8 
jaar, in de pauze het lied Ademnood 
van Linda , Roos en Jessica, een grote 
hit destijds. 
Artiesten die Sjoukje graag beluisterd 
zijn Alela Diane, Tom Waits, Frazey 
Ford, Eilen Jewell, Lucinda Williams 
en Nynke Laverman.

Sjoukje is in meer opzichten een 
creatieve vrouw. Ze is docente op de 
ROC Friese Poort in Sneek, waar ze 
vakken geeft als drama, muziek en 
beeldende vorming. Ze heeft de 
opleiding Creatieve therapie richting 
drama gedaan en heeft ook een 
regisseursopleiding gevolgd bij 
Keunstwurk. Al jong had ze interesse 
voor theater.

IN DE SCHIJNWERPER:

SJOUKJE DE BOER
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Ze tekent ook graag. Ze maakt 
illustraties, vaak staat haar gezin 
centraal. Ze noemt haar prenten 
daarom ook ‘klein geluk’. Ze  maakt 
de tekeningen op de Ipad en gebruikt 
een digitaal tekenprogramma. Sinds 
de coronatijd zat ze veel thuis. Teije 
sliep nog overdag en ze zocht, omdat 
de optredens stil stonden, een 
uitlaatklep. Ze kocht een iPad en 
probeerde het tekenen uit. Ze kreeg 
leuke reacties en dit stimuleerde haar 
om door te gaan. ‘Het eerste idee was 
om een persoonlijk prentenboek voor 
Teije te maken met onze beleve-
nissen’. Sjoukje staat met haar 
illustraties op markten en ze heeft 
diverse opdrachten. 

De wijkkrant leest ze zeker. Ze vindt het leuk om op deze wijze de wijk beter te 
leren kennen en om de verhalen te lezen van mensen uit deze wijk. 
Een boeiende vrouw. Chapeau.
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door Frank Roffel
Dit klassieke nagerecht waarover al 
in 1695 werd gepubliceerd, bestaat 
grootdeels uit gort en bessensap. Het 
kan zowel koud als warm worden 
gegeten en is heden ten dage nog te 
krijgen in pakken van  het merk 
Bessola. 

Ik leerde het kennen in de keuken van 
mijn oma van moeders zijde en het 
werd altijd in een glazen bowl of een 
glazen kan gepresenteerd. Zalig vond 
en vind ik het, al hoe wel het al lang 
geleden is dat ik het zelf maakte. Ik 
slaagde er namelijk steeds minder in 
om de watergruwel, zoals krentjebrij 
ook wel wordt genoemd  vloeibaar te 
krijgen. Dan werd het te stijf, is het 
nog wel lekker, maar te weinig aan-
trekkelijk om op te eten. Het merk 
Lassie-vluggort leent zich goed voor 
de productie van pareltsje brij, zoals 
het in Friesland wordt genoemd. Dit is 
makkelijk te verkrijgen bij  de AH en 
bij de biologische winkel kun je 
parelgort in plastic verpakking kopen.

KRENTJEBRIJ, EEN OUD HEERLIJK 
NAGERECHT

De ingrediënten zijn:
. (parel)gort
. bessensap
. krenten
. rozijnen
. suiker en zout
. schil en sap van de citroen

Watergruwel is de naam die in het 
grootste deel van Nederland wordt 
gebruikt, echter in Noord-Nederland 
is de term krentjebrij vaker gang-
baarder. In Groningen spreekt men 
ook wel van gòrdegruwel, gruwel-
wortel en wortelgruwel voor dit 
gerecht. In Wierden (Overijssel) 
wordt het slierie genoemd omdat er 
ook rode wijn in wordt gebruikt. In en 
rond Enschede wordt (ook) de naam 
krentennat (krèèntennat) gebruikt.

Het merk krentjebrij werd vanaf de 
eind jaren  1960 geproduceerd in de 
melkfabriek van Coninzo/DOMO in 
Noorderbarge. Vanwege sluiting van 
deze locatie werd de productie naar 
FRICO/DOMO in Groningen ver-
plaatst. Toen ook deze fabriek sloot 
kwamen de productielijnen terecht 
bij Friesche Vlag in Nijkerk. In 2008 
heeft Vecozuivel in Zeewolde de 
productie overgenomen. Er zijn ook 
nog enkele kleinschalige producenten  
van dit smakelijke gerecht.
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Door Frank Roffel

De Go Go’s is de eerste vrouwelijke 
rockgroep die in Amerika voet aan 
de grond heeft gekregen. 
In Europa werden ze nauwelijks 
populair, terwijl een andere 
vrouwengroep, the Bangles, ook uit 
Amerika, wel Europees succes kende. 
Het bijzondere verder aan de eerst-
genoemde groep was dat alle muziek 
en instrumenten gecomponeerd en 
bespeeld werden door de 
vrouwelijke leden zelf. 

De groep vrouwen had zijn roots in 
Los Angeles en band werd opgericht 
in 1978. De voornaamste leden van 
de eerste bezetting waren Belinda 
Carlisle (zang) en Jane Wiedlin, die 
een belangrijke componist van het 
repertoire werd, samen met Charlotte 
Caffey die de gitaar en het keyboard 
voor haar rekening nam en dus ook 

veelvuldig componeerde. Verder 
bestond de line-up die grote suc-
cessen boekte uit Gina Schock, drum-
ster en Kathy Valentine, bassiste.
Het eerste grote succes diende zich al 
snel aan, in de vorm van de lp (toen 
waren er nog geen cd’s) We got the 
beat, die in 1981 werd uitgebracht. 
Het titelnummer was al in 1979 
uitgebracht maar bracht geen succes. 
Toen de lp werd uitgebracht twee 
jaren later werden er miljoenen 
exemplaren van verkocht en werd het 
titelnummer, weliswaar in een andere 
uitvoering, een hit. De opvolger van 
de megaseller Beauty and the beat 
was Vacation, wat 1 hitsong voort-
bracht. De groep lag daarna een tijd 
stil omdat de drumster gezondheids-
problemen kreeg. In 1984 verscheen 
het album Talk Show, dat vrijwel niets 
deed bij het publiek. De magie van 
het begin leek over. In de band begon 
het te rommelen. Leden gingen zelfs 

LANG  LEVE DE GO GO’S
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met elkaar op de vuist, er waren veel 
irritaties en er werden te veel drugs 
gebruikt. Jane Wiedlin besloot als 
eerste haar biezen te pakken en in 
1985 werd de band officieel 
opgeheven.

In 1990 kwam de band weer bij 
elkaar. Ze wilden bereiken dat een 
belangrijke milieuwet er door zou 
komen in Californië. In 1994 kwam er 
weer een nieuw album uit The return 
to the Valley of the Go Go’s, dat maar 
matig scoorde en waar een kleine hit 
van kwam in de VS, en dezelfde plaat 
scoorde nr. 40 in de UK. In 1991 
kwam er weer een album uit God 
bless the Go Go’s, waarvoor de 
Amerikanen niet warm liepen, 
ondanks de lovende kritieken. Daarna 
is er geen nieuw materiaal meer 
verschenen. Toch hebben ze 5 top-40 
hits gescoord in de VS. Leuk om nog 
te vermelden is dat de groep zakelijk 
ook alles in eigen hand houdt. De 
feministische visie van de dames is 
daarbij leidend.

De bandleden solo. 
Belinda Carlisle, begon halverwege de 
jaren ‘80 een solocarrière, die enkele 
grote hits opleverde, zowel in de VS 
als in Europa. Jane Wiedlin 
manifesteerde zich ook als zelfstandig 
muzikante en componist, en scoorde 
met enkele soloalbums, maar had 
geen doorslaand succes. Ook de 
andere leden bleven actief. In 2011 

kregen ze een ster op de beroemde 
Hollywood Walk of Fame.

De muziek dan. 
Hun muziek wordt omschreven als 
een mix van surfpop, new wave, punk 
en rock. Het is een echte rockgroep in 
de zin van dat veel nummers up-
tempo gespeeld worden en pittig tot 
zeer pittig klinken. Waarbij het 
gitaargeluid domineert. De melodieën 
zijn verrassend sterk en ik begrijp 
volledig waarom ze zo populair zijn 
geworden in de VS. Hun samenzang, 
waarvan ze veel gebruik maken, is 
zonder meer fraai te noemen. De 
hoge stemmen kleuren goed samen 
en geeft de rock/punkmuziek een 
mild karakter. Nee, vergelijk dat eens 
met veel mannelijke acts waarbij luid 
spelen een must is, teksten 
onverstaanbaar moeten blijven en 
daardoor tot geschreeuw vervallen en 
ze doen nog veelal rare dingen op het 
podium. De dames van the Go Go’s 
dansen er lekker op los, doen niet 
gewichtig  en hebben het al weer 40 
jaar volgehouden. Belinda Carlisle, 
het boegbeeld van deze band, heeft 
er 30 jaar cocaïne voor nodig gehad 
om het vol te houden, maar ze heeft 
overleefd en is een gevierde ster 
geworden. 
De bandleden wonen tegenwoordig 
niet meer in elkaars buurt, maar 
toeren af en toe nog wel en met veel 
succes. En dat zijn ze waard.
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De eerste verbouwing en een 
verschrikkelijk ongeval

De tweede spoorlijn was in 1866 in 
gebruik genomen. Een groots 
gebeuren! Deze ontwikkeling in 
Noord-Nederland, waardoor de 
diligence en de trekschuit min of 
meer op non-actief kwamen, had wel 
als gevolg, dat massa’s mensen 
bijzonder reislustig werden. Het werd 
heel druk!
Ergens logisch, want wat nieuw is in 
de maatschappij wil men beleven. Ik 
las dat zelfs goederenwagons nodig 
waren om alle passagiers te 
vervoeren! Dus staande reizen! De 
enorme toeloop, ook nog 3 jaar na de 
opening (1867) maakte het nodig het 

station in Leeuwarden te verbouwen! 
De zijvleugels werden verbreed en 
verlengd. Boven de ingang bracht 
men een grote luifel aan. De 
uitvoering van deze verbetering werd 
mogelijk weer verricht door timmer-
bedrijf J.H. Keijzer. Voor het totale 
bedrag van 46.000 gulden werden 
ook nog trottoirs langs de zijvleugels 
gelegd.

Een jaar later, op 31 maart 1868, vond 
er in Harlingen een ernstig ongeval 
plaats! Zoals iedere morgen, stond de 
trein naar Leeuwarden en Groningen 
om 7 uur klaar voor vertrek. De 
stoker, Evert Lehman, stond al op de 
voetplaat achter de ketel, terwijl 
machinist I.C.H. Stönner nog naast de 

SPOORPRAAT - 19

door Antoon Groenewoud
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locomotief stond. Op dat moment 
volgde een enorme explosie: een 
grote rookwolk en stoom verhieven 
zich boven de locomotief en de 
ontplofte ketel werd zeker 30 meter 
weggeslingerd‼ De knal was in heel 
Harlingen te horen!
Stoker Lehman werd bedolven onder 
gloeiende kolen en oververhit water. 

Helaas overleefde de arme man het 
niet! Zijn collega Stönner kwam er 
goed af, die kon snel wegkomen. 
Zowel in Harlingen, als bij de Staats 
Spoorwegen was men erg 
geschrokken en bedroefd! De loc 
werd in Engeland gerepareerd en 
bleef daarna nog tot 1884 in bedrijf, 
zonder ernstige problemen.

AANKONDIGING BOEK OVER DE GESCHIEDENIS 
VAN DE GROTE EN KLEINE WIELEN

in september zal een boek verschijnen 
over de geschiedenis van de Grote en 
Kleine Wielen.

In de jaren 90 tekende en beschreef 
Antoon Groenewoud deze geschiede-
nis op de achterpagina van het maand-
blad 'Us Honk'. Dit heeft 40 jaar op een 
plank gelegen, maar gelukkig is het nu 
gebundeld in een boek.

Vanaf het prille begin van het gebied 
tot in de jaren '90 wordt het uitgebreid 
beschreven. De zwembaden komen 
aan bod, de verhuur van bootjes, de 
bezettingsjaren en de beroemde 
'monstervis', die in 1961 twee vissers 
bijna onder water zou hebben 
getrokken. Deze Leeuwarder variant 
van het Monster van Loch Ness trok 
zelfs internationaal de aandacht en in 
het blad De Geschiedenis. 

Met 156 pagina's, heel veel foto's en 
tekeningen is de geschiedenis van dit 
gebied voor het eerst  beschreven.

Vooral voor (oud-)Leeuwarders een 
hoog 'och heden ja'-gehalte.

De prijs zal €15,95 bedragen. 
Informatie bij Antoon Groenewoud,
e-mail: antoonzandloper@gmail.com
Tel: 2165771
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

24 mei

OUD PAPIER
Maandag 8 mei
Maandag 5 juni
Maandag 3 juli

zie ook www.omrin.nl

Nee, niet om te NEMEN, 
maar om via 'n microscoop te BEKIJKEN.

Gaan jullie straks op reis naar verre streken waar zand in overvloed 
is, neem dan een beetje mee. Een “handpalmpje” is al voldoende. 
't Liefst onder uit een kuiltje van zo'n 15 cm diep. 
En wat informatie over de vindplaats erbij, heel graag.
Nu alvast heel veel dank!!!

Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5, Leeuwarden
e-mail: antoonzandloper@gmail.com
Tel: 2165771

ZAND
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