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Een terugblik op de activiteiten 
We hebben de afgelopen maanden 
weer een hele reeks activiteiten 
gehad in het Hollanderhuuske. Een 
aantal ervan hebben inmiddels een 
vaste plaats op de agenda. Iedere 1e 
en 3e woensdagavond van de maand 
is het Creatief Café. Op de 2e woens-
dagavond de Spelletjesavond en de 
laatste vrijdag van de maand hebben 
we de Vrijdagmiddagborrel. 
Maar ook waren er een flink aantal 
eenmalige activiteiten in het Huuske. 
De feestdagen gingen niet onop-
gemerkt voorbij. Er was een speciale 
Sinterklaasmiddag voor kinderen en 
in een in kerstsferen aangekleed 

Hollanderhuuske werden door nijvere 
buurtgenoten kerststukjes gemaakt. 
Hoogtepunt was wel de drukbezochte 
Oliebollen met Glühwein-middag op 
Oudejaarsdag. Sjakkie en Andries 
hebben er 20 pakken oliebollenmix 
doorheen gejaagd, goed voor zo’n 
800 oliebollen. Iedereen was het 
erover eens. Het waren er niet alleen 
heel veel, maar ze waren qua smaak 
ook nog eens onovertroffen. 
Ook de Nieuwjaarsontmoeting stond 
in het teken een gezellig samen zijn, 
dit keer met op de biljarttafel 
uitgestalde taarten, zoet en hartig. 

VAN HET BESTUUR
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Het concert van het Cohen Collec-
tief, met buurtgenoot Paul Pasveer 
op bas, trok in november naast 
veel buurtbewoners ook bezoekers 
van buiten de wijk. De aandachtig 
luisterende toehoorders genoten 
zichtbaar van de muziek, de 
grotendeels in het Fries vertaalde 
teksten en de inleidende verhalen. 
Bij het laatste nummer klonk uit 
vele kelen het refrein van Hallelu-
jah, wel het meest bekende lied uit 
het rijke oeuvre van Leonard Cohen. 

Trio De Ossekop
Verhalen waren er ook bij de Try Out 
van trio De Ossekop, met op gitaar 
alweer een buurtgenoot. Ditmaal 
Johan Juckers. Hier geen Friese 
teksten, maar smakelijke vertellingen 
in het suver Liwwadders. Trio De 
Ossekop is ook te zien en te horen op 
de jaarlijkse Huizum West-markt die 
gehouden wordt bij de Jumbo in de 
Van Loonstraat op zaterdag 30 mei.

Duo Noordwest

Met Els Doekes hadden we 
een derde buurtgenoot die 
zich muzikaal manifes-
teerde. Als Duo Noordwest 
nam ze met haar muzikale 
partner Thomas Steenweg 
het publiek mee op een 
muzikale reis door de 
geschiedenis van de 
Scandinavische volksmuziek. 
Ze bespeelden daarbij 
diverse exotische fluit- en 
strijkinstrumenten als de 
Lur, Bokkehoorn, Nyckel-

harpa, Hardingfele, Säckpipa en de 
Säljefluyt. Na de pauze vertelde Els 
het volksverhaal van Per de Speelman 
dat ze samen met Thomas speels 
omlijstte met muziek op viool en fluit.
Op de foto bespeelt Els de Nyckel-
harpa en Thomas de Säckpipa.
Verder op in dit nummer staat nog 
een recensie en een toelichting door 
Els.
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Een vooruitblik
Ook de komende maanden zijn er 
weer de nodige activiteiten in het 
Hollanderhuuske.
Naast de vaste activiteiten hebben we 
om de week een extra activiteit. In 
deze buurtkrant staan twee agenda’s. 
Een ervan vermeldt de vaste 
activiteiten. In de andere agenda 
staan de eenmalige activiteiten. Zo 
hebben we op zondagmiddag 8 maart 
weer een filmmiddag met oud 
beeldmateriaal van de Hollanderwijk 
en op zondag 22 maart een verhalen- 
en gedichtenmiddag. Heb je een 
verhaal of gedicht dat je graag ten 
gehore wil brengen dan kan je je 
aanmelden bij Meinte Boersma of via 
de website van de buurtvereniging. Je 

kan natuurlijk ook gewoon komen 
luisteren! Op zaterdag 11 april doen 
we op veler verzoek een Bingo-
avond. Verwacht geen grote geld- of 
vleesprijzen, wel spanning en 
gezelligheid. Ook in die maand doet 
de buurtband weer een meezing-
avond. Op zondag 10 mei gaat de 
lezing van Tom Sandijck over de 
geschiedenis van de Hollanderwijk 
op herhaling. Heb je hem eerder 
gemist of ben je hier nog maar pas 
komen wonen dan is dit je kans! 
Aan het eind van de maand is weer 
de jaarlijkse tuin rommelmarkt! Tot 
slot hebben we in juni een pubquiz 
en sluiten we het seizoen af met een 
groot Hippiefeest met Retroband De 
Ossekop en de buurtband.

Met meer leden 
kunnen we meer 
activiteiten organiseren 
en zorgen voor meer 
verbinding. 
Denk je “Kan ik lid worden van 
Buurtvereniging Hollanderwijk” of 
“Woon ik wel in de Hollanderwijk” dan 
het volgende:
Het werkgebied van de buurtvereniging wordt begrensd door de Ruysdaelstraat, 
Frans Halsstraat, Leeuwarderstraat, Hofstraat, Smidsbuurt en de Wijnhornsterstraat. 
Ook de Hollanderhof, het Emplacement, en de Huizumerhof horen bij ons werk-
gebied. Krijg je de Hollanderwijkkrant door de brievenbus dan woon je in de 
Hollanderwijk en kun je lid worden. Contributie is maar 12 euro per jaar. Daarnaast 
kan verder iedereen ook voor weinig geld donateur worden. Wees welkom! 
app naar Jobs 06 23783383 of mail naar buurtvereniginghollanderwijk@hotmail.com

LID WORDEN?
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Mis hem niet:

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
oftewel de

ALV
van Buurtvereniging Hollanderwijk

 op donderdag 26 maart, half 8
 in het Hollanderhuuske

Na afloop een gezellige nazit met een quiz waarin jouw kennis over de 
Hollanderwijk wordt getest!

De stukken (agenda, notulen ALV 2025, jaarverslag financieel en inhoudelijk) 
liggen vanaf een week van tevoren ter inzage in het Hollanderhuuske. 

Je kan ze dan ook opvragen via buurtvereniginghollanderwijk@hotmail.com 
Dan krijg je ze via de mail toegestuurd!

dus: Mis hem niet!!
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door Chris Mostert en Sjakkie Jongma

In de laatste buurtkrant kondigden we 
de aanplantdagen van het plukbos 
rond het Huuske eind november aan. 
Inmiddels hebben we in het Elkien-
blad gestaan met een leuk verslagje 
over die actie. Voor hen die dat niet 
hebben gelezen hier een samen-
vatting daarvan, vooral ook in beeld.

Een enorme hoeveelheid plantgoed 
werd in dozen aangeleverd. Tevoren 
waren de plantvakken onkruidvrij 
gemaakt. We hebben de planten 
volgens schema uitgezet en flink wat 
vrijwilligers hebben de klus van het 
planten van maar liefst zo’n 650 stuks 
kruiden, heesters en fruitboompjes in 

slechts 2 dagen geklaard! Een top-
resultaat.
Naast de al genoemde planten 
werden ook nog 4 druiven, een 
perzik- en een mooie pruimenboom 
geplant. (deze laatste was een 
cadeaubijdrage van de fam. Doef, 
nogmaals dank daarvoor).

En nu maar afwachten of, na deze 
lekkere winter, alles gaat uitlopen tot 
een echt paradijs!!!

HOLLANDER PARADIJS
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Vorig jaar won Janny Lautenbach de 
dichtwedstrijd en publiceerden wij 
het winnende gedicht. Er was nog 
een gedicht ingeleverd, maar dat 
werd niet afgedrukt in ons blad, 
terwijl er wel gemeld werd dat er 
twee gedichten ingeleverd waren. 

Laatst kregen we te horen van de 
schrijver van het niet gepubliceerde 
gedicht dat hij alsnog publicatie 
wilde. Bij deze dus. Het is van een 
buurtbewoner, die zijn gedicht 
ondertekend met de naam Tiemen, 
een pseudoniem.

DE ANDERE INZENDING
VAN DE DICHTWEDSTRIJD

Vogels
Ook onze mooie Hollanderwijk
is de laatste jaren heel wat minder vogelrijk.
Zagen we vroeger heel veel mussen, elke dag het hele jaar.
Nu zien we ze sporadisch en dan nog maar een paar.
Onze huiszwaluw, onze ‘swel’.
Hun aantal elk jaar minder, het gaat supersnel.

Het komt vast door de opwarming, de verandering van klimaat,
dat ook in onze Hollanderwijk het aantal vogels zo dramatisch achteruitgaat.
En inmiddels 70% minder insecten; vlinders, muggen, vliegen.
Het valt niet meer te ontkennen, dus niet meer over liegen.

Nu zal je zeggen: “Wat kan ik daar aan doen“?
Dan zeg ik: “Best heel veel, gedraag je wat meer groen”.
Houd je kat maar binnen gedurende de nacht.
Want ook die lieve poes van jou gaat ‘s nachts op jacht.
Heel veel slachtoffers maakt dat beest, vooral in ‘t broedseizoen.
Je kat blijft binnen, niet naar buiten in de nacht, dat is gemakkelijk te doen.

En haal veel tegels weg en plant dan bloemen of een struik.
Want bloemen lokken insecten en dat vinden vogels puik.
Vlinders leggen eitjes en eitjes worden rupsen.
Ook in de Hollanderwijk zullen dan weer meer kool- en pimpelmezen 
rondhupsen.

Tiemen
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AFSCHEID STIP
Op 24 december 2025 sloot STIP definitief haar deuren. Het klantenbestand en 
al het drukwerk werd overgenomen door Dekker Drukwerken. De buurt nam 
op passende wijze afscheid van Paul en Jobs met bloemen, veel bedankjes en 
een lied, geschreven door Baukje Terpstra.

“Lieve buurtgenoten, ontzettend bedankt voor het mooiste afscheid dat wij 
ons konden wensen. We waren compleet overdonderd. Een afscheidslied met 
zoveel mensen. Geweldig. Echt Hollanderwijk!” - Paul en Jobs

vlnr Aldith, Ysanne, Paul en Jobs
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Afscheidslied voor STIP
Tekst Baukje Terpstra, melodie 'Dat is 't einde, dat doet de deur dicht' door Johnny Hoes 

Van affiches tot een boek 
kaartjes, banners op een doek
Paul voorzag met raad en daad
Ieder ontwerp werd goed op maat
Refrein

Naast het harde werken daar
Stonden zij voor ieder klaar
Van redactie tot een feest
Ze zijn er altijd bij geweest
Refrein

Jobs en Paul gaan met pensioen
Daar valt niks meer aan te doen
Ze krijgen heel veel vrije tijd
De buurt die raakt haar STIP nu kwijt
Refrein

13

Refrein:
Dit is het einde
STIP doet de deur dicht
Daar zijn geen woorden voor
maar dat is tralalala lalala
Want dat is tralalalala

Toen Paul met de zaak begon
Keek hij of het echt wel kon
Met een stencil als begin
Stapt hij het drukkersleven in
Refrein

Jobs sloot direct bij hem aan
't Werd een gouden paar zo saam
Met twee dochters aan de hand
Verhuisden zij naar dit groot pand
Refrein



door Frank Roffel

Paul Pasveer en zijn vrouw hebben 
de afgelopen decennia als 'eigenaars 
en personeel' van drukkerij STIP 
bergen werk verzet, hun kinderen 
opgevoed en veel goede doelen, o.a. 
de buurtvereniging gesteund. 

Ze hebben een dijk van een reputatie 
opgebouwd en zijn bij mijn weten 
nooit overspannen geraakt van het 
vele werk met vaak klussen op het 
laatste moment. Maar Paul ontkende 
ook nooit dat het werk veel passen en 
meten was en dat er vaak ook avond-
werk nodig was om aan de gemaakte 
deadlines te kunnen voldoen.

Paul was goed in het maken 
van buurtkranten, stencils, 
flyers, officiële stukken als 
jaarverslagen en geboorte- 
en jubileumkaartjes. De 
drukkerij haalde een groot 
deel van het inkomen uit klein 
werk, maar verdiende het 
meest aan het maken van 
dichtbundels en boeken. En 
het resultaat was meestal 
hartstikke goed. Maar ook draaide hij 
niet zijn hand om voor het kopiëren 
en kant en klaar maken van cd’s, met 
boekje inclusief tekstvellen. Maar ook 
bedrukte hij T-shirts. Hij was een 

echte ambachtsman, die computers 
en machines voldoende snapte om 
zijn werk naar behoren te kunnen 
uitvoeren.

STIP werkte veel samen met uitgeverij 
PERIO. Paul adviseerde en drukte o.a. 
boekjes voor PERIO. 
Die heeft hun gewaardeerde klant nu 
bedankt met een modern, klein 
formaat boekje, met witte omslag.
Ook een hip product, met gedichten 
en aandacht voor Paul’s passie voor 
vliegtuigen en op kleine schaal 
zweefvliegtuigjes van papier en 
lucifer. Gratis toegezonden aan 

honderden klanten als 
afscheidscadeautje. 
Heel attent en een 
toonbeeld van vlijt. 
I love it. Dank Paul en 
Jobs voor the 
splendid job. 

En dan nu 
het Zwitser-
leven gevoel, 
niet?!

Uitgeverij PERIO schenkt STIP 
een boekje bij het stoppen
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OPROEP CREATIEF CAFÉ
Voor het Creatief Café zijn we op zoek naar creatieve buurtbewoners!

Het draait bij ons om ontmoeting, inspiratie en het delen van vaardigheden. 
Of je nu iets nieuws wilt leren, je passie wilt overdragen, of gewoon met je eigen 
werk wilt genieten van het gezelschap, iedereen kan meedoen. 

Maar deze enthousiaste creatievelingen bij het Creatief Café zouden wel wat 
ondersteuning kunnen gebruiken.

Dus:
Kun je (bijvoorbeeld) goed handwerken, schilderen, tekenen, boetseren of 
collages maken? 
Wil je je vaardigheid of vaardigheden delen met buurtgenoten, laten zien wat 
je kunt of misschien zelfs een workshop(je) geven? 

Meld je dan aan bij Hildegard de Jong: hildegarddejong@hotmail.com. 

Iedere 1e en 3e woensdag van de maand 
van 20:00 - 22:00 uur is het Creatief 
Café geopend. Kom langs in het 
Hollanderhuuske en ervaar het zelf. 
We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
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VAN REGENTON TOT 
KERSTVERLICHTING

In december hadden we het regu-
liere najaarsoverleg met Elkien. 
Het is steeds weer prettig overleggen 
met onze contactpersoon Bart van 
der Meer.

Elkien biedt bewoners opnieuw de 
mogelijkheid om een regenton aan te 
vragen.
We zullen in het voorjaar weer een 
aanvraagformulier huis aan huis 
verspreiden. De hovenier Pieter van 
der Zee zal dan langskomen om vast 
te stellen of het plaatsen van de 
regenton mogelijk is. Dit is helaas niet 
altijd het geval, maar het opvangen 
van regenwater is erg belangrijk, want 
daarmee kun je je tuin in droge tijden 
goed blijven verzorgen.

Elkien heeft ons ook dit jaar gevraagd 
of we ook wensen hebben die we 
graag voor de buurt willen realiseren 
en hier zullen we tijdens de aan-
komende Algemene Leden-
vergadering in maart op terugkomen 
en jullie vragen hier suggesties voor 
aan te leveren.

In december hebben we ons sterk 
gemaakt voor kerstverlichting in de 
boom op het pleintje in de Hollander-

straat. Alle partijen, de buurt-
vereniging, de gemeente en Elkien, 
waren bereid hier aan mee te werken 
en een financiële bijdrage te leveren. 
Helaas lukte het net niet in de 
uitvoering, omdat er een grote kraan 
aan te pas moest komen. Maar 
volgend jaar branden er lichtjes op 
het plein!

Op dinsdag 10 maart is er weer de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van de Huurdersvereniging. Iedereen 
krijgt binnenkort een uitnodiging met 
agenda in bus. Ook zullen we dan de 
datum voor de eerste heggensnoei-
dag bekend maken.
We hopen jullie op 10 maart te 
ontmoeten in het Hollanderhuuske.

Het bestuur van de Huurders-
vereniging Hollanderwijk

VAN DE HUURDERSVERENIGING
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Leeuwarderstraat 28
8932 GR Leeuwarden

chris.keller3@gmail.com
tel. 06 - 48557297

Vraag vrijblijvend om een offerte! 

Chris Keller

17

Vorige jaar heeft hovenier Van der 
Zee in opdracht van Elkien en op 
verzoek van de bewoners, op 
ongeveer vijftig adressen in onze wijk 
een regenton geplaatst. Er zijn nog 
woningen zonder ton en er zijn ook 
nog bewoners die best graag een ton 
bij hun huis zouden willen hebben. 
Elkien geeft de bewoners nog ėėn 
keer de mogelijkheid om zich op te 
geven voor het plaatsen van een ton 
bij hun woning. Een mailtje naar 
hollanderwijk@outlook.com is 
voldoende.

REGENTON? 
JE HEBT NOG EEN KANS!!!
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Uitnodiging voor kinderen en ouders

De kinderen van de vogelwerkgroep gaan ieder 
voorjaar op excursie. Dit jaar gaan we naar de 
Fûgelhelling in Ureterp op zondag 17 mei. Wij 
zouden het leuk vinden wanneer ook andere 
kinderen, in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, uit de 
Hollanderwijk met ons mee gaan. 
In de Fûgelhelling worden jaarlijks 10.000 dieren 
opgevangen waaronder veel vogels. Hier worden 
de dieren verzorgd om ze zo snel mogelijk terug te 
laten keren naar de natuur. 

Op deze middag worden we begeleid door medewerkers van de Fûgelhelling. 
Zij laten de vogelverblijven zien, vertellen over bijzondere dieren in de opvang, 
geven een kijkje in de educatieve ruimte en de grote vijver. 

Praktisch:
• Aanmelden vóór 1 mei 2026
• Aanmelden kan door te bellen of appen naar Meinte (06 25262638) of Lies 

(06 37445055)
• We verzamelen bij de ingang van de Fûgelhelling, 14.00 uur begint de 

rondleiding
• We gaan er van uit dat je zelf vervoer regelt, mocht dit een probleem zijn 

meldt dit dan bij ons
• De rondleiding duurt maximaal 2 uren
• Er zijn geen kosten aan verbonden
• Het adres van de Fûgelhelling: De Feart 1, 9247 CK Ureterp

Namens de vogelwerkgroep Hollanderwijk,
Antoon, Gerrit, Meinte en Lies

EXCURSIE FÛGELHELLING
op zondag 17 mei
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MEEZINGAVOND 
Donderdag 23 april, 20:00 - 22:00 uur
Kom gezellig meezingen met de Buurtband! 
Er zijn een aantal verrassende bekende nummers uitgezocht. 
Alle teksten zijn door gebruik van een beamer groot te lezen.
Dus doe alsof je onder de douche staat en kom! 
(Maar doe wel eerst even een handdoek om natuurlijk!)

GEDICHTEN EN VERHALENMIDDAG
Zondag 22 maart, 15:00 - 17:00 uur
Heb je een verhaal of gedicht dat je graag ten gehore wil brengen dan kan je je 
aanmelden bij Meinte Boersma of via de website van de buurtvereniging. 
Je kan natuurlijk ook gewoon komen luisteren!

Doe mee met onze workshop en maak 
je eigen vaatwastabletten en 
wasmiddel! Microplasticsvrij, duurzaam 
en beter voor het milieu. Leuk en 
makkelijk om zelf te maken, ook zonder 
ervaring. Je weet precies wat erin zit én 
wat het doet. 
Samen maken 
we 
schoonmaken 
groener én 
gezelliger!

Je gaat met 12 zelfgemaakte vaatwastabletten 
en wat wasmiddel naar huis.

DUURZAAM

PLASTIC

VRIJ

ZELF

MILIEU

VRIENDELIJK

GEMAAKT

SCHOON

WORKSHOP VAATWASTABLETTEN EN 
WASMIDDEL MAKEN door Corita, voor iedereen!
Zaterdag 18 april, 14:00 - 16:00 uur
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We gaan op herhaling... naar de Hounspolder

Vanaf de Hounsdyk (we gaan dus niet de polder in) heb je prachtig zicht op de 
Hounspolder, een unieke stukje natuur onder de rook van Leeuwarden. 
Twee jaar geleden zijn we hier ook met een groep geweest. Op onze laatste 
vogelavond heeft gastspreker Roel Boersma (voorzitter Vogelwacht Leeuwarden) 
uitgebreid verteld over de vogels in dit gebied. We kregen enthousiaste reacties 
vanuit de zaal om in het voorjaar hier met elkaar naar toe te gaan.
In dit oude weiland, beschermd door de Vogelwacht Leeuwarden zie je ieder 
voorjaar vele tientallen weidevogels. Het is ook een bedreigd gebied door de 
geplande nieuwbouw. De Raad van State doet eind februari ’26 uitspraak of er 
voldoende ruimte komt tussen de geplande nieuwbouw en het vogelland 
waardoor de vogels hier redelijk ongestoord kunnen blijven.
Wanneer Roel Boersma in de gelegenheid is komt hij ook op 19 april.
We vertrekken vanaf het buurthuis, op de fiets, om 16.00 uur en zijn rond 18.00 
uur weer terug.

Graag aanmelden bij Meinte (06 25262638) of Lies (06 37445055). 
Mocht het slecht weer zijn en we gaan niet dan bellen we je.
De vogelwerkgroep Hollanderwijk, Antoon, Gerrit, Meinte en Lies

EXCURSIE HOUNSPOLDER
op zondag 19 april
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door Frank van Zomeren

Laatst stond ik na een training even 
buiten voor de deur van onze 
boksschool DB20, aan de Dirk 
Boutsstraat 40. Het was eind van de 
middag, de zon hing laag en in de 
straat liepen ouders met kinderen, 
mensen die hun hond uitlieten en 
buren die elkaar nog even gedag 
zeiden. 

Terwijl ik daar stond, raakte ik in 
gesprek met een buurtbewoner. Hij 
zei dat hij DB20 al jaren kende van 
naam en van het komen en gaan van 
sporters, maar dat hij eigenlijk nooit 
precies wist wat er binnen allemaal 
gebeurde. “Ik dacht dat het gewoon 
een plek was om te trainen,” zei hij, 
“maar ik hoor de laatste tijd steeds 
meer verhalen. Het lijkt wel alsof 
jullie veel betekenen voor de wijk.”
Dat zette me aan het denken. Want 
sinds we in 2020 onze deuren open-
den, is DB20 veel meer geworden dan 
een plek waar mensen leren boksen. 
Natuurlijk geven we techniek-
trainingen en lessen voor verschil-
lende niveaus, maar de kern van wat 
we doen reikt verder. Al onze 
trainingen worden bovendien 
gegeven door gecertificeerde trainers, 
zodat iedereen van beginner tot 
gevorderde  veilig en op een 
verantwoorde manier kan sporten. 

DB20: Meer dan een boksschool

Dat maakt het ook laagdrempelig: je 
hoeft niet sterk, snel of ervaren te zijn 
om binnen te stappen. De kracht van 
DB20 is juist dat we boksen toe-
gankelijk maken voor iedereen.

We geven speciale lessen voor 
vrouwen, waarin zelfvertrouwen, 
kracht en zelfverdediging centraal 
staan. Sommige vrouwen komen 
binnen met knikkende knieën, maar 
na een paar weken zie je hun houding 
veranderen: de rug rechter, de blik 
steviger en de stem krachtiger. Dat is 
misschien wel het mooiste van ons 
werk.

Ook trainen we elke week een groep 
mensen met Parkinson. Bij deze 
ziekte nemen de motorische 

Gerrit Tuininga
trouwe bezoeker van DB20
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vaardigheden langzaam af: balans, 
coördinatie, reactiesnelheid en 
souplesse. Dat is ingrijpend, want het 
beïnvloedt het dagelijks leven op 
allerlei manieren. Boksen blijkt juist 
een enorme steun voor deze groep. 
Door de verschillende oefeningen, het 
ritme, het voetenwerk en de 
afwisselende patronen worden hun 
motorische vaardigheden actief 
geoefend. Dat helpt om de ziekte te 
vertragen; stoppen kan helaas niet, 
want Parkinson is chronisch maar elke 
stap vooruit, hoe klein ook, maakt 
een groot verschil.

Wat minstens zo waardevol is: ze 
ontmoeten hier lotgenoten. Na de les 
blijven ze vaak nog even voor een 
bakje koffie. Dan praten ze samen 
over hoe zij, ieder op hun eigen 
manier, omgaan met de ziekte. Soms 
luchtig, soms serieus, maar altijd met 

begrip en herkenning. Voor veel van 
hen is dat moment minstens zo 
belangrijk als de training zelf.

Daarnaast hebben we verschillende 
jeugdgroepen. Van energieke 
beginners tot tieners die al wat langer 
trainen. Sommigen komen binnen vol 
bravoure, anderen juist stil en 
onzeker. Maar wat ze delen, is dat ze 
een plek nodig hebben waar ze 
worden gezien en ondersteund. 
Boksen leert hen discipline, respect 
en doorzettingsvermogen. En mis-
schien nog wel belangrijker: ze krijgen 
het gevoel ergens bij te horen.

De afgelopen jaren merken we steeds 
meer dat DB20 een soort van 
ontmoetingsplek is geworden van 
sporters uit de wijk, maar ook daar 
buiten. Mensen die wat eenzamer 
zijn vinden hier hun plek om te 
sporten en sociale contacten op te 
doen. Buurtbewoners komen even 
binnen voor een praatje of een kop 
koffie. Er ontstaan vriendschappen 
tussen mensen die elkaar anders 
nooit zouden ontmoeten.

En misschien is dat wel het belang-
rijkste van alles. Dat DB20 niet alleen 
een boksschool is, maar een stukje 
Huizum waar mensen samenkomen, 
sterker worden en zich thuis voelen.

Frank van Zomeren



NATUUR IN DE WIJK
door Antoor Groenewoud

Onze wijk in de winter. Waar zijn de 
insecten nu? De egels uit het zicht. 
De Turkse tortel blijft net als de 
huismussen en de andere vogels in 
de winter dol op voeren.

Het was alweer even geleden, dat 
onze daken, bomen en struiken 
bedekt waren met een dikke laag 
sneeuw. Dat leverde een prachtig 
beeld. Gelukkig kwamen de tempera-
turen niet ver onder de nul graden. 
Het was een periode, dat de vogels 
het wat moeilijk kregen. Ik neem aan, 
dat ze, behalve in ons tuintje, verder 
in de buurt ook voedsel konden 
vinden. De schaal met zaad in de 
voortuin bij ons, was regelmatig door 
hongerige vogels bezet. Het waren 
kool- en pimpelmezen, maar die 
werden verjaagd door de huismussen. 
Maar als er dan een merel kwam eten 
was er voor de mussen geen plek 
meer! Hun genot duurde ook maar 
kort, want een paartje kauwen had de 
schaal ook ontdekt. De grootsten 
bleken weer de dominantsten!

Een andere vogelsoort, de Turkse 
tortelduif, kreeg al ver vóór eind-
december de smaak te pakken. Soms 
kwamen ze met z’n 6 of 7 eten, wat 
gepaard ging met onderlinge strijd, 
want de ruimte op de schaal was 

beperkt. Heel opvallend was, dat na 
31 december maar één van de groep 
terugkwam! Vrijwel zeker denk ik, dat 
het vuurwerk de andere Turkse 
tortels verjaagd heeft!
Vanaf 1950 is deze duivensoort, 
afkomstig uit India en China, 
gevestigd in Nederland. In Friesland 
(Harlingen) is ze voor het eerst gezien 
op 8 januari 1955. Hopelijk worden er 
niet méér “weggeknald” de komende 
oudjaarsnachten. Want de Turkse 
tortel is niet alleen mooi om te zien, 
maar ook het gedrag is interessant.
De tortelduiven die de winter 
trotseren, zoeken zaden. Soms eten 
ze in de zomer ook wel insecten.
Dat kunnen ze in (echte) winters 
echter wel vergeten.
Verreweg de meeste insecten zoeken 
dan een holletje in een muur of (nóg 
beter), een gat in een boomstam. Er 
zullen zeker aantallen sterven, vooral 
als de vorst veel erger wordt. Hopelijk 
zullen we straks in de lente weer er-
varen en wellicht bewonderen, dat ze 
hun vleugeltjes weer gaan spreiden.
Natuurlijk zal het geweldig zijn, als de 

24

Turkse Tortel, 
gevlucht voor 

vuurwerk...
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Maar vanaf ongeveer half januari 
2026 werd het duidelijk, dat ze de 
slaap te pakken hadden, want het 
voer werd niet meer aangeraakt. 
Biologisch gezien kwam het wat raar 
over, dat even later het voerbakje 
steeds leeg was…. Dat raadsel werd 
opgelost, toen we zagen dat de 
KATTEN van de buren het een 
lekkernij vonden!
Tot zover het egel-journaal.

In verband met het komende voorjaar 
hoop ik van harte dat de katten, 
vooral ’s nachts, binnengehouden 
worden, want alleen dan zullen jonge, 
nog-niet-goed-vliegende vogels het 
overleven.

Wat het opwarmende klimaat ons de 
rest van de winter levert, moeten we 
maar afwachten. Na deze periode 
zullen we weer ervaren, hoe fan-
tastisch en zelfs wonderlijk de lente 
beleefd zal kunnen worden, zoals de 
terugkeer van de huiszwaluwen en al 
het groen dat ontluikt!

Begin februari 2026

insecten kunnen profiteren van zoveel 
mogelijk bloeiende planten in onze 
tuinen. In elk geval neemt het aantal 
bloeiende struiken in onze wijk al 
wéér toe, nu dankzij de actie 
“struiken voor vogels” (en dus ook 
voor insecten) van de vogelwerk-
groep. Geweldig toch!

Een andere groep dieren die de 
aandacht toekomt, is (weer) de egel. 
Er leeft een aantal, ik vermoed zo’n 4 
à 5, in onze buurt. Behalve in de 
wintertijd, met name als de dag-
temperatuur onder de 4˚C komt en ze 
in winterslaap gaan, kunnen we de 
egels zien scharrelen, maar dan alleen 
bij donker. Wij hebben als “hulp-
middel” een looplamp in het tuintje 
hangen. Zo zagen we in augustus 
2025 verrassend een jonkie tippelen, 
nog niet half groot! Die was elders 
geboren. Soms was onze tuin een 
ontmoetingsplek, zoals op 30 mei en 
21 augustus vorig jaar; er kwamen 
toen beide keren 5 volwassen stikel-
bargen bij elkaar. Daar kwam die 
laatste keer ruzie tussen twee forse 
dieren. Schuddend, driftig om elkaar 
heen draaien en bijtende bewegingen 
naar elkaar. Dan dreigt één het onder-
spit te delven en rolt zich op.! Einde 
1e ronde dus.
Zo in december zijn de egels in 
winterslaap. Maar mede door het 
kwakkelende weer kwam tijdens de 
Kerst toch nog een exemplaar eten, 
wakker door de honger!
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Binnenkort gaat de vernieuwde website de lucht in! Op deze website vind je o.a. mooie 
verhalen over de geschiedenis van de wijk, over de goedgevulde weggeefwinkel, de 
Tuinkamer en de totstandkoming van het kleurrijke Hollander Paradijs. Er is een pagina 
met een verslagje over de activiteiten die er tot nu toe zijn geweest. Dit alles verluchtigd 
met prachtige foto's! Om op de hoogte te blijven van de geplande evenementen is er 
een activiteitenkalender, waarop je kunt zien wat wanneer plaatsvindt. Deze wordt 
iedere week bijgewerkt!
Dit is een greep uit wat er zoal op onze vernieuwde website is te vinden. Nog even en je 
kunt het zelf zien: www.hollanderwijk.com !
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(Hollanderwijk Ontdek Plek)

Vrijdag 27 februari 2026 • 15.00-16.30 uur • Leeftijd: 6-12
Stickers maken

Fantaseer er op los: vrolijke dieren, coole figuren, letters of iets nieuws wat je zelf 
bedacht hebt. Je kunt ze later gebruiken op je schrift, tas of op een cadeautje.

Vrijdag 27 maart 2026 • 15.00-16.30 uur • Leeftijd: 6-12
Amulet van speksteen maken

Maak je eigen gelukssteen, bijvoorbeeld door er een mooie hanger van te maken 
door de speksteen te vijlen, schuren en polijsten. 

Zaterdag 25 april 2026 • 15.00-16.30 uur • Leeftijd: 4-12 
Muziekinstrument maken

Hoe leuk is dat! Je eigen muziekinstrument maken van restmateriaal zoals hout, 
pvc buizen of doppen.

Zondag 17 mei 2026 • Vertrek: 13.15 uur • Leeftijd: 6-12
Bezoek aan de Fûgelhelling

Samen met de Vogelwerkgroep een bezoek brengen aan de Fûgelhelling in 
Ureterp, de opvang voor o.a. zieke, gewonde en ouderloze vogels. 
(Bij deze activiteit kan er een beroep worden gedaan op ouders om te rijden). 

Vrijdag 26 juni 2026 • 15.30-16.30 • Leeftijd: 6-12
Speurtocht

Lekker buiten bezig: een speurtocht door de wijk met opdrachtjes.

Wil je meedoen aan een of meerdere activiteiten? 
Meld je aan door een appje te sturen naar Annelies (06-38359980) en 
geef naam en adres door en om welke activiteit(en) het gaat. 

HOP KINDERACTIVITEITEN 
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Loodgietersbedrijf

Voor al uw
• sanitair
• gas- en 

waterleidingen
• alle lood-, zink- en 

mastiekwerken
T 058 2129636
E info@nyenhuisloodgieters.nl
Mr. PJ Troelstraweg 159
8919 AA Leeuwarden

28

Zoals ieder jaar inventariseren we na 
de zomer hoeveel kool- en pimpel-
mezen in onze nestkastjes hebben 
gebroed. 

Het was dit jaar ronduit slecht; de 
helft minder dan in de voorgaande 
jaren. Ook het aantal mussen en 
zwaluwen is sterk afgenomen. We 
weten niet precies waardoor dit 
komt. Komt het door het koude voor-
jaar? Of komt het omdat er minder 
insecten en rupsen zijn en dus minder 
eten? Dit laatste zal zeker een rol 
spelen en daarom heeft de vogel-
werkgroep het plan opgevat om de 
buurt vogelvriendelijker te maken 
door het planten van struiken. 
Struiken trekken rupsen en insecten 
aan en geven de vogels ook schuil- en 
nestplekken. 

De gemeente is ook enthousiast en 
geeft ons gratis vogelvriendelijke 
struiken, 9 soorten. De vogelkinderen 
met hun ouders zijn op pad gegaan 
om buurtbewoners met de vraag of 
ze één of meerdere struiken in hun 
tuin willen. De reacties waren over-
weldigend: 92 struiken zijn ‘besteld’. 
De vogelkinderen gaan op 1 maart 
samen met de tuinploeg van het 
Hollanderhuuske de struiken in al die 
tuinen planten. 

ACTIE: 
STRUIKEN VOOR VOGELS!

Op deze manier wordt ons buurtje 
nog groener!

De Vogelwerkgroep
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BILJARTEN OP DONDERDAGMIDDAG
door Andries Brouwer

Iedereen die graag wil leren biljarten of zijn/haar 
biljarttechniek wil verfijnen kan op donderdag-
middag terecht in 't Hollander-huuske.

Op dit moment zijn we met z'n vieren en willen 
we ons spel verbeteren. We oefenen op 

verschillende stoten en spelen. We leren van elkaar, er is geen haast maar 
aandacht en gezelligheid! We zijn op zoek naar andere liefhebbers of mensen 
die dit wat lijkt.

Kom vrijblijvend langs op donderdagmiddag in 't Huuske. 
Wij zijn daar van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur. Welkom! De koffie staat klaar 

Deelname is natuurlijk gratis.

door Els Doekes

In december werd mijn achtertuintje 
druk bezocht door koolmezen, vaak 
vergezeld door een of meer pimpel-
mezen, een vink en een enkele keer een 
roodborstje. 

In januari stond exact hetzelfde voedsel 
voor ze klaar als voorheen, evenals vers en vaak licht opgewarmd water. 
Toch kwamen de koolmezen maar schoorvoetend terug. Eind januari zag ik 
eindelijk even één pimpelmees. 

Sindsdien komen de koolmezen en de vink wel regelmatig op bezoek, maar van 
de andere vogels geen spoor meer... Ik vrees dat het uitbundige vuurwerk rond 
en tijdens de jaarwisseling een groot aantal vogels de kop gekost heeft.

VOGELS EN VUURWERK

☕🫖
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DUO NOORDWEST: BIJZONDER
EN SFEERVOL CONCERT

Hoornsignalen
door Els Doekes
Tijdens het concert op 8 februari in 
het Hollanderhuuske vroeg iemand of 
de bokshoorn in Scandinavië ook 
gebruikt werd als signaalinstrument. 
Ik noemde toen alleen wat voor-
beelden waarbij de lur (de anderhalf 
meter lange toeter) gebruikt werd 
voor de communicatie tussen her-
derinnen onderling. Maar voor de 
dieren werden wel degelijk signalen 
op de hoorn gespeeld, vooral om ze 
te roepen dat het tijd was om naar 
een een andere weide te gaan of 
"thuis" te komen. Bij afwezigheid van 
prikkeldraad in de natuur liepen de 
koeien, schapen en geiten min of 
meer vrij rond. Vaak werden deze 
melodieën niet alleen gespeeld, maar 
ook gezongen, zonder tekst, heel hard 
en heel hoog. Er zijn daarnaast toch 
ook wel een paar hoornsignalen 
opgetekend die voor mensen bedoeld 
waren, en dat had dan te maken met 
afgedwaald vee. Dit antwoord hadden 
jullie dus nog te goed (en het is maar 
goed dat ik de gezongen versie niet 
heb laten horen ...).

door Paul Pasveer
Op zondag 8 februari trad Duo Noord-
west, bestaande uit Thomas Steenweg 
en buurtgenote Els Doekes, op in het 
Hollanderhuuske.
Er lagen veel blaasinstumenten, viool-
achtigen, doedelzakken en een accor-
deon klaar. En alles werd bespeeld!
Ze vertelden de geschiedenis van het 
behoud van de Zweedse volksmuziek, 
telkens met het bijbehorende instru-
ment. Dit geheel werd afgewisseld met 
het spelen van polka's en andere dansen 
en volksmuziek. Bijzonder gevarieerd, al 
die instrumenten en soms subtiele 
verschillen in klank.
Na de pauze werd meer muziek gemaakt, 
maar de hoofdmoot bestond uit het 
vertellen van een oeroud verhaal van een 
jongeman die viool leerde spelen van een 
monster. Telkens werd een stuk van het 
verhaal verklankt met muziek. Erg afwis-
selend, sfeervol, grappig en informatief. 
Op het biljart lag en grote verzameling 
boeken over bekende Zweedse muzi-
kanten, muziek, instrumenten en hun 
bouwers, klederdracht en andere dingen.
Er was aardig wat belangstelling. Ik heb 
een heerlijke middag gehad!



Chris Keller schilderde 
aan het stationsgebouw
door Frank Roffel

Chris Keller, met vrouw en zoon woonachtig in de 
Leeuwarderstraat, portretteerde ik in de december- 
editie van ons blad in 2017 toen ik ontdekte dat hij 
een interessante hobby had, nl. hout- en marmer-
imitatie.

Later in die periode, nodigde hij me uit om aan-
wezig te zijn bij de officiële prijsuitreiking, waarbij 
een van zijn kunstzinnige creaties genomineerd was 
voor een prijs. Het was een feestelijk gebeuren met 
veel bezoek en een muzikaal optreden van een duo, 
waarvan onze succesvolle acteur en buurtgenoot 
Thijs Meester de helft was. Voor Chris was het een 
succesvolle middag, want in zijn categorie C2 
Napoleon Rouge Marmer, won hij de 1e prijs. 
Daarna kwam ik hem nog regelmatig tegen als hij 
zijn hond uitliet. Vorig jaar sprak hij me aan toen ik 
hem tegenkwam bij het stationsgebouw van de NS, 
waarbij hij mij vertelde dat hij met enkele collega’s een grote schilderklus had 
binnengehaald, nl. het schilderen van het historische NS- gebouw. Ik wist dat hij als ZZP-
er zulke mogelijkheden aan moest grijpen en hij stelde voor dat ik daar een mooi verhaal 
over zou schrijven. En hij had ook nog mooie foto’s van zijn werk. Ik was meteen 
enthousiast en daarom stelde ik hem een flink aantal vragen die hieronder door hem 
beantwoord worden. Leest u maar. 

Kun je iets meer vertellen over wat hout/marmer imitatie precies is?
Chris: Ik weet niet uit welk land het komt, maar het werd al beoefend vóór de geboorte 
van Jesus Christus. Je kunt dit gerust kunst noemen. Er is een commerciële markt voor, 
alhoewel in het Noorden de spoeling dun is.
Ik heb wel eens eigen werk verkocht, maar weet niet meer wat dat me heeft opgeleverd. 
Deze vorm van kunstzinnigheid wordt ook wel decoratie schilderen genoemd. Chris 
kwam hiermee in aanraking toen hij eens een decoratieschilder moest inhuren en 
geïnteresseerd raakte. Chris maakt o.a. 'marmeren' tegels en bustes. Het is bewerkelijk, 
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omdat je bij het werken aan een kunstwerk lagen moet 
opbouwen en effecten moet creëren. De landelijke schilders-
dag in Franeker, waar Chris geëerd en uitvoerig werd 
geprezen in het juryrapport, werd voor het eerst sinds 30 jaar 
weer in Friesland georganiseerd.

Waar kom je vandaan en wat heb je zo al gedaan?
Chris: Kort na mijn geboorte in Leeuwarden ben ik verhuisd 
naar het buitenland en zijn er diverse landen voorbij 
gekomen (Angola, Algerije, Argentinië, Frankrijk). Eenmaal 
terug in Nederland heb ik detailhandel-onderwijs gevolgd. 
Na enige tijd begon het buitenland weer te trekken en ben ik 
naar Frankrijk terug gegaan om mijn dienstplicht daar te 
vervullen. Nadat ik deze had afgerond ben ik in de olie-

industrie beland en daarvoor verhuisd naar Aberdeen in Schotland, later ook naar West-
Afrika. Na deze periode terug naar Nederland verhuisd en het schilderswerk opgepakt. 
Na een tijd schilder te zijn geweest, trok de olie-industrie weer en heb ik dit tijdelijk 
weer uitgevoerd. Ik heb toen de functie van vertegenwoordiger in Glasgow vervuld. 
Nadat het contract afliep heb ik het schildersvak weer opgepakt in Nederland, eerst in 
loondienst en later verder als ZZP-er tot op de dag van vandaag tot volle tevredenheid.

Vertel eens over die grote klus van het stationsgebouw van de NS schilderen.
Chris: Mijn laatste opdracht van 2025 betreft het stationsgebouw van de NS. Ik herkende 
de reclame van de bedrijfsauto’s die ook bij de Nationale Schildersschool in Utrecht 
geparkeerd stonden toen ik daar een aantal jaren geleden een cursus deed. Na een 
prettige kennismaking ben ik dezelfde week nog ingestroomd in een leuke ploeg met 
personeel uit Utrecht, Noord-Holland en Groningen. Er is hard gewerkt door allerlei 
specialisten. Ook het contact met het personeel van de NS is erg prettig verlopen. 
Tijdens dit project heb ik veel mensen ontmoet waaronder oud-collega’s. Al met al was 
het een prachtig project om aan mee te werken waar ik met een goed gevoel op terug 
kijk.

Hoe lang woon je al in onze buurt?
Chris: Ik woon nu zo’n 15 jaar hier en dat bevalt nog steeds prima.

Wil je nog wat kwijt?
Chris: Ik meld nog dat er grote bedragen nodig waren voor de genoemde schildersklus 
bij de NS. Daarvan heb ik maar een klein percentage als loon ontvangen. Kortom: ik zal 
mijn beroep als huisschilder iedere dag (met veel plezier) blijven uitvoeren.

Een buste van Julius Caesar, 
gemarmerd door Chris
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door Frank Roffel

Leonard Cohen viel in de jaren 
60/70 op met klassiekers als So 
long Marian en Susanne. 
Gevoelige ballades van de 
knappe en al in zijn thuisland 
Canada beroemde dichter, die 
vooral de harten van vrouwe-
lijke luisteraars bekoorde. 
Wereldwijd deed hij serieus mee, 
maar de rock- en symfonische muziek 
domineerden de markt en populari-
teitspolls. Cohen is er in geslaagd om 
in de belangstelling te blijven, ook in 
latere fases van zijn loopbaan. Grote 
hits waren er niet, maar hij bleef 
meedoen. De man was een complexe 
persoonlijkheid. Depressief, moeite 
met het vinden van een geschikte 
woonplaats, grillig liefdesleven incluis 
vaderschap, zoeken naar de zin van 
het bestaan, zelfs onder spirituele 
begeleiding van een goeroe in latere 
jaren van zijn leven, financieel 
uitgekleed door zijn vrouwelijke 
manager, waardoor hij werd 
gedwongen weer te gaan optreden.
Het ensemble dat die middag optrad 
was het Cohen Collectief, waarin ook 
onze buurtgenoot Paul Pasveer als 
bassist meespeelde. Vier mannen en 
een vrouw, in het zwart gekleed, 
speelden 12 bekende nummers van 

de componist in kwestie en deden dat 
met gevoel en kundigheid. Snelle 
nummers heeft Leonard nauwelijks 
gemaakt en ze klinken vaak melan-
choliek. Ik hoorde overeenkomsten 
met de fado-muziek uit Portugal, die 
ook wel als de Portugese blues wordt 
gezien. Dit muzikale project was een 
initiatief van zanger Johan Cnossen, 
die zeer onder de indruk was van de 
thema’s van de teksten en de hoge 
kwaliteit ervan. Pianist Johan 
Siemensma van het Cohen Collectief 
maakte nieuwe arrangementen en 
predikanten vertaalden de Engelse 
songs in het Fries. Sinds augustus 
2024 worden er tijdens kerkdiensten 
en optredens in geheel Friesland met 
succes deze liederen ten gehoren 
gebracht. 
Het concert in het Huuske werd goed 
bezocht en in een relaxte sfeer ont-
vouwde zich een fraaie klankenwereld 
die met voldoening werd ontvangen.

Prachtig intiem concert ter ere van 
Leonard Cohen op 23 november 2025
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door José Vrakking

31 januari 2026 opende 'Sta op voor 
Kinderen' haar deuren aan Voorstreek 
13 in Leeuwarden.
Het was een verhuizing vanuit het 
gebouw de D.O.A.S. in de Cornelis 
Trooststraat, omdat ze daar uit hun jasje 
groeiden. De stichting helpt kinderen in 
de wereld een toekomst op te bouwen. 
Een kind dat in armoede opgroeit krijgt 
namelijk meestal niet de kans om zich te 
ontplooien. Sta op voor Kinderen 
probeert deze kinderen een duwtje in de 
goede richting te geven. En hoe 
fantastisch is dat ook voor veel ouders 
die toch het liefst hun kinderen een 
goede ontwikkeling zien doormaken. En 
laten we wel wezen: armoede bestaat 
elders maar zeker ook in Nederland, 
alleen verschilt het dan in de soort 
armoede.

Hoe het allemaal begon
De oprichters leerden elkaar kennen 
tijdens hun werk in Parkhove: Richard en 
Gezina, ze zijn inmiddels man en vrouw. 
Richard startte op een gegeven moment 
een eigen klusbedrijf en kwam op die 
manier in contact met armoede in 

INTERVIEW MET STA OP VOOR KINDEREN

Roemenië. Dit resulteerde in het 
bouwen van een bakkerij daar. Dit was al 
in 2010. Gezina ging ook een keer, met 
de schoenendoosactie: een actie die 
samen met basisscholen dozen vult met 
schoolspullen en knuffels voor de 
kinderen daar. En haar hart was 
gestolen. Kinderen aantreffen die waren 
achtergelaten door hun ouders!!!! Ook 
dát bestond dus. En wat fijn om dan iets 
te kunnen betekenen.

Wat doet de stichting nog meer?
De stichting helpt gezinnen die in 
meerdere opzichten hulp kunnen 
gebruiken. Zo hebben zij ervoor gezorgd 
dat er diners kwamen, wekelijks, in het 
restaurant van de D.O.A.S. voor mensen 
die dat anders nooit zouden kunnen 
doen. Vaak werd dat beëindigd met een 
leuke actie, zoals bijvoorbeeld een 
accordeonist die kwam spelen. Of een 
creatieve workshop. Helaas lopen deze 
activiteiten ten einde. Maar ook geven 
ze spullen door, zoals koelkasten of 
meubels, of wat mensen maar kunnen 
gebruiken. En dat doen ze bijvoorbeeld 
ook voor Fier, en voor het Aanloophuis.
En wat dacht je van de vakantie die ze 
mogelijk maakten? Hoe geweldig is dat!
En toch kostte het mensen aanvankelijk 
moeite om over de drempel te stappen. 
En die hulp te vragen. Maar het warme 
hart van Gezina en Richard maakte het 
uiteindelijk makkelijker.
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Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
0650926366

Hoe wordt dit gerealiseerd?
Laat ik om te beginnen de vrijwilligers 
noemen. Mensen die de winkel en 
werkplaats bemensen. Sorteerwerk 
doen, demonteren, artikelen prijzen, 
grafisch werk, fotografie, de website, 
noem allemaal maar op. Maar ook 
huizen die leeggehaald moeten worden 
brengen de mogelijkheden van allerlei 
spullen die tweedehands verkocht 
kunnen worden. En niet te vergeten 
enkele bedrijven die sponsoren. En 
basisscholen die schoolspullen en 
knuffels leveren. Duim op voor al deze 
inzet!! En de opbrengsten worden 
gebruikt voor het realiseren van al dit 
goede. En natuurlijk moeten het busje 
en de brandstof en de huur van dit pand 
betaald worden.

Hoe kun jij bijdragen?
• Oude metalen: worden gesorteerd en 

verkocht als oud ijzer.
• Huisraad: wordt in de kringloop-

winkel verkocht.
• Kleding: winter- en kinderkleding 

voor kinderen in Roemenië en voor 
verkoop in de kringloopwinkel.

• Houdbare boodschappen: om 
boodschappen te kunnen geven aan 
gezinnen uit Friesland.

• Gevulde schoenendozen: voor 
kinderen in diverse landen.

• Kopen: je kunt van alles kopen in de 
winkel, variërend van praktische 
dingen tot sier en zelfs kunst.

Meer informatie vind je op 
www.staopvoorkinderen.nl
Of bel of app naar 06-44 41 40 46.
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Maandag Klaverjasclub
19:30 - 23:00 uur

Dinsdag Open buurthuiskamer
 en weggeefwinkel

10:00 - 12:00 uur
Woensdag Open buurthuiskamer
 en weggeefwinkel

10:00 - 12:00 uur
Donderdag Open buurthuiskamer

en weggeefwinkel
10:00 - 12:00 uur
Biljarten op de middag
14:00 - 16:30 uur

Vrijdag Biljartclub 1
20:00 - 23:30 uur

Elke 1e en 3e woensdag vd maand
Creatief Café

20:00 - 22:00 uur
ieder kan zijn/haar eigen werk 
en ideeën meenemen

Elke 2e woensdag van de maand
Spellenavond

inloop 19:30, begin 20:00 uur
samen bord- of kaartspellen 
spelen. Je kunt ook zelf een leuk 
spel meenemen!

Elke laatste vrijdag van de maand
VRIJ dag MI ddag BO rrel

16:30 - 18:30 uur
(fris-)drankjes aanwezig neem 
zelf wat lekkers mee voor er bij

ELKE WEEK
IN HET HUUSKE

ELKE MAAND
IN HET HUUSKE
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3 lekkerbekken voor €11.00
bij inlevering van deze bon: bak vissaus a €1,50 gratis!! 

iedere dinsdag en zaterdag
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&WORD LID
DOE MEE

Vind je het leuk, al deze 
initiatieven en activiteiten in 

onze buurt?
Steun dan onze buurtvereniging 

Hollanderwijk en word lid
voor maar €12,00 per jaar.

Scan de QR code of mail naar 
buurtvereniginghollanderwijk@hotmail.com

of app naar Jobs 06 23783383

Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

buurtvereniginghollanderwijk@hotmail.com
IBAN NL33 INGB 0001 0906 76

Bestuur
Sieta Adema, voorzitter 
Meinte Boersma, penningmeester
Dick Hollander, secretaris
Annelies Meijer, algemeen bestuurslid
Jobs Theunissen, algemeen bestuurslid 

en ledenadministratie 06-23783383

Coördinatie werkgroep beheer 
en coördinatie werkgroep bar 
Meinte Boersma

Ruysdaelstraat 49 06-25262638

Activiteitencommissie
Johan Juckers 06-12526930

Klaverjasclub
Joke Bethlehem 06-33097085

Biljartclub 1 (vrijdag)
Dennis van de Kooij
Biljarten op de middag (donderdag)
Andries Brouwer

Hollander Paradijs
Sjakkie Jongma sjakkiejongma@gmail.com

Vogelwerkgroep
Meinte Boersma

Ruysdaelstraat 49 06-25262638

CONTACTPERSONEN
Redactie Hollanderwijkkrant
Paul Pasveer, Nieuwe Hollanderdijk 9
 hollanderwijkkrant@gmail.com

Beheer website
Hildegard de Jong 06-27327521

Huurdersvereniging Hollanderwijk
Marga Garms  hollanderwijk@outlook.com

Van Harenstraat 16 06-52635432
Fokje Steen
Martien Plaatsman

Wijkagent
Aksel van der Honing 0900-8844



MAART
Zondag 1 maart 
Struikenplantdag door kinderen 
van de Vogelwerkgroep

Zondag 8 maart • 15:00 - 17:00 
Oude films Hollanderwijk

Zondag 22 maart • 15:00 - 17:00 
Verhalen & gedichtenmiddag

Donderdag 26 maart 19:30 - 22:00 
Algemene ledenvergadering
met quiz over de Hollanderwijk 

Vrijdag 27 maart • 15:00 - 16:30 
HOP KinderAtelier 
Amulet, talisman of hanger 
maken van speksteen met Corita

APRIL
Zaterdag 11 april • 20:00-22:00 
Bingo voor de gezelligheid 
met kleine prijsjes

Zaterdag 18 april • 14:00 - 16:00 
Workshop vaatwastabletten en 
wasmiddel maken door Corita

Zondag 19 april • 16:00 uur 
Vogelexcursie Hounspolder

Donderdag 23 april • 20:00 - 22:00 
Meezingavond 
met de Buurtband

Zaterdag 25 april • 15:00 - 16:30 
HOP KinderAtelier 
Muziekinstrument maken 
met Erik en Emma

MEI
Zondag 10 mei • 15:00 - 17:00
Lezing Tom Sandijck
over de geschiedenis van de buurt

Zondag 17 mei • 13:15 - 17:00
Excursie Fûgelhelling
voor kinderen

Zaterdag 30 mei • 10:00 - 16 uur
Tuinrommelmarkt Hollanderwijk

Zaterdag 30 mei • 10:00 - 16 uur
Huizum-West markt bij Jumbo

JUNI
Zondag 7 juni • 15:00 - 17:00
PUBQUIZ

Zondag 21 juni • 15:00 - 17:00
Hippiefeest 
met Retroband Ossekop

Vrijdag 26 juni • 15:30 - 16:30
HOP KinderActiviteit 
Speurtocht

buurtvereniging hollanderwijk
ACTIVITEITENKALENDER • ZET IN JE AGENDA


