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Laat ik maar meteen met de deur in 
huis vallen: dit is het laatste nummer 
van de Hollanderwijkkrant dat bij 
STIP in de Hollanderwijk wordt 
gedrukt. 

Paul en Jobs dragen STIP met 
Kerstmis over aan Dekker Drukwerk. 
Ze gaan dan met pensioen en het 
bedrijf, inclusief de machines, de 
klanten, de mail en het telefoon-
nummer verhuizen naar de Hortensia-
straat, aan het eind van de Groninger-
straatweg . We hebben de Hollander-
wijkkrant tientallen jaren gedrukt, 
maar aan alles komt een eind... 
Dus, helaas, niet meer even binnen-
lopen voor een printje of kopietje, het 
kopieerapparaat is er dan niet meer.
Wat niet stopt is de layout van ons 
krantje, dat blijf ik natuurlijk doen. 
Daar heb ik geen printer voor nodig, 
alleen een computer. 
Dus: de Hollanderwijkkrant gaat niet 
verdwijnen! Zeker niet!

Door natuurlijk verloop in de redactie 
hebben we nu nog maar twee 
redactieleden, dat is erg krap. 
Gelukkig zijn er veel activiteiten, dus 
er komen wel artikelen binnen. Maar 
juist variatie in artikelen maken het 
zo'n interessant en goed gelezen 
boekje vier keer per jaar. Dus 
onderwerpen die niet meteen iets 
met de activiteiten in de wijk te 

FILMAVOND 
over de Hollanderwijk
zaterdag 20 december, 20:00 uur

Met o.a. 'Het laatste fluitsignaal' met 
in de hoofdrol buurtgenoot Gerrit 
Tuinenga. De maker van deze film Ivo 
Kraan zal ook aanwezig zijn!
Verder een aantal filmpjes over de 
Hollanderwijk, bv over de Midnight-
walk, die in 2019 door de wijk liep.

maken hebben maar wel leuk zijn om 
te delen met je buren. We gaan de 
komende tijd actief op zoek naar 
buurtbewoners die iets willen 
bijdragen aan de Hollanderwijkkrant.

In dit nummer staat veel over de 
afgelopen en komende activiteiten. 
De gang zit er goed in, alles wordt 
leuk bezocht.
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DE KOP IS ER AF!
door het bestuur

Zondag 7 september beleefden we 
de seizoensstart. 
Tot het laatste moment was het 
spannend of we deze datum wel 
zouden halen. Een week ervoor was 
het nog een en al chaos in het 
Huuske. Er werd in bijna alle ruimten 
nog volop geverfd en geklust. De op-
luchting was dan ook groot toen we 
op de zondag de nieuwe versie van 
het Hollanderhuuske aan jullie 
konden tonen. De belangstelling was 
overdonderend. We telden 110 
bezoekers en wat mooier is: ze bleven 
ook lang hangen. De muziek van 
Johan Juckers en Pieter Langius en 
het mooie weer droegen daar zeker 
aan bij. 

Verrassend was ook het bezoek van 
wethouder Jacobse, die spontaan een 
kijkje kwam nemen. Na de heel 
geslaagde seizoenstart begint het 

Hollanderhuuske steeds meer te 
leven. Het is leuk om te zien dat 
buurtgenoten op de koffieochtenden 
zomaar even langskomen voor een 
praatje en vanzelfsprekend voor het 
kopje koffie of thee. We hebben wel 
het idee dat nog niet iedereen weet 
dat het Huuske op de dinsdag- 
woensdag- en donderdagochtend 
open is van 10 tot 12 uur, maar zien 
wel steeds meer nieuwe gezichten 
aan de grote stamtafel. Hetzelfde 
geldt een beetje voor de weggeef-
winkel. Ook die is open tijdens de 
koffieochtenden. Het langsbrengen 
van spulletjes lijkt makkelijker dan het 
meenemen ervan. Blijkbaar is er toch 
enige schroom om iets mee nemen 
dat helemaal niks kost. Maar dat is 
nergens voor nodig. Het idee achter 
de weggeefwinkel is dat spulletjes die 
bij jou staan te verstoffen of ergens 
diep weggestopt liggen in een kast bij 
iemand anders weer een tweede 
leven kunnen krijgen. Aarzel dus niet 
om van de weggeefwinkel ook een 
meeneemwinkel te maken!

We hebben daarnaast de eerste extra 
activiteiten achter ons. Met name de 
pop-up bioscoop, met catering vanuit 
de tuin van Jobs en Paul, was een 
bijzonder gebeuren. Net als bij de 
seizoenstart zat ook nu het weer mee. 
Het bleef droog en over de 
temperatuur viel niet te klagen. 
Gezeten op de meegenomen stoeltjes 
was het met een dekentje over de 
benen een behaaglijk kijkgenoegen. 
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Flink gelachen werd er door de 30 
bezoekers ook. Laurel en Hardy-
filmpjes hebben nog altijd niet aan 
vermakelijkheid ingeboet en weten 
nog altijd meer dan een glimlach op 
te wekken.

De lezing van Tom over de geschie-
denis van de Hollanderwijk was 
eveneens goed bezocht. Het is altijd 
weer boeiend om Tom te horen 
vertellen over de ontwikkeling van de 
Hollanderwijk. We beseffen het niet 
altijd, maar we hebben twee HCL’s in 
Leeuwarden. Het Historisch Centrum 
Leeuwarden aan de Groeneweg en 
het Hollanderwijk Centrum 
Leeuwarden in de Starterstraat. 

Verder hadden we, in samenwerking 
met Wilde Wijk, een heuse en druk 
bezochte filmpremière, compleet met 
rode loper en ‘champagne’, een 
grime-workshop voor kinderen onder 
deskundige leiding van grimeur-
visagist Saskia Wagenvoort, een 
spelletjesmiddag, een fijne vrijmibo 
met eigen gemaakte hapjes en een 
meezingmiddag met de buurtband. 

Kortom een fijne mix van activiteiten. 
We kunnen stellen: de kop is er af!

Er staan ook de komende tijd nog de 
nodige activiteiten te gebeuren. Op 
de achterkant van de Hollanderwijk-
krant staat de complete agenda, zoals 
wij die nu kennen. Het kan zijn dat er 
nog andere activiteiten aan toe-
gevoegd worden. Het is dus zaak om 
het mededelingenbord bij het 
Huuske, de posters en flyers en de 
website goed in de gaten te houden. 
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SPAAR VOOR DE HOLLANDERWIJK MET 
JOUW AANKOPEN BIJ JUMBO
door Meinte Boersma 
(penningmeester)

Bij iedere aankoop die je doet bij 
Jumbo kun je sparen voor de 
buurtvereniging Hollanderwijk. Als je 
betaalt met pin of met IDEAL bij 
Jumbo kun je automatisch sparen 
voor ons. Je spaart 1% van je 
aankoopbedrag als dat lager is dan 
€ 25, 2% als dat hoger is dan € 25.

Zo werkt het:
1. Scan de QR-code hiernaast van 

Dappre en kies Buurtvereniging 
Hollanderwijk om voor te sparen.

2. Koppel je bankrekening aan de 
Dappre app.

3. Spaar voor de buurtvereniging 
Hollanderwijk.

Je kunt trouwens ook voor je eigen 
contributie sparen.

Maandelijks maakt Jumbo dan de 
gespaarde bedragen van alle deel-
nemers over aan de Buurtvereniging 
Hollanderwijk. Dus doe mee, en steun 
ons op deze manier!!
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door Elrike Veninga

Moderne bord- en kaartspellen zijn 
de afgelopen jaren steeds populairder 
aan het worden. Leeuwarden heeft 
een paar boardgames- en spellen-
clubs, een avond om de tafel met 
elkaar zitten en steeds weer een 
ander spel uitkiezen om te spelen.
Dit willen we ook in onze gezellige 
wijk gaan doen, het samen spelen van 
de vooral wat nieuwere bord- en 
kaartspelen. Bijvoorbeeld Kolonisten 
van Catan, Take 5, Dominion of het 
nog onbekende spel A place for all my 
books. En dit zijn nog maar een paar 
voorbeelden van spellen. Ken je een 
spel niet? Geen probleem, vooraf aan 
het spelen leggen we het spel altijd 
aan elkaar uit.

Heb jij nog een spel in de kast liggen 
dat je graag zou willen spelen en kun 
je dit ook uitleggen? Neem het dan 

mee op de 2e woensdag van de 
maand. Inloop vanaf 19.30 uur, begin 
van eerste speelronde om 20.00 uur. 
Woensdag 12 november om 19.30 
uur is de eerste spellenavond. Daarna 
op woensdag 10 december en op 
woensdag 14 januari.
Toegang is gratis en de bar is open 
voor koffie, thee of een ander 
drankje.

KINDERACTIVITEITEN?
Binnen de Hollanderwijk komen steeds 
meer kinderen te wonen. Vandaar dat we 
graag meer kinderactiviteiten willen 
aanbieden. Vind je het leuk om hier in te 
helpen en activiteiten te organiseren of te 
bedenken? Meld je aan bij..............!
Een ouder

SPELLENAVONDEN IN HET HOLLANDERHUUSKE
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door Frank Roffel

In het zomernummer van de 
Hollanderwijkkrant (juni 2025) 
schreef de redactie van de wijkkrant 
een wedstrijd uit met als thema de 
Hollanderwijk. Terwijl we al niet 
teveel inzendingen verwachtten, viel 
het aantal reacties toch, te weten 
twee tegen. De eenmansjury - oud 
buurtbewoner en gerenommeerd 
Fries dichter - Syds Wiersma vond 
het gedicht van Janny Lautenbach, 
dat in de vorige editie werd 
afgedrukt het beste en zij krijgt dus 
de waardebon van 25 euro bij de 
Basuin.

Ondergetekende 
ging dus in sep-
tember naar de 
Hollanderdijk, waar 
Janny sinds 2,5 jaar 
met haar gezin 
woont. De 
gastvrouw had een 
speciale appeltaart 
gemaakt, de buur-
vrouw was aanwezig 
om de foto van de 
uitreiking van de 
prijs te maken en 

het werd een zeer geanimeerde 
ontmoeting. Janny ontpopte zich als 
een breed ontwikkelde persoon, o.a. 
op cultureel vlak en bleek al 
meerdere prijzen te hebben 
gewonnen voor gedichten en zelfs 
voor een door haar geschreven 
toneelstuk en dat doen er toch maar 
weinig naast een baan en opvoeding 
van kinderen. Digitaal stelde ik haar 
nog wat vragen en hieronder leest u 
meer over haar.

Kostte het je veel moeite om dit 
prijswinnende gedicht te bedenken 
en te schrijven?

VERRASSEND GESPREK MET WINNARES 
VAN DE DICHTWEDSTRIJD
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Eigenlijk had ik het gedicht in mijn 
hoofd al zo ‘n beetje gemaakt dus toen 
er een prijsvraag was bedacht ik dat 
het wel leuk was om het op te sturen.

Je dicht al lange tijd. Waarover dicht 
je in de regel , heb je er een cursus 
voor gevolgd en heb je favorieten?
Ik heb schrijven altijd leuk gevonden 
en denk dat ik al wel 25 jaar dicht. Zo 
‘n 10 jaar geleden heb ik een 
dichtbundel uitgebracht in het Bildts. 
Daar liggen namelijk mijn roots. Mijn 
nichtje Celian maakte er prachtige 
illustraties bij. Het boekje werd goed 
ontvangen.
Ook in het Nederlands schrijf ik wel 
en in het Fries. Ik stuur wel eens wat 
op en af en toe wordt het opgenomen 
in een bundel. Bijvoorbeeld in de 
samengestelde dichtbundels van 
Tsead Bruinja. Maar het is vooral voor 
mezelf: als hobby en ik kan me er in 
uiten. Ik dicht over alles wat maar 
voorbij komt. Het zijn gedachten en 
gevoelens die ik omzet in een gedicht. 
Daarbij komt dat ik het leuk vind om 
met taal bezig te zijn zoals iemand 
anders dat bv heeft met schilderen. 
Een cursus heb ik er niet voor 
gevolgd. Misschien wel leuk om dit 
nog eens te gaan doen. Een cursus 
dichten of schrijven. Of misschien een 
cursus Fries.
Bekende dichters die ik goed vind zijn 
bijvoorbeeld Jules Deelder of Judith 
Herzberg maar ja… er zijn zoveel 
goeie dichters. Ik kijk ook vaak even 
op PLINT. Gedichten kunnen je raken 

maar een gedicht met een kwinkslag 
vind ik ook leuk. Dat je er om moet 
glimlachen of zelfs in de lach schiet. 
Dat is toch mooi?

Je schreef ook een toneelstuk?
Ja, in de coronatijd heb ik voor het 
eerst een toneelstuk geschreven in 
het Bildts/ Fries. Dit stuk is al een 
paar keer opgevoerd door verschil-
lende toneelgezelschappen. Prachtig 
om dan te zien dat datgene wat je 
geschreven hebt tot leven komt.
Ik ben nu weer bezig met een 2e 
toneelstuk waarin ook een 
Leeuwarder familie en het 
Leeuwarders een rol speelt. Maar 
eens kijken of het lukt.

Hoe bevalt het je in de Hollanderwijk 
en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik woon nu 2 ½ jaar in de Hollander-
wijk.
Ik werk als ambulant psychiatrisch 
verpleegkundige in de stad en ben de 
hele dag onderweg op de fiets. Het is 
nu superhandig om zo dichtbij bij 
mijn werk te wonen. Wanneer ik een 
trui nodig heb of ik ben helemaal 
natgeregend door een onverwachte 
bui  fiets ik zo even langs huis. 
Intussen raak ik ook in de buurt 
steeds meer ingeburgerd. Erg leuk 
ook dat er zoveel georganiseerd 
wordt in het Hollanderhuuske en ik 
ben zeker van plan een aantal 
activiteiten bij te wonen.
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De korte film Thús is een productie 
van stichting Wilde Wijk, het 
geesteskindje van oprichtster en 
artistiek leider Froukje Draaijer. 
Sinds 2021 is deze vrijwilligers-
organisatie bezig met het organi-
seren van wijkactiviteiten en pro-
jecten op sociaal-cultureel gebied in 
Huizum-West. Dit soort werk wordt 
ook wel community art genoemd. 

Froukje woont al zo’n 50 jaar in de 
wijk. De behoefte van de bewoners 
wordt als uitgangspunt gebruikt. Het 
werkgebied van deze organisatie (met 
de originele naam vanuit de vraag 
Wat wil de wijk) is Huizum-West, 
maar mensen uit omliggende wijken 

VEEL PUBLIEK BIJ PREMIÈRE FILM 
THÚS IN BUURTHUIS HOLLANDERWIJK
door Frank Roffel

zijn ook welkom.
Schrijver dezes heeft met veel 
genoegen meegewerkt aan de 
theaterrevue Podium Huzum in 2023, 
waarin 3 maanden lang elke donder-
dagavond onder professionele 
begeleiding een gevarieerd cultureel 
aanbod werd geserveerd. En met 
groot succes, gezien de steeds 
grotere opkomst van publiek en de 
kwaliteit van de diverse bijdragen. Er 
zijn sindsdien al flink wat theatrale, 
literaire en kunstzinnige cursussen en 
activiteiten de revue gepasseerd. Een 
bewijs van vitaliteit en verenigd met 
een behoefte onder de wijk-
bewoners. Degene die er meer van 
wil weten: raadpleeg de informatieve 

Wijkbewoners als cast en crew van filmproject Wilde Wijk. Met scriptschrijver Martine 
de Jong (links) en projectleider Froukje Draaijer (tweede van rechts)
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en overzichtelijke website van Wilde 
Wijk (www.wildewijk.nl).
Wilde Wijk biedt in hun knusse lokaal 
in de DOAS vaste, wekelijkse 
activiteiten waarbij je kunt inlopen, 
zoals een kunstcafé, eetcafé en 
verhalencafé. Daarnaast zijn er ook 
eenmalige projecten, zoals het 
bedenken en maken van de film Thús, 
die zaterdagavond 18 oktober haar 
première beleefde in een afgeladen 
buurthuiszaal. Gedurende 10 weken 
hebben wijkbewoners zich tot doel 
gesteld een korte film te maken onder 
begeleiding van Martine de Jong, die 
net een studie scriptschrijven aan een 
Zweedse academie had afgerond. Ze 
woont in Huizum en dat is ook het 
vermelden waard. 
Deze groep enthousiastelingen 
zonder filmervaring ging aan de slag. 
Een hele uitdaging dus! Subsidie 
verwerven bleek niet gemakkelijk 
voor Froukje, die toch veel ervaring 
heeft op dit vlak. Toen dat geregeld 
was, kon de groep aan de slag met 
brainstormen over het thema en 
vastleggen van het script, waarbij 
Martine de Reis van de Held-methode 
gebruikte. En ze hebben geleerd: één 
pagina filmscript kost ongeveer één 
minuut filmen. Het script werd 19 
pagina’s dus de korte film bijna 20 
minuten. De film is opgenomen in 4 
draaidagen. Dat werd een intensieve 
klus!

De inhoud van de film nu. De korte 

film Thús volgt een periode uit het 
leven van Welmoed, beginnend met 
een terugblik op haar jeugd waarbij 
de traditionele opvoeding van moe-
der, Welmoed, leert om een man 
altijd gedienstig te zijn. Dertig jaar 
later voelt Welmoed zich gevangen in 
een huwelijk waarin ze onder de duim 
zit van haar controlerende echt-
genoot. Hoe kan ze loskomen van 
hem? Uiteindelijk kiest Welmoed 
voor zichzelf en vindt een nieuw thuis 
met behulp van betrokken buren in 
haar nieuwe wijk.

Een overbekend thema, rustig in 
beeld gebracht en met krachtige 
kleuropnames. Het zat goed in elkaar. 
Al met al vond ik het een geslaagde 
avond. Veel onbekend publiek. De 
keus om het Hollanderhuuske te 
gebruiken als locatie was een goede 
zet, want het lokaal van Wilde Wijk in 
de D.O.A.S. was te klein geweest voor 
zo’n productie met kans op veel 
interesse van publiek. En het nieuwe, 
enthousiaste bestuur van Buurt-
vereniging Hollanderwijk werkte 
graag mee. 
Met dank aan de organisatie van 
Wilde Wijk die gratis koffie en lekkers 
aanbood. En complimenten voor de 
filmdeelnemers en begeleiding.
Alle bezoekers kregen als aandenken 
een tegeltje mee met de tekst
‘Maak altijd het beste gerecht van de 
ingrediënten die het leven je geeft.’

13
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WEGGEEFWINKEL IN HOLLANDERWIJK 
OM VERSPILLING TEGEN TE GAAN
Sinds september is in het 
Hollanderhuuske Weggeefwinkel De 
Tuinkamer gevestigd. Deze winkel is 
bedoeld voor iedereen die duurzaam 
wil leven en verspilling van nog 
bruikbare spullen wil tegengaan. 

Hoe werkt het?
De spullen in de weggeefwinkel 
kunnen gratis meegenomen worden!

Om ervoor te zorgen dat er genoeg 
over blijft voor iedereen, houden we 
een maximum van 5 producten per 
week aan, tenzij anders staat 
aangegeven. 
De weggeefwinkel is elke week open 
op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. Op deze 
momenten vinden ook de gezellige 
koffieochtenden in het Hollander-
huuske plaats. 

Wil je spullen brengen? 
Dat kan natuurlijk ook. Graag zelfs! 
We hanteren hierbij de volgende 
regels:
• Spullen dienen schoon, heel en 
bruikbaar te zijn. Kleding en overige 
stoffen dienen daarbij ook gewassen 
te zijn. 
• Tweedehands kinderkleding wordt 
altijd geaccepteerd. Kleding voor 
volwassenen kunnen we vanwege de 

beperkte ruimte in de winkel helaas 
niet altijd aannemen. In de Hollander-
wijkkrant zullen we regelmatig een 
melding doen van het soort kleding 
voor volwassenen waar we op dat 
moment naar op zoek zijn. 
• Spullen kunnen alleen gebracht 
worden tijdens de openingstijden van 
de weggeefwinkel. Mochten deze 
momenten je niet uitkomen, neem 
dan even contact op via het telefoon-
nummer of mailadres onderaan dit 
artikel en dan plannen we samen een 
ander moment. 



Oproep:
Op dit moment zijn we 
voor volwassenen en 
kinderen op zoek naar 
winterjassen. Heb je nog 
een goede jas liggen, 
maar gebruik je deze 
niet meer? Maak er 
iemand anders blij mee 
via de weggeefwinkel!

OLIEBOLLEN PROEVEN OP OUDEJAARSDAG
De feestdagen komen eraan. Het Hollanderhuuske heeft tijdens de feestdagen 
gewijzigde openingstijden. Op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het Hollander-
huuske gesloten. Er zijn dan geen koffie-inloopochtenden. Ook op Oudejaarsdag 
is er geen koffie-inloopochtend. Maar op Oudejaarsdag kan je wel gezellig olie-
bollen komen eten in het Hollanderhuuske.
Oliebollenbakkers van 
dienst zijn Andries, 
Martien en Sjakkie. Zij 
bakken en jullie mogen 
proeven van 15.00 uur 
tot 17.00 uur. Of je nu 
neemt met krenten en 
rozijnen of zonder, 
smaken zullen ze in ieder 
geval! Dus kom langs op 
Oudejaarsdag!  

Welke spullen kun je brengen en vinden in de 
weggeefwinkel?

1. Levensmiddelen
2. Verzorgingsproducten en schoonmaakproducten
3. Kleding, schoenen en accessoires
4. Babyspullen en kinderspeelgoed
5. Dierenbenodigdheden
6. Boeken en tijdschriften
7. Huishoudelijke spullen
8. Plantenstekjes en zaadjes

Heb je nog ergens vragen over of wil je een afspraak maken voor het brengen of 
halen van spullen buiten de openingstijden? Neem dan contact op met Janet 
Visser via 06-20046417 of via weggeefwinkelddetuinkamer@gmail.com.

Graag tot ziens in Weggeefwinkel De Tuinkamer!
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Grimeworkshop: een 
superleuke middag! 
🎨✨

Ik heb meegedaan aan de grime-
workshop van Saskia Wagenvoort in 
de wijk. Het was echt súpergezellig! 
We hebben allemaal leuke dingen 
geleerd, van skelet schminken tot 
mooie vlinders maken. Iedereen mocht 
lekker creatief zijn.

Aan het eind zag iedereen er geweldig 
uit, met allemaal verschillende kleuren 
en ontwerpen. We gingen helemaal 
mooi naar huis en ik hoop dat de 
workshop nog eens wordt gegeven.

Mare

Sarah en Mare
Mirthe en Vivièn
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Heggensnoeidag
Zaterdag 28 oktober was alweer de 
vijfde Heggensnoeidag!
21 bewoners hadden onze hulp 
ingeroepen en zeker negen buurt-
vrijwilligers waren naast hovenier 
Pieter van der Zee aanwezig om de 
heggen te snoeien en waar nodig 
buurtbewoners advies te geven over 
tuinaangelegenheden. Het leek erop 
dat de heggen deze zomer niet zo 
gegroeid waren, misschien wel door 
de droogte, dus was het een 
betrekkelijk eenvoudig klusje. En ook 
weer heel gezellig! Zoals gewoonlijk 
was er weer koffie, thee en koek en 
prachtig weer. Dank aan alle 
vrijwilligers!

Kevers
Veel bewoners hebben last van kevers 

in de heg die aan de blaadjes knagen. 
De vraag aan hovenier Pieter van der 
Zee voorgelegd, wat kun je hieraan 
doen. Eigenlijk kun je hier weinig aan 
doen, maar de heggen voeden met 
organische mest (kan in droge vorm, 
stinkt het ook niet) of compost zorgt 
voor het versterken van de heg.
Een bewoner heeft gewerkt met 
aaltjes, maar dat is wel een kostbare 
oplossing.

Energielabel
Van een aantal bewoners krijgen we 
vragen over het energielabel wat 
onze woningen na de verduurzaming 
hebben. Als ze het opzoeken op de 
site van Elkien blijkt dat er vaak nog 
het oude label D of F vermeld staat.
We hebben het voorgelegd aan Bart 
van der Meer en het blijkt dat nog 
steeds niet alle huizen gecontroleerd 
zijn door de club die het energielabel 
verleent. Daarnaast is er een 
achterstand in de verwerking in het 
systeem. Maar het is wel degelijk zo 
dat onze woningen duurzamer zijn 
geworden en hopelijk merkt u het al 
in de energiekosten. We houden het 
in de gaten.

VAN DE HUURDERSVERENIGING

17
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door Marga Garms

Na lang aarzelen heb ik besloten om 
jullie te vertellen dat ik na lange tijd 
sinds 2 jaar weer lol in het sporten 
heb. Ik ben Marga Garms, ben 71 
jaar en aan alle kanten word ik toe-
geroepen hoe belangrijk bewegen is 
op mijn leeftijd. Eigenlijk ben ik het 
liefste buiten en dus niet in een 
sportschool.

Sinds 2 jaar sport ik een uur, van half 
11 tot half 12, met een groep 
ouderen vanaf 65 jaar in het Sport-
park Nijlan vlakbij de Hollanderwijk. 

SPORTEN OP 
VRIJDAGMORGEN

Het is altijd buiten, weer of geen 
weer. Het belangrijkste, naast de 
gezelligheid, is het bewegen met 
elkaar, rek- en strekoefeningen, 
krachtonderdelen en teamspelen. Dit 
alles onder begeleiding van Jorrit 
Ellens, onze personal coach die 
hiervoor is opgeleid. Zijn bedrijf heet 
sports-connect.

Na afloop is er koffie voor wie dat wil 
en als het weer het toe laat.
Wil je een keer gratis kennismaken 
fiets gerust met me mee, mijn 
telefoonnummer staat achter in de 
buurtkrant bij de Huurdersversniging, 
of ga naar het parkeerterreintje bij de 
grote hal van V.V. de Zwaluwen. De 
kosten zijn €25,15 per maand.
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BROEDRESULTATEN 2025
Mezen
In slechts 6 nestkasten van de Vogel-
werkgroep is dit jaar door koolmezen 
gebroed. Pimpelmezen troffen we 
niet aan in onze kastjes. 
Dit aantal is ongeveer de helft minder 
dan in voorgaande jaren. Slecht dus.
Naar de oorzaken blijft het voorlopig 
nog gissen. Kwam het door het koude 
voorjaar, poezen of door minder 
insecten en rupsen en dus voedsel-
gebrek? Het viel ons op dat de dode 
jongen die achterbleven in de kastjes 
vaak bijna volgroeid waren. In één 
kastje troffen we maar liefst vijf dode 
jongen aan.
Later in het jaar zullen we vernemen 
of de resultaten elders ook zo tegen-
vallend waren. We kregen opvallend 
vaak van buurtbewoners te horen dat 
ze bijna geen mezen meer zien in hun 
tuin.

Zwaluwen
Ook het aantal huiszwaluwen was dit 
jaar minder dan in voorgaande jaren. 
Slechts 15 kommetjes waren bezet, 
terwijl dat in de jaren daarvoor steeds 
rond de 25 waren.
Door het koude voorjaar waren de 
zwaluwen dit jaar later dan anders. 
Pas op 8 mei zagen we grotere 
aantallen boven onze wijk, zowel van 
de huiszwaluwen als van de gier-
zwaluwen.
Een bewoner van de Hollanderstraat 

wist te melden dat uit het kommetje 
aan zijn huis toch nog jongen van een 
3e legsel succesvol waren uit-
gevlogen.
Normaal gesproken blijven gier-
zwaluwen tot ongeveer 1 augustus, 
dit jaar waren ze minstens een week 
eerder al vertrokken. Berichten die 
we ook van elders hoorden.
Ondanks de verlenging van het dak 
hebben er weer geen zwaluwen 
gebroed in de zwaluwtil bij het 
Huuske. Bij het tijdelijke modderbadje 
hebben we geen zwaluwen gezien 
voor nestmateriaal. Toch te veel 
onder een boom en een te klein vrij 
blikveld?
We hebben geen inventarisatie van 
gierzwaluwen gedaan. Gierzwaluw-
nesten zijn zeer lastig te lokaliseren. 
Om toch een beeld te krijgen willen 
we volgend jaar studenten van Van 
Hall Larenstein vragen een inventari-
satie te doen. We hopen daarmee 
tevens een beeld te krijgen van de 
effecten van de dakrenovatie.

19
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3 lekkerbekken voor €11.00
bij inlevering van deze bon: bak vissaus a €1,50 gratis!! 

iedere dinsdag en zaterdag

VAN TROLLEN EN BETOVERDE VIOLEN
Duo NoordWest speelt op zondag 8 februari
door Els Doekes

Op een winterse zondagmiddag in 
februari kun je in het Hollander-
huuske luisteren naar muziek uit 
Scandinavië en bijbehorende ver-
halen uit de volkscultuur. Ook zijn er 
bijzondere muziekinstrumenten te 
bewonderen.

Duo NoordWest speelt op 8 februari 
van 15 - 17 uur (met pauze) eigen 
arrangementen van traditionele 
muziek uit het hoge noorden. Daarbij 
vertellen de muzikanten Thomas en 
Els over de folkrevival aldaar, en over 

de speellieden en de onder- of boven-
aardse wezens die deze muziek in 
vroeger tijden geschapen of door-
gegeven hebben. Houd alvast 8 
februari vrij!

19
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CREATIEF CAFÉ
Met Hildegard en Martine

Elke 1e woensdag van de maand, 
20:00 - 22:00 uur

kom ook langs op:
Woensdag 3 december
Woensdag 7 januari

Ieder kan zijn of haar eigen 
werk en ideeën meenemen

Op zondag 14 september in de vroege 
morgen zijn we op bezoek geweest bij 
het vogelringstation aan de Potmarge. 

We werden enthousiast verwelkomd 
door docent/projectleider Jeroen 
Breidenbach en studenten van het Van 
Hall/Larenstein. In dit ringstation worden 
vogels gevangen, geringd en onderzocht. 
Voor ons bezoek hadden ze al een aantal 
vogels gevangen en voor ons ‘bewaard’ 

in een katoenen zakje zodat wij mee konden kijken hoe dit in zijn werk gaat. 
Prachtig om te zien hoe Jeroen en zijn studenten hier met zoveel passie én 
kennis zich inzetten om meer te weten te komen over de vogels in dit gebied en 
te zoeken naar mogelijkheden om het leefklimaat te verbeteren. Naast het 
inhoudelijk goede werk wat hier gebeurt is het bijzonder om te zien dat zoveel 
jonge mensen zich inzetten voor de natuurverbetering!

VERSLAG BEZOEK VOGELRINGSTATION
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Met een leuke groep van 10 vogel-
kinderen en een heel aantal 
enthousiaste ouders en een pake, 
hebben we zondagmiddag 19 oktober 
onder leiding van buurtbewoners 
Emma en Erik Dijkgraaf veel nuttige 
en leuke voedselattributen gemaakt 
waarmee we de vogels helpen om 
aan voedsel te komen. Het is nu nog 
wat vroeg in het jaar, er is nog 
voldoende voedsel te vinden, maar 
zodra het gaat vriezen of sneeuwen 
kunnen ze wel wat hulp gebruiken. 
Aan het eind van de middag gingen 
de kinderen naar huis met 
voederplankjes, kopjes met vet en 
(biologisch) zaad voor in de boom, 
een appeltriangel met appel en 
pindasnoeren etc.

In de volgende buurtkrant staan we 
uitgebreid stil staan bij het voeren 
van de buurtvogels, wat is wijs om te 
doen en wat vooral niet.

VERSLAG KINDERACTIVITEIT 
‘HELP DE VOGELS DE WINTER DOOR’

23
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Namens de Paradijsgroep, Chris 
Mostert en Sjakkie Jongma

Vorige keer eindigden we met de 
foto rechts: daar zie je de gewipte 
tegels nog op het plekje van de 
fietsenstalling liggen. 

Op 16 september jl. hebben we met 
een klein ploegje al die 875 tegels 
verplaatst naar de grasstrook langs de 
oprit. Daarvandaan kwam de 
gemeentelijke tegeltaxi (foto onder) 
ze de volgende dag ophalen. Er is een 
interviewtje gemaakt door omroep 
Leeuwarden en we staan op de 
gemeentelijke site “Groen Leeft in 
Leeuwarden”, als voorbeeld voor hoe 
je met elkaar kunt tegelwippen.

De compostbakken zijn wanneer u dit 
leest misschien wel klaar.

De meter-moestuin-bakken leveren al 
flink op, we horen over een flinke 
oogst aan tomaten, paprika’s, sla, 
radijs, de kolen groeien als kool... 
leuk!!!

De plantpakketten 
voor het algemene 
deel, de pluktuin, 
zijn besteld, nu is 
het wachten op 
half/eind november, 
wanneer het 
plantgoed wordt 
geleverd. Op vrijdag 
21 t/m zondag 23 
november gaan we 
dan met een 
grotere groep 
vrijwilligers alles 
aanplanten.

HOLLANDER PARADIJS, 
HANDEN UIT DE MOUWEN!



NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

Ook de natuur in onze Hollanderwijk 
ondergaat de invloeden van de 
herfst. Zoals op 15 en 16 september, 
toen raasde de eerste herfststorm 
door de buurt! Het bleef bij wind-
kracht 9. Waar we ook niet aan 
ontkomen, zijn de massa’s afgevallen 
bladeren. Wel logisch, want de 
bomen en struiken willen zich 
behoeden tegen uitdroging in de 
winter. Gelukkig dat in de lente weer 
nieuwe bladeren komen.

Toch blijft er nog genoeg groen over, 
zoals al die heggen, en de planten in 

Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
0650926366
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de “kano- border” bij de mooie muur 
in de Hollanderstraat. Als we het 
najaar ervaren, dan kunnen we 
beleven dat de huiszwaluwen zijn 
vertrokken, net als verschillende 
zangvogels. Echter, als een soort 
compensatie komen andere vogels 
hiernaartoe (meestal tijdelijk). Dat 
zijn dan o.a. gaaien-met- hun-fraaie-
verenkleed en soms ook lijster-
achtigen, zoals de koperwiek en de 
kramsvogel, beide uit Scandinavië.

En dan zijn er nog zoogdieren in onze 
wijk. Zeker in 3 tuintjes voelen ze zich 
thuis: de egels. Toen wij in ons tuintje 
nog een grote bult takken hadden, 
sliep èn overwinterde-al-slapend ook 
een egel. Om het dier een wat 
“prettiger” onderkomen te geven, 
maakten we een houten hokje op 
dezelfde plek. We waren benieuwd 
hoe dit hol geaccepteerd zou worden. 
Nou, mooi niet‼ Wel even een 
“inspectie”, maar daarna, nee hoor. 
Pal naast dit “luxe” verblijf is nu een 
overdekte eetruimte, zeg maar een 
egel-restaurant. Iedere avond kunnen 
de “stiekelbargjes” zich tegoed doen 
aan egelvoer.
Meestal komen ze in het duister, met 
z’n tweeën of drieën. Een paar keer 
telden we er vijf! Dat was op 22 en 23 
augustus. Het was wel wat dringen 
geblazen met elk wel 8000 stekels…
We verwachtten echter niet weer 5 
egels, want op 28 september zagen 
we in de Wijnhornsterstraat één 

platgereden! Een verheugend 
moment, toen op de avond van 4 
oktober (dierendag) een nog klein 
egeltje zich liet zien, een “peuter”.
Vechten komt ook bij deze dieren 
voor! Ze gaan dan heftig draaiend om 
elkaar heen en proberen elkaars snuit 
te raken. Dan uiteindelijk is er één, 
die zich overgeeft en oprolt.
Als afronding nog even terug naar 
augustus, want toen hoorde ik op de 
10e een huiszwaluw in de Hollander-
straat opvallend zingen, op ’n “lente-
wijze” dan.

Kortom, de Hollanderwijk bleek ook 
nu weer natuur-rijk.
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door Lydia Langhout

Op zaterdagavond 27 september was 
het windstil en onbewolkt. Gunstige 
omstandigheden dus voor de eerste 
pop-up-openluchtbioscoop van onze 
wijk. 

Onder de sterrenhemel verzamelden 
zich rond negen uur zo’n dertig 
bewoners op de straatvloer tussen de 
Nieuwe Hollanderdijk 5 en 9. Terwijl 
iedereen zich nestelde in eigen stoel 
met extra kussens en dekens, legde 
Paul Pasveer de laatste hand aan zijn 
ludieke filminstallatie en kwam de 
catering langs met bakjes popcorn; er 
was zelfs de luxe keuze voor zout of 
zoet. 

De voorstelling was gratis wat mede 
de filmkeuze bepaalde. Alleen de 
alleroudste films zijn publiek domein 
en kunnen dus zonder kosten buiten 
huiselijke kring worden vertoond. In 
dit geval bevond de bioscoop zich 
letterlijk buiten tussen twee huizen. 
In de zij tuin van nummer 9 was 
ruimte gecreëerd voor de film-
projector en de zijkant van het huis 
op nummer 5 deed dienst als 
projectiescherm. De straat en de met 
kliko’s afgezette parkeervakken 
vormde de filmzaal. 

De pop-up-bioscoop zorgde in vele 
opzichten voor vermaak. Niet alleen 
vanwege de oude slapsticks-films die 
werden vertoond maar ook door de 

verbaasde reactie 
van menig fietser 
die dwars door de 
filmzaal voorbij 
gleed en daardoor 
werd geprojec-
teerd door de 
stuntelende 
Charlie Chaplin 
heen. Samen met 
de abrupte onder-
brekingen van de 
oude zwart-wit 
films door 
moderne full-

{KADERTEKST } De ‘cinematograaf’ 
van Paul

[Deze tekst is optioneel. Suggestie 
voor opmaak: voeg de afbeelding van 
de oorspronkelijk cinematograaf met 
daarnaast een foto van Paul met zijn 
eigentijdse cinematograaf]

HILARITEIT ALOM BIJ DE EERSTE OPENLUCHT-
BIOS OP DE NIEUWE HOLLANDERDIJK
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colour reclameblokken leverde dit 
een bijzonder schouwspel op wat 
leidde tot extra lachsalvo’s vanuit het 
publiek. 

Zo tegen elf uur daalde de tempera-
tuur dusdanig snel dat de eerste 
openluchtbios van de Hollanderwijk 
op organische wijze weer uiteen viel. 

Dankjewel Paul, Andries en Meinte 
voor deze luchtige en lachwekkende 
avond. 

De filmopstelling van Paul Pasveer 
deed denken aan een eigentijdse 
versie van de cinematograaf van de 
gebroeders Lumière eind negentiende 
eeuw. Dit apparaat maakte het 
mogelijk om met meerdere mensen 
tegelijk een film te kijken. Feitelijk de 
geboorte van de bioscoop en een 
beetje te vergelijken met het debuut 
van de eerste buitenbios van de 
Hollanderwijk ruim een eeuw later. 
Paul hoefde de film niet handmatig 
aan te zwengelen maar gebruikte wel 
een analoge projector die digitaal 
werd aangestuurd door een 

gedateerde 
laptop. Het 
geheel stond op 
een keukentrap 
zodat de 
projectie op de 
juiste hoogte 
kon worden 
afgesteld op de 

muur van nummer 5. Een ‘perfect’ 
filmdoek want het bovenste deel van 
de stenen muur was met witte latten 
afgewerkt. Nog even was het de vraag 
of de naden tussen de latten het 
beeld zouden verstoren maar dat was 
niet het geval; het gaf eigenlijk een 
passend oud effect zoals we dat 
kennen bij ‘stomme’ films. 
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In mei was de jongste deelnemer net 
18 jaar geworden, en dat is een 
vereiste om mee te mogen doen. Het 
trio van 2 juni specialiseerde zich in 
het terugzetten van de bakken in 
mooie formaties; dat krijg je als er 
drie perfectionisten samenwerken, 
waaronder een kunstenaar! Eind juni 
trotseerden we puffend en zwetend 
de hitte. In juli bestond de ploeg uit 
twee personen, maar die klaarden de 
klus ook met glans. Een maand later 
sloten zich twee nieuwe ploeg-
genoten aan, en in september deden 
twee buren samen mee. Soms staat 
er ergens een fanclub klaar, 
enthousiast zwaaiend of met een vlnr: Annemarije, Albert en Els

OUD PAPIER!
door Els Doekes

Een aantal oude en nieuwe wijkgenoten is de papierploeg komen versterken! 

camera in de aanslag. En natuurlijk 
zijn ook stoere vrouwen van de partij. 
Zonder de mannen te beledigen: 
hierbij een paar plaatjes.

Nu nog een paar keer sjouwen achter 
de vuilniswagen, en dan neemt de 
gemeente het zelf over. Helaas, want 
het was een gezellig karwei. Gelukkig 
blijven er genoeg andere mogelijk-
heden over om je voor de wijk in te 
zetten!
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IN DO 
door Cor van Dijk
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VERVOLG DUIVEN
door Rudolf Mulder

Goede middag,
In de Hollanderwijkkrant nummer 3 
stond een leuk artikel van Baukje 
Terpstra. Het ging over houtduiven 
die een nest hadden aan de Nieuwe 
Hollanderdijk nr. 8.
Sinds afgelopen voorjaar hebben wij 
geregeld twee houtduiven in onze 
achtertuin. Ze kwamen de kruimeltjes 
van ons uitgeklopte tafelkleed 
opeten. Ik genoot daar zo van, dat ik 
begon hen bij te voeren om er zeker 
van te zijn dat ze blijven komen. Nou 
dat slaagde prima. Ik raakte ze niet 
meer kwijt. Het bleven trouwe 
bezoekers.

In mijn vroegere jaren hield ik een 
hok vol duiven in onze achtertuin, dus 
ik leefde weer helemaal op.
Na verloop van tijd, bemerkte ik, dat 
de duiven steeds hongeriger werden, 
ze hebben vast jongen, dacht ik. Zal 
hier wel ergens in de buurt zijn. Wij 
wonen in de Albert Cuypstraat ook op 
nr. 8. 
Toen ik het artikel in de wijkkrant las, 
dacht ik gelijk, dat moeten "onze" 
duiven zijn. Dat is vlak bij ons. Ik zag 
de duiven vaak op het dak zitten van 
het huis van onze vroegere melkboer 
dhr. Schuurmans die in de Wouwer-
manstraat woonde. Dat is dichtbij hun 
nest-adres.

Leuk om er zo via de wijkkrant achter 
te komen. We hebben ze enkele 
keren op de foto gezet. Die voeg ik 
hierbij.



Voor de bewoners van de Hollander-
wijk is er een speciale "try out" op 
zondagmiddag 18 januari 2026 om 
drie uur in het Hollanderhuuske. 
Kom en geniet mee en…meezingen 
mag‼! 
Vrij Entree

LIWWADDERS BINNE WE…

“en dat salle we oek altied bliefe”.

Het Ossekop Trio, bestaande uit Johan 
Juckers, Pieter Langius en Cees 
Jolmers gaat het Liwwadder publiek 
verrassen met een "Liwwadder 
Liedsjes Middag".
Johan verdiende met gitaar en zang 
zijn sporen in de band Irish Stew, 
Pieter was jarenlang bassist bij de 

band Early Bird en Cees speelde 
accordeon bij het Groot Leeuwarder 
Smartlappenkoor en bij De Straat-
madelieven. Ze spelen en zingen een 
héél scala aan liedjes over de 
geschiedenis van Leeuwarden, over 
mooie en minder fraaie 
gebeurtenissen in de stad, over oude 
bekenden, over "ouwe stappers", 
feestliederen, kortom een hele 
middag van "O ja juh en wat leuk".

En hoe ze aan de naam van de 
band komen? Johan vertelt: 
‘Bijna een eeuw lang was “Café 
De Ossekop" een vermaard 
bruin café aan de Uniabuurt in 
Leeuwarden. Toen het café een 
kleine tien jaar geleden 
gesloten werd vonden we dat 
we de naam van het café in ere 
moesten houden, het was 
immers zo'n fijn café, nou su...

Dus, allemaal tot kiekes op 
zondagmiddag 18 januari in 

het Huuske waar het 's middags 
gebeurt vanaf drie uur en we hope 
dat jimme om un uurke of vijf 
opgetogen weer naar hùs gaan 
magge.’

Voor wie niet naar het Huuske kan 
komen, treedt dit trio ook op in 
Theater De Bres, op zondag 1 maart, 
vanaf 15 uur.
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TRY-OUT RETROBAND OSSEKOP 
OP 18 JANUARI
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Zondag 16 november: 
Schoen zetten en Sinterklaasliedjes zingen
In het Hollanderhuuske, 16:00 - 17:00 uur
Leeftijd t/m 10 jaar
Opgave met een appje naar Annelies 06 38359980 
met je met je naam, adres en leeftijd
Of een briefje in de brievenbus bij STIP, Nieuwe Hollanderdijk 9

OPGAVEPAGINA

9 december: 
Kerststukjes maken
In het Hollanderhuuske, 14:00 - 16:00 uur
Onder leiding van Marijke en Willy 
Opgave bij Jobs, 06-23783383 of Nieuwe Hollanderdijk 9
met je naam, adres en telefoonnummer
Neem zelf mee: een bakje, schaaltje of plank of zo; een snoeischaartje of mesje; 
eventueel groen, versiering en/of een kaars

Veel drukte bij de start van het seizoen bij het Huuske op 7 september
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Maandag
Klaverjasclub

> 19:30 - 23:00 uur

Dinsdag
Open buurthuiskamer
en weggeefwinkel

> 10:00 - 12:00 uur

Woensdag
Open buurthuiskamer
en weggeefwinkel

> 10:00 - 12:00 uur

Donderdag
Open buurthuiskamer
en weggeefwinkel

> 10:00 - 12:00 uur
Biljarten op de middag

> 14:00 - 17:00 uur

Vrijdag
Biljartclub 1

> 20:00 - 23:30 uur

ELKE WEEK
IN HET HUUSKE

36

Chris Mostert hijst de vlag van de 
Hollanderwijk op 7 september
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COHEN COLLECTIEF
OP ZONDAG 23 NOVEMBER OM 15 UUR
nummers van Leonard Cohen, grotendeels in het Fries.

met op basgitaar buurtgenoot Paul Pasveer

In de winter van 2019/2020 bezocht Johan Cnossen uit 
Broek een lezing over Leonard Cohen door Frank 
Kazenbroot, een kloosterling uit Rotterdam. 
Aanvankelijk was Cnossen geen Cohen fan, hij hield als 

tiener meer van de hardrock van Deep Purple en Led Zeppelin en had weinig 
waardering voor de ietwat depressief klinkende songs van Cohen. Door de lezing 
van Kazenbroot met geluidsfragmenten en uitleg over de teksten veranderde 
Cnossen van mening. Hij raakte geboeid door de prachtige teksten van Cohen en 
Cohens religieuze 
zoektocht.
Cnossen besloot als 
zanger/fluitist om iets 
met de liederen van 
Cohen te doen en 
omdat Fries zijn 
eerste taal is, vroeg 
hij een aantal 
bevriende tekst-
schrijvers enkele 
‘Cohen songs’ voor 
hem in het Fries te vertalen. Na verloop van tijd was er een repertoire aan Friese 
Cohen liederen. 

Onder leiding van Johan Siemensma komt het vijftal nu regelmatig samen en 
werkt het aan de uitbreiding van het repertoire. Ze voeren dit programma uit in 
het Hollanderhuuske op zondagmiddag 23 november van 15 - 17 uur. Vrijwillige 
bijdrage.
Johan Siemensma: arrangementen en piano
Marcel Prins: viool
Paul Pasveer: basgitaar
Johan Cnossen: zang en dwarsfluit
Joan de Bokx: zang
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BEWAARPAGINA

buurtvereniging hollanderwijk
ACTIVITEITENKALENDER

November

Vrijdagmiddagborrel
Vrijdag 14 november 16:30 - 18:30 uur

Neem zelf wat lekkers mee voor bij de borrel

Schoen zetten en Sinterklaasliedjes zingen
Zondag 16 november 16:00 - 17:00 uur

Opgave met appje naar Annelies, 06 38359980 zie pag 35. 

Vogelavond Lezing over de Hounspolder
Woensdag 19 november20:00 - 22:00 uur

Met gastspreker Roel Boersma van de Vogelwacht zie pag. 27.

Aanplanten pluktuin
21, 22, 23 november Hele dag

onder leiding van Sjakkie en Chris zie pag. 23.

Optreden van het Cohen Collectief 
Zondag 23 november 15:00 - 16:30 uur

Leonard Cohen in 't Fries met Paul Pasveer op basgitaar zie pag. 37.
 

December

Creatief Café
Woensdag 3 december 20:00 - 22:00 uur

zie pag. 21.

Kerststukjes maken
Dinsdag 9 december 14:00 - 16:00 uur

onder leiding van Marijke en Willy, zie pag. 35.

Spelletjesavond
Woensdag 10 december 20:00 - 22:00 uur

zie pag. 7.



Vrijdagmiddagborrel
Vrijdag 12 december 16:30 - 18:30 uur

Neem zelf wat lekkers mee voor bij de borrel

Filmavond Hollanderwijk
Zaterdag 20 december 20:00 - 22:00 uur

met o.a. Het Laatste Fluitsignaal met in de hoofdrol Gerrit Tuinenga zie pag. 3.

Oliebollen met glühwein
Woensdag 31 december 15:00 - 17:00 uur

Versgebakken door Dick en Andries, zie pag. 14.

Januari

Creatief café
Woensdag 7 januari 20:00 - 22:00 uur

zie pag. 21.

Nieuwjaarsontmoeting
Zondag 11 januari 15:00 - 17:00 uur

Spelletjesavond
Woensdag 14 januari 20:00 - 22:00 uur

zie pag. 7.

Try Out Retroband De Ossekop
Zondag 18 januari 15:00 - 17:00 uur

Met buurtgenoot Johan Juckers, zie pag. 34.

Februari

Concert Duo Noordwest
Zondag 8 februari 15:00 - 17:00 uur

Scandinavische muziek en verhalen met buurtgenoot Els Doekes, zie pag. 19.
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