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Weer ligt er, zoals gebruikelijk, een 
mooi exemplaar van onze Hollander-
wijkkrant bij u op de mat. 

In een vorige aflevering schreef ik 
over “ons magazine”. Gezien de 
artikelen, de lay-out en vormgeving 
alsmede de fotografie mag je deze 
terminologie wel gebruiken. Dat 
drukkerij STIP hier debet aan is, zal u 
duidelijk zijn. 
Vermeldenswaard is dat onze 
redacteur Antoon Groenewoud, u 
kent hem van ‘Spoorpraat’ en van de 
stukjes over natuur in de wijk, een 
boekwerkje heeft gepresenteerd, 
deze maand bij het Historisch 
Centrum Leeuwarden.  
Frank Roffel heeft twee in 
memoriams voor zijn rekening 
genomen. Geboorte en dood zijn 
gegevens in het leven, ook in de 
Hollanderwijk. Dat hier aandacht aan 
wordt besteed, mag als vanzelf-
sprekend worden beschouwd.  
Ônze skriever Jurjen G. is siek, hew ik 
hoort, dus dit keer geen plat 
Liwwadders in het krantsje. Ach, dat 
komt wel weer. 
Van mijn hand een artikel over de 
Húzumer kunstenaar Henk Krist en 
een stukje over Chinees-Indische 
restaurants in Leeuwarden.  

Elke maandag is er 
KLAVERJASSEN

in het Hollanderhuuske,
Nieuwe Hollanderdijk 63,
tot ongeveer 23.00 uur.

Kan je klaverjassen, kom dan 
gezellig meedoen.

De inleg is 2 euro en prijsjes zijn 
vleesbonnetjes, zodat je zelf wat 

kan uitzoeken bij de slager.

Tot maandag!!

klaverjassers
gezocht

Ten slotte mag gezegd worden dat wij 
als redactie met veel plezier de krant 
verzorgen. Als u als lezer dit ook 
ervaart, schenkt ons dat voldoening.
Mag ik u, namens redactie, dan veel 
leesgenoegen toewensen. 
Eddy Sikma

P. S. Denk om de heggendagen: 
snoeiwerk in oktober. In deze krant! 
Let op de monumentenbordjes, 
aangebracht op de gevels. 
Tom Sandijck beschrijft het. 

REDACTIEKRABBEL
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Na een kort en hevig ziekbed is vrij 
onverwachts overleden Doeke 
Brouwer.

Doeke was gedurende plm. 30 jaar 
penningmeester van de buurt-
vereniging.
Hij hoorde bij het Hollanderhuuske, 
op clubavonden van het biljarten en 
de nieuwjaarsreceptie was hij 
steevast aanwezig. 
Op de Algemene Ledenvergaderingen 
kreeg hij altijd complimenten voor 
zijn begrotingen en jaarrekeningen, 
dit zag er altijd zorgvuldig uit.
Doeke was vader  van 4 kinderen, en 
woonde buiten de Hollanderwijk, te 
weten in de Jan Lievensstraat en later 
op zijn trotse bezit: een schip aan de 
Emmakade.
Varen met de boot was een grote 
passie van Doeke.

In memoriam

DOEKE SIJBE BROUWER
* 02-03-1955                           † 04-08-2023

In de weekenden waren ze vaak te 
vinden rondom Eernewoude, maar 
tijdens vakanties door heel Friesland.
Tijdens zijn werkzame leven was 
Doeke administratief medewerker bij 
de Condens, wat later is overgegaan 
in Friesland Campina. Jarenlang heeft 
Doeke op het hoofdkantoor in 
Leeuwarden gezeten en de laatste 
jaren in Wolvega waar de 
administratie naar toe is verhuisd.
Een grote hobby van Doeke was het 
kijken naar de langlopende soap serie 
Goede Tijden, Slechte Tijden en hij 
kwam daarom later op het biljarten, 
hij wilde geen aflevering missen.
Bijna elke vrijdag was het een vaste 
prik om een lekker gebakken visje te 
eten.
Verder was hij een rustig man, die 
niet impulsief reageerde en bij 
discussies vaak zijn mond hield.
Als bestuurslid en goede vriend, zal 
hij zeker gemist worden.
Onze condoleances gaan uit naar zijn 
vriendin, zijn kinderen en de overige 
familieleden.

Namens bestuur:
Wietse Rinsma
Voorzitter
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door Frank Roffel

Vertel eens waar je vandaan komt, 
uit wat voor nest je komt, wat je 
geleerd hebt en hoe je bij Lont 
terecht bent gekomen. Je had vaak 
geen papieren nodig en ik vraag me 
af of dat normaal was in die wereld.
Ik ben geboren in Spakenburg, mijn 
vader was bakker/palingroker en mijn 
moeder huisvrouw.
Toen ik 6 was zijn wij naar Friesland 
verhuisd in de winter van 1979 naar 
Kootstertille. Al vrij snel werd mijn 
vader volledig afgekeurd en was 
afhankelijk van een WAO-uitkering en 
dat was geen vetpot. Mijn vader was 
een enorm creatieve geest en deed er 
alles aan om er voor te zorgen dat het 
zijn gezin aan niets zou ontbreken, hij 
was een op-en-top handelaar en 
vrijbuiter voor wie de zon altijd 

INTERVIEW MET JOHN RUIZENDAAL
scheen. Ik ben er ook maar wat trots 
op dat ik dat stuk van mijn vader 
geërfd heb. Na de lagere school ben 
ik naar de mavo en de havo gegaan 
omdat ik marine-officier wilde 
worden. Na een tijdje werd mij 
duidelijk dat binnenzitten niets voor 
mij was. Ik ben toen een vakgerichte 
opleiding in de metaal begonnen. vVa 
het bedrijf waar ik als leerling 
binnenkwam ben ik in aanraking 
gekomen met hout. Hout was meer 
mijn ding dan de metaal dus ben ik 
via diverse bedrijven bij Lont terecht 
gekomen. Daar heb ik in de 
avonduren mijn opleiding tot 
timmerman afgerond.
Al vrij snel werd ik gevraagd om 
leermeester te worden en dat ben ik 
nog steeds. Doordat ik alle werk-
zaamheden binnen het bedrijf, snel 
oppikte, vond men het tijd dat ik 
voorman werd. Door te blijven 
groeien in mijn vak ben ik uiteindelijk 
de uitdaging om uitvoerder te worden 
aangegaan en dat ben ik nu ongeveer 
15 jaar.

Vertel eens welke beroepen je hebt 
uitgeoefend en waar je voorkeur 
naar uitgaat.
Ik ben metaalbewerker geweest, 
vuilnisman, kozijnmaker, houtskelet-
bouwer, timmerman, servicemonteur, 
voorman-timmerman en uitvoerder. 
Alle werk vond ik mooi om te doen en 



in alle disciplines leer je nieuwe 
dingen en groei je als persoon. Ik vind 
mijn werk als uitvoerder heel leuk, 
maar zo nu en dan even een tijdje 
timmeren zonder andere drukte is 
ook heerlijk om je hoofd leeg te 
maken.

Je vertelde dat jij en je mannen 
speciale projecten, zoals bij voor-
beeld de Hollanderwijk renovatie 
uitvoeren. Kun je daar eens wat over 
vertellen? 
Ik heb een ploeg die veel bijzondere, 
monumentale of anderszins 
afwijkende projecten doet. Reden 
hiervan is dat wij zo veel mogelijk in 
oplossingen proberen te denken i.p.v. 
in problemen. Door goed met elkaar 
te overleggen kunnen we meestal tot 
een passende oplossing komen. Als 
bedrijf proberen we sowieso zo veel 
mogelijk maatwerk te leveren, wat 
ons aardig goed afgaat.

Hoe vind je dit project waaraan jullie 
drie jaren werk hebben?
Prachtig, iedereen werkt hier met 
heel veel plezier en is er trots op om 
dit stukje Leeuwarden toekomst-
bestendig te maken. Het is voor ons 
allemaal prachtig dat we een 
rijksmonument kunnen en mogen 
verbeteren/behouden voor de 
komende generaties.

Liggen jullie op schema en hoeveel 
mensen werken er aan mee? 

De binnen-werkzaamheden liggen 
perfect op schema, zelfs wat voor. De 
dakwerkzaamheden liggen wat achter 
i.v.m. de economische crisis en de 
hoge gasprijzen. Maar er wordt weer 
volop aan de daken gewerkt en ook 
dit gaat nu voorspoedig.

In welk deel van het land werkt de 
firma Lont? 
LONT werkt voornamelijk in het 
noorden van Nederland. Denk aan 
Noord-Holland, Friesland en 
Groningen, maar midden-Nederland 
wordt zo nu en dan ook aangedaan.

Onlangs ben je gestopt met het 
klussen in de weekeinden. Was de 
energie op of had je gewoon geen zin 
meer? 
Vroeger deed ik het als timmerman 
als bijverdienste en de energie is dan 
ook nog wat groter, ik ben nog steeds 
druk in de weekenden maar dan 
voornamelijk thuis. Ik heb zelf ook 
een rijksmonument en om dat bij te 
houden vergt de nodige inspanning. 
ik ben ook graag met de tuin bezig en 
die is aardig groot dus van stilzitten is 
weinig sprake.

Er moeten de komende 10 jaren 1 
miljoen nieuwe huizen worden 
gebouwd in Nederland om de 
achterstand goed te maken. Zie jij 
dat gebeuren. Zijn er überhaupt wel 
voldoende vaklui om een dergelijk 
groot aantal huizen te kunnen 
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Vindt u het leuk om met gezellige kinderen 
te knutselen?

Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje knutselen (van 3 tot 4 uur) 
met een groepje enthousiaste kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten, 
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

bouwen. Je hoort al decennia lang 
dat er niet genoeg timmerlieden, 
bouwvakkers etc. zijn.
De 1 miljoen zal een hele uitdaging 
gaan worden voor alle bouwers, 
helemaal omdat de overheden niet 
erg mee willen werken.
Het vinden van voldoende 
gemotiveerd en goed personeel is 
zeker een heel groot probleem in de 
bouw omdat iedereen doorleert om 
meer te kunnen verdienen. Helaas 
zou ik zeggen, want in de bouw valt 
een hele goede boterham te 
verdienen en je leert er een vak 
waarmee je thuis ook nog voor jezelf 
wat kunt doen.

Hebben jullie last van de bouwstop 
i.v.m. de stikstofcrisis?

Nee, de stikstofproblemen spelen op 
ons project geen erg grote rol meer, 
maar de energiecrisis heeft in de 
productie van de dakpannen wel 
grote invloed gehad, en alle prijzen 
staan onder grote druk.

Als je nog wat kwijt wil doe dat dan 
hier!
We hopen dat iedereen in de wijk blij 
is met het resultaat van onze 
werkzaamheden en dat de 
gezelligheid en uitstraling de overlast 
van de werkzaamheden wat kunnen 
verzachten.
Iedereen bedankt voor de 
medewerking tot nu toe en in de 
komende tijd.

Bedankt - Frank Roffel
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Fioringras 87
8935 BR Leeuwarden

058 - 2880346
06 - 20893334

geert.eisma@telfort.nl

Bel gerust!
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Datum: woensdag 13 december
Aanvang: 15.00 uur

Plaats: 't Hollanderhuuske

Buurtvereniging Hollanderwijk
Organiseert een gezellige

We kunnen bv. biljarten, sjoelen,
rummi of kaarten. Koffie met 'n koekje en 

een hapje en een snapje horen er natuurlijk bij.
Om 18 uur soep en een Kerstbrood maaltijd

Als je mee wilt doen kan je het onderstaand strookje t/m 
6 december inleveren bij Liesbeth, Hollanderdijk 62 

of Gerda, Nieuwe Hollanderdijk 49
Alleen voor leden en donateurs

Ja, ik doe mee met de 55+middag
met ..............personen

Naam: ...........................................
Adres: .............................................

Kerstmiddag 55+
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Door Frank Roffel

Antoon Groenewoud presenteerde 
op 1 oktober zijn eerste boek ‘De 
Wielen’ in het Historisch Centrum 
Leeuwarden.

Antoon is al die jaren dat hij  in de 
redactie van de Hollanderwijkrant zit 
een goede vriend van mij geworden 
en tijdens onze regelmatige ontmoe-
tingen vertelde hij jaren geleden al 
dat er de kans bestond dat hij een 
boek zou laten publiceren over de 
Grote en de Kleine Wielen, twee 
toeristische trekpleisters. 
Lang geleden schreef Antoon al voor 
het maandblad Us Honk over dit 
recreatiegebied, waarbij hij niet 
alleen teksten schreef maar ook 
tekeningen leverde. Dat heeft hij zes 
jaar lang gedaan. 
In de 21-ste eeuw kwam 
het Paul Pasveer van 
STIP ter ore dat Antoon 
deze teksten nog had 
liggen en hij was het die 
er wel brood in zag om 
er een boek aan te 
wijden. Uiteindelijk was 
het na een lange 
voorbereidingsfase zo 
ver dat er 80 boeken van 
150 dichtbeschreven 

PRESENTATIE BOEK ‘DE WIELEN’ 
DOOR ANTOON GROENEWOUD

pagina’s en veel pentekeningen 
werden gedrukt, die te koop zijn voor 
€15,95 bij het HCL, boekhandel Van 
der Velde, de Friese Schrijfkamer, De 
Lectuurhal en STIP. 
Het is een mooi boek geworden. 
In de loop van de twintigste eeuw 
waren er een aantal zwembaden, 
denk aan dat van Nijlân, en natuurlijk 
de andere baden die Antoon zo goed 
heeft beschreven en getekend, die nu 
gesloten zijn voor publiek. 

De officiële presentatie op zondag-
middag 1 oktober om 2 uur  uur trok 
72 bezoekers. Tom Sandijck leidde de 
sprekers in, te weten de schrijver en 
tekenaar zelf en de heer Jaap Balk, 
die een lezing hield over de Wielen. 
Er werden die middag 20 boeken 
verkocht  en Antoon  en zijn familie 
waren dik tevreden.

13
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BEDANKT!
Hoi allemaal. 
Graag wil ik namens de bewoners van 
onze wijk de firma Lont, John plus alle 
werknemers een welverdiend 
compliment geven. John is altijd 
aanspreekbaar en neemt de tijd! De 
werknemers zijn altijd vriendelijk en 
niet te druk om te groeten. 

Waarmee ik maar wil zeggen dat wij 
echt geluk hebben met deze mensen!
Ik hoop dat ze lekker chillen in de 
bouwvak! Namens ons allemaal 
bedankt ook voor het ijsfeest. 

Een bewoner. 
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Zomerberichten.
Deze zomer heeft Lont de 
werkzaamheden volgens planning 
kunnen afronden en gingen de harde 
werkers wel verdiend met vakantie.
Dit werd gevierd, helaas in de regen, 
met een ijsje voor iedereen die dat 
wilde.

Vier weken was er rust in de wijk. 
Ook wel even fijn.

Maar toch was er nog een kleine 

feestelijkheid met het plaatsen van 
het laatste monumentenbordje op 
het huis in de Hollanderstraat 18.

Inmiddels zijn de harde werkers weer 
begonnen. Alles nog steeds geheel 
volgens planning. Spannend onder-
deel blijft de tijdige levering van de 
dakpannen, maar tot nu toe gaat dat 
goed.

In het overleg met de projectgroep 
kwam naar voren dat Elkien met 

14

BERICHT VAN DE 
HUURDERSVERENIGING
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buurtbeheerders gaat werken. Sjoerd 
Rumpt stelt zich zelf voor.

Mijn naam is Sjoerd Rumpt. Ik ben 
een geboren Groninger, maar in 2017 
voor de liefde naar Friesland 
verhuisd. Sinds 1 september ben ik 
aan de slag gegaan als wijkbeheerder 
voor Elkien in de regio Leeuwarden-
Zuid. Daar hoort, naast het zuiden van 
Leeuwarden, ook het buitengebied bij 
(Grou, Jirnsum, Reduzum etc.). Ik zie 
het als mijn belangrijkste taak om de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid van 
de woningcorporatie Elkien te 
vergroten voor de huurders. Bij mij 
kun je terecht voor alles op het 
gebied van leefbaarheid in, maar 
vooral ook rondom de woning.

Op 28 oktober is er weer een heggensnoeidag, zie ook pagina 35, de informatie 
is huis aan huis verspreid. Ook komt er in november nog weer een nieuwe 
Algemene Ledenvergadering. De datum is nog niet bekend.

Sjoerd Rumpt, wijkbeheerder
De Opslach 69, 
8448 GV Heerenveen 
0513 635 735
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NATUUR IN DE WIJK
door Antoon Groenewoud

Om ook nu weer de pagina’s te 
vullen, schrijf ik o.a. over het 
uitbundige groen in onze wijk, de 
stille vogels, wel even over de hete 
en natte dagen, omgekapte bomen 
en wat over de egel-populatie.

Na een aantal heerlijke zomerse 
dagen, is het qua temperatuur goed, 
maar vaker bewolkt en viel er later 
een regenbui, die, gezien de droge 
tuinen, welkom was op 24 augustus.
Die regen zal het prachtige groen, 
zoals zich dat opnieuw ontwikkeld 
heeft, goed doen. De grote kastanjes, 
de wilgen en de lindebomen kunnen 
wel wat water gebruiken. In dat 
dichte gebladerte kunnen de vogels 
zich mooi schuilhouden, omdat als 
gevolg van de rui, het vliegen wat 
moeilijker gaat. Ze houden zich stil, 
want ze lopen ook gevaar gepakt te 
worden door een roofvogel of een 
kat! De zwijgende vogels maakt de 
natuur hier wel wat doods, maar ik 
troost me met de gedachte, dat straks 
de alarm- en lokroepen met een 
bescheiden zang weer te horen zullen 
zijn.
Gelukkig dat de vogels afgelopen juni 
vliegend nog verkoeling konden 
zoeken, want het kwam toen overdag 
boven de 30 0C! In juli werd het er 
niet fijner op, want toen werd het bij 

ons bijna 34 graden Celsius. In 
diezelfde maand viel er ook behoorlijk 
wat regenwater, wat enige verkoeling 
bracht. Er viel toen zo’n 120 mm.

Ik begon over het uitbundige groen, 
maar omstreeks mei zag ik, dat een 
forse spar achter woning Hollander-
straat 15 werd geveld! En aan de 
overzijde, bij pand 22 achterzijde, 
moest een 50-jarige es ’t loodje 
leggen! Dat was 13 juni. Jammer!
Nog even terug naar pand-nummer 
15, maar dan nu de voortuin. (Na het 
overlijden van Michiel Gottmers werd 
het huis niet meer bewoond). Echter 
vrij kort na het sterven van Michiel, 
werd tot onze verbazing daar de 
walnotenboom gekapt! Dan in begin 
juli werd er weer in die tuin hard 
gewerkt: Totale kaalslag! Alles werd 
weggehaald. Ook de ligusterheg, die 
door Michiel altijd fraai werd 
gemodelleerd! Sinds 21 augustus is 
alles “netjes” en zijn zowel voor als 
achter nieuwe ligusterplantjes gezet.

Van dit sombere verhaal, naar een 
aardige waarneming. Via het open-
staande slaapkamerraam, kwamen 
mij bekende vogelgeluiden ter ore! 
Het was half 6 ’s morgens op 10 juni 
jl. Dus kijken: op het dak aan de 
overzijde 4 zwarte kraaien. Ze 
brachten door middel van allerlei 
kreten, knarsend, krassend, wat zacht 

17
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Een egel in de tuin van Antoon Groenewoud. Foto Hester Groenewoud
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“melodieus” een soort concertje van 
4 à 5 minuten. Het clubje zangvogels 
(want dat zijn het) ontroerde me toch 
wel!

Van het hoge pannendak “daal ik af” 
naar de begane grond, namelijk naar 
de tuintjes aan de Waling Dijkstra-
straat. Die worden bewoond door een 
aantal egels. Dit liet ik al in deze 
rubriek weten. De volwassen egels 
dragen ongeveer 8400 stekels met 
zich mee! Fantastisch voor de 
verdediging tegen vijanden! Een 

De Oehoe eet 
zelfs egels!

hond, een steenmarter of een kat 
blijven er dan wel van af! Gelukkig dat 
we hier geen oehoe-uilen hebben, 
want die leggen met hun klauwen 
een gevangen egel op de rug en na 
het doden, wordt het slachtoffer via 
de buikzijde leeggegeten! Bij ons dus 
geen angst voor deze grote uilen, 
omdat ze alleen in Zuid-Limburg 
broeden.
Na de korte aandacht voor de 
roofvogelsoort, terug naar de egels, 
die zich beperken tot insecten, 
wormen en slakken. Omdat we in ons 
tuintje een looplamp gebruiken, 
kunnen we veel opvallend gedrag van 
deze dieren waarnemen. Het is zo 
gevarieerd, dat er bijna een boekje 
over te schrijven is! Maar eerst maar 
even (kort) hier een paar typische 
voorvallen.
Veel speelt zich af bij de voerbak, 
waar soms een egel in gaat zitten 
eten. Een ander exemplaar heeft ook 
honger en draait alsmaar om de 



voerbak heen en stoot met zijn of 
haar neus tegen de etende aan. Ook 
komt er af en toe een voorpoot aan 
te pas. Het deert de ander niet, die 
blijft eten! Eén keer zag ik, dat deze 
egel plotseling wegsprong en naar de 
buur-tuin verdween. Dus kon de 
geduldige egel het voer verder 
consumeren. Tot slot, wat deze dieren 
betreft, wel iets opmerkelijks, want 
begin augustus zagen we er één met 
een witte vlek op de rechter flank….. 
En op 7 september een egel met een 
witte snuit! Het blijkt schuimend 
speeksel (?) te zijn…..Dit spuiten ze uit 
op hun soortgenoten….
Sjakkie vond het volgende over dit 
“speekselen” op internet: ze reinigen 

zo hun zesde zintuig: een extra 
reukorgaan (het orgaan van 
Jacobsen), dat zich tussen verhemelte 
en neus/keelholte bevindt; ze kunnen 
nl. ook via hun tong “ruiken”! zie 
https://www.egelbescherming.nl/
de-egel/

Om te besluiten, toch wel twee 
vragen, die na deze zomer zijn 
ontstaan. Want het viel op, dat er 
toch wat minder paartjes 
huiszwaluwen kwamen broeden en 
dat het aantal vlinders (en ook andere 
insecten!) minder te zien waren! Zou 
o.a. de landbouw met b.v. 
insecticiden hier een oorzaak van 
kunnen zijn? Ik vrees het wel.

18 19
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Door Lies de Jong en Meinte Boersma

Broedresultaten 2023

Koolmees en pimpelmees.
In 2023 hebben in 10 nestkasten van 
de Vogelwerkgroep mezen gebroed 
en jongen grootgebracht. Negen keer 
koolmees en eenmaal pimpelmees. 
Dat aantal is nagenoeg gelijk aan de 
aantallen van afgelopen jaren. Wel 
wat minder pimpelmezen dan anders, 
maar we hoorden van Gerrit dat in de 
kastjes van bewoners van het 
Emplacement 2 paartjes pimpel-
mezen hebben gebroed.

April was koud, waardoor het 
allemaal wat later dan gebruikelijk op 
gang kwam. De sterfte onder jongen 
was niet afwijkend ten opzichte van 

andere jaren; vaak 1 of 2 jongen die 
het niet gehaald hebben.
Op bijgaand kaartje is te zien waar 
mezen in de kastjes van de werkgroep 
hebben gebroed. Veel wijkbewoners 
hebben een eigen nestkastje en we 
weten dat een aantal daarvan bezet 
zijn geweest. Volgend jaar willen we 
graag alle broedgevallen in de wijk in 
kaart brengen. We zullen dan 
bewoners vragen de resultaten van 
hun kastje aan ons door te geven. In 
het voorjaar 2024 zullen we in de 
buurtkrant terugkomen op dit plan .

Huiszwaluwen
Dit jaar waren 25 van de 40 kommen 
in de wijk door huiszwaluwen in 
gebruik. Ook dit aantal is ongeveer 
hetzelfde als vorig jaar en ook de 
zwaluwen waren dit jaar door de kou 
later dan gebruikelijk. In een aantal 
kommen is een 2e broedsel groot-
gebracht.
Helaas bleef ook dit jaar de zwaluwtil 
bij het buurthuis onbezet, evenals 
nieuw geplaatste kommen aan het 
buurthuis zelf.
Op het bijgaande kaartje is ook te 
zien waar de huiszwaluwen dit jaar 
zaten.
We hebben Lont een overzicht 
gegeven van gevels waar we de 
nestkommen willen houden en van 
gevels waar we graag de nestkasten De inhoud van schoongemaakte nestkasten
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voor gierzwaluwen willen hebben en 
Lont komt hierbij aan al onze wensen 
tegemoet.
Bij de dakvernieuwing zullen de 
plankjes stijf tegen de oversteek 
worden geplaatst, zodat er geen 
verstorende mussen of kauwtjes 
meer bovenop kunnen gaan zitten. 
Wijkbewoonster Judith deed een 
bijzondere waarneming: een gaai die 
aan een kom hing met de kop in de 
invliegopening. Het is te hopen dat dit 
eenmalig is want gaaien zijn beduchte 
en slimme rovers van eieren en jonge 
vogeltjes.
Aan de Wijnhornsterstraat hebben 
we gezien dat op 3 plekken huis-
zwaluwen zelf weer een nest van klei 
hebben gemetseld, waarvan één keer 
bovenop een plankje met kommen.

Huismussen en gierzwaluwen 
De tijdelijke kasten aan de Wijn-
hornsterstraat worden redelijk bezet 
door huismussen, met name die aan 
de gevel van het pand waar de 
medewerkers van Lont schaften. Op 
andere plekken her en der ‘s een mus. 
We hebben geen telling gedaan, dus 
exacte aantallen hebben we niet.
We hebben nog geen gierzwaluwen in 
de nestkasten zien invliegen, wel op 
daken waar nog geen purschuim was 
aangebracht. Nestplekken van 
gierzwaluwen zijn moeilijk vast te 
stellen. We kunnen iets gemist 
hebben, maar vooralsnog lijkt het er 
op dat de gierzwaluwen de kasten 
nog niet weten te vinden.

21
Broedplaatsen van koolmees, pimpelmees en huiszwaluw



20 21

VRIJWILLIGERSAVOND
Eindelijk kon het weer: de medewerkers barbecue 

Op 16 september was het zover, 25 medewerkers werden verwelkomd door 
onze voorzitter Wietse Rinsma. Om kwart over 7 was de barbecue klaar 
aangemaakt door Emiel en kon ieder genieten van het vele vlees en hapjes.
Ieder kreeg een paar drankjes verzorgd door Harm als dank voor hun inzet van 
de afgelopen jaren.
Johan Juckers (foto links) kwam met zijn gitaar leuke liedjes zingen. Heel gezellig! 
Iedereen bedankt voor de gezellige avond. Het was zeer geslaagd.
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4 Hollanderwijkers en 1 inzender uit 
Adlân  stuurden een ingevuld quiz-
formulier naar de redactie en  de 
winnares is Christi, die maar 1 van de 
14 vragen fout beantwoordde. Zij 
krijgt een eetcafé De Basuin-bon van 
20 euro cadeau (zie foto voor de 
uitreiking door Frank). Er was ook een 
duidelijke verliezer, die maar liefst 5 x 
ernaast zat (zie eveneens de foto), nl. 
Annelies de Jong van de Van Haren-
straat. Dan tot slot de vragen en 
goede antwoorden op die vragen .

Vraag 1: Architect W. C. de Groot 
heeft in Leeuwarden meerdere 
projecten gebouwd. Het “rode dorp” 
werd niet door hem gebouwd. 
Antwoord c dus.

Vraag 2:  Dezelfde architect bouwde 
ook nog boerderijen in onze provincie 
. Antwoord  b was goed.

Vraag 3: De Starterstraat is genoemd 
naar Jan Janszoon Starter. Hij voerde 
in de 17de eeuw toneelvoorstellingen 
op in de Westerkerk. Antwoord c dus.

Vraag 4: In 1944 is Huizum bij 
Leeuwarden gevoegd. De grens liep 
over de Nieuwe Hollanderdijk.
Antwoord a is goed.

Vraag 5: Architect Riddersma maakte 
in Huizum-West o.a. twee gebouwen, 

teweten de Oude L.T. S. (aan de 
Cornelis Trooststraat) en de Parkkerk . 
Antwoord c is goed.

Vraag 6: Wat is een múthun? 
Antwoord b is goed, nl. zeelt.

Vraag 7: Wat is een kletskop? 
Antwoord c is het goede antwoord, 
nl.  huidziekte.

Vraag 8: Wat is een poncho? Een 
regencape, antwoord a is goed.

Vraag 9: Wat is een atelier? Een 
werkplaats, dus antwoord b is goed.

Vraag 10: Wat is Buitenpost? Een 
plaatsnaam, antwoord c dus.

Vraag 11:  Wat is een kwartel? Een 
vogel is het antwoord dat goed is. 
Dus a.

Vraag 12: Wat is een schimmel? Een 
paard is het goede antwoord, dus c.

Vraag 13: Wat is een floret? Een 
degen , dus antwoord a is goed.

Vraag 14: Wat is een meerval? Een 
roofvis, dus antwoord a. 

UITSLAG HOLLANDERWIJKKRANTQUIZ



De winnares Christi ontvangt de cadeaubon, te besteden bij De Basuin

De poedelprijs was voor Annelies de Jong

2322
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Half september j.l. hebben Paul 
Pasveer en ondergetekende de 
poedelprijs van de Hollanderwijk-
krantquiz uitgereikt aan Annelies de 
Jong van de Van Harenstraat. Zij 
vertelde mij tot mijn verrassing dat 
haar man, Sijtze Stienstra, in mei van 
dit jaar aan een longontsteking 
plotseling is overleden. Zij vroeg mij 
of ik een In Memoriam wilde 
schrijven en dat zegde ik haar toe.

Sijtze kende ik al sinds de tijd dat ik in 
de Hollanderwijk kwam wonen, te 
weten in 1986. Hij en zijn stiefzoon 
Rudolf waren vaste bezoekers van de 
kaartclub en ik leerde hem als een 
serieuze en stille persoon kennen. Hij 
is zijn leven lang bakker geweest en 
nam altijd verschillende soorten 
brood mee naar huis, maar vooral 
suikerbrood. Hij heeft bij twee 
bakkersbedrijven gewerkt.

Hij werkte van vier uur ‘s middags tot 
half twee ‘s nachts en ging daarna 
nogal eens biljarten in de bar de 
Scamele Ruter op het Ruiterskwartier. 
Zijn vrouw Annelies, de moeder van 
Rudolf en zijn zus Tsjitske, heeft met 
haar man 45 jaren lief en leed 
gedeeld en leerde hem kennen toen 

In Memoriam 

SIJTZE STIENSTRA
* Leeuwarden, 13 augustus 1949           † Leeuwarden, 24 mei 2023

zij in de Starterstraat woonde.
Sijtze was een levenslustige man die 
van gezelligheid en grapjes hield. 
Maar ik was verrast tijdens het 
gesprek toen zijn vrouw vertelde dat 
hij jarenlang een piratenzender heeft 
gedraaid. Hij had een telefoon 
daarvoor nodig en een kastje en wist 
het zo te regelen dat hij vrij goed 
bereikbaar was. Hij had een creatieve 
naam bedacht voor de piratenzender, 
nl Rin tin tin. Bellers vanuit de hele 
provincie Friesland belden met 
verzoekjes. Dat deed hij op de 
maandagochtend tussen 8 uur en 12 



kwamen er wel  61 kinderen op af. 
Sijtze was betrokken bij de organisatie 
van buurtfeesten en deed mee met 
het rad van Avontuur. Daarvoor ging 
hij de Schrans over om prijsjes te 
regelen die dan altijd gratis werden 
gegeven.

Tijdens de afscheidsdienst waren er 
veel mensen in het crematorium, 
waar op dinsdag 30 mei de 
plechtigheid plaatsvond. We leven 
mee met de familie.

Frank Roffel

uur. De hele kamer was dan bezaaid 
met lp’s. Ze laat met trots de serie 
cd’s zien die ze draaiden. Favorieten 
waren Elvis Presley, Jan Giro, The 
Shadows en Cornelis Vreeswijk. Hij is 
nooit gepakt en dat was maar goed  
ook, want een andere piratenzender 
in de wijk werd wel gepakt. In de 
laatste fase van zijn hobby was de 
boete voor uitzenden 2500 gulden. 
Ook de bekende oud-Hollanderwijker 
Tinus Kruidhof was piratenzender. 
Leuk om te vertellen is ook nog dat 
Sijtze tapdansles gegeven heeft in het 
Hollanderhuuske. Op het hoogtepunt 

EEN GRATIS IJSJE
Het was een wat druilerige middag toen op donderdag 27 juli Diana’s 
IJspaleisje neerstreek in de Hollanderstraat. Ze was daar op uitnodiging van 
Elkien en bouwbedrijf Lont. Alle bewoners hadden een kaartje in de bus 
gekregen waarmee ze een gratis ijsje konden halen. Dit als klein gebaar 

voor de overlast die ze 
ondervinden bij alle 
werkzaamheden. 
Behalve een flink 
aantal bewoners 
genoten ook de 
medewerkers van het 
bouwbedrijf en hun 
onderaannemers van 
een lekker gratis ijsje. 
Op de foto Annelies, 
Renske en Sita.
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door Tom Sandijck

Het is alweer 22 jaar geleden dat de 
Hollanderwijk officieel werd 
aangewezen als rijksmonument. Een 
geweldige eer voor onze mooie buurt 
die nog groter werd toen de buurt 
een paar jaar later ook de status van 
beschermd stadsgezicht kreeg. Om 
aan te geven dat een gebouw een 
rijksmonument is wordt er aan de 
gevel een schildje opgehangen. 
Oorspronkelijk was dit een militiar 
teken; in geval van oorlogs-
handelingen moest het gebouw 
ontzien worden. Die gebouwen 
hebben een blauw/wit schildje, maar 

tegenwoordig is het schildje blauw en 
geel en er is een variant voor de 
gemeentelijke monumenten. 
Elkien heeft nogal wat monumenten 

Het laatste schildje werd onthuld aan de 
woning van Gosse en Tjiske Postma aan 
de Hollanderstraat.

MONUMENTENSCHILDJES



Een beeld van de bijeenkomst in de Hollanderstaat. Van links naar rechts Frank Roffel, 
Janet Visser, Erwin Boers (Leeuwarder Courant), Marjolein Raemakers (Elkien), Juut van 
Koppenhagen, een vertegenwoordiger van Woon Friesland, Tom Sandijck, Klaas 
Mollema, Leo van der Laan (monmentenzorg), Niels Westra (fotograaf Leeuwarder 
Courant) en Hugo Sikma van Elkien. Op de voorgrond Jaap Braaksma, Chris Mostert en 
Antoon Groenewoud.

in bezit. Het eerste schildje werd zo’n 
anderhalf jaar geleden opgehangen 
aan het Sint Anthony Gasthuis in de 
Grote Kerkstraat. Daarna heeft ze 
schildjes gemonteerd aan hun overige 
rijksmonumenten. Het ophangen van 
de schildjes werd voltooid in de 
Hollanderwijk. 
Op woensdag 23 augustus werd het 
laatste schildje onthuld aan de gevel 

van het huis van Gosse en Tjiske 
Postma aan het pleintje in de 
Hollanderstraat. Dat ging gepaard 
met een kleine feestelijke bijeen-
komst. De plaats waar de bordjes zijn 
opgehangen is in overleg gebeurd 
met monumentenzorg. Ze  zijn 
meestal gemonteerd op de koppen 
van elke straat. In totaal hangen er 23 
stuks. 
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door Frank Roffel
De buurvrouw, nu 4 maanden 
wonende in de Hollanderwijk. Ze 
heeft al bijna 7 jaar een vriend, 
waarvan ze 3 jaar samen heeft 
gewoond in Heerenveen. Maar dat 
was geen succes. Toen ze net samen 
gingen wonen, brak de coronacrisis 
uit, wat echt heel veel van je relatie 
vraagt omdat je zoveel op elkaars lip 
zit. Ze hebben besloten om uit elkaar 
te gaan wonen, en ze heeft besloten 
om eens verder te gaan kijken dan 
Heerenveen. Het is en blijft een dorp, 
waar helemaal niet veel te doen is. 
Het klinkt groot en bekend, maar dat 
is alleen vanwege SC Heerenveen en 
Thialf. De relatie is weer als vanouds, 
en ze hebben beiden nu al dromen 
om over enkele jaren samen een huis 
te gaan kopen, dicht bij de Hollander-
wijk in de buurt. “Ik vind dit echt een 
mooie wijk, en zou hier denk ik niet 
meer weg willen. En als dat het geval 
is, dan wel in de buurt”.

De Hollanderwijk
Ze stond 7 jaar ingeschreven bij de 
woningbouwvereniging. Ze woonde al 
in Heerenveen. 350 mensen hebben 
gereageerd op de woning die ze nu 
bewoont. Er waren zoveel inschrijvin-
gen dat ze op de 9de plek is geëindigd, 
maar wel de woning heeft mogen 
ontvangen. Ze houdt van katten, maar 
twijfelt om er zelf een te nemen, 

EEN NIEUWE BUUR MET EEN CROSSMOTOR

omdat ze graag nog veel op reis wil. 
Ze geniet van de vele spelende katten 
in de buurt. Ze heeft laatst de QR-
code van haar huis geopend. Tot 1970 
is de geschiedenis duidelijk. De eerste 
bewoner was een machinist bij de 
spoorwegen.

Opleiding
Op haar 16de is ze begonnen met de 
opleiding Bloem en Design aan het 
Nordwin college in Leeuwarden, 
voorheen AOC Friesland. Het eerste 
jaar ging niet zo goed op school, ze 
had moeite met economie, wiskunde 
en Engels. Daarom heeft ze besloten 
om werk en leren te gaan doen. Ze 
ging 1 keer per week naar school, en 
4 dagen werken. Ze kwam alleen in 
Leeuwarden voor school, verder had 
ze er niet veel te zoeken gaf ze aan. 
Nu woont ze in Leeuwarden, en er 
gaat een wereld voor haar open. 
Tijdens de economische crisis in 2018 
kon ze niet blijven bij de bloemist 
waar ze werkte en heeft, na drie 
maanden thuis zitten, een baan bij de 
Karwei gekregen. Dat is een bouw-



markt waar ze uiteindelijk 8 jaar heeft 
gewerkt. Na 5 jaar werkzaam daar te 
zijn geweest was ze toe aan wat 
anders. Haar vriend was net 
afgestudeerd op juridisch gebied op 
hbo-niveau, en heeft haar eigenlijk 
besmet met de interesse in juridische 
dingen, waaronder het strafrecht. Ze 
is een opleiding op juridisch gebied 
gaan volgen op het mbo-niveau, 
omdat ze 7 jaar niet naar school was 
geweest vond ze HBO te hoog 
gegrepen. Het was droge stof, maar 
heeft er zoveel kennis gekregen dat ze 
nu een baan heeft op juridisch niveau 
en ontslag heeft genomen na 8 jaar 
bij de Karwei. “De Karwei wilde mij in 
ieder geval niet kwijt. Ik was een van 
de weinigen die alles kon in het 
bedrijf”. Ze heeft in haar nieuwe 
woning voor 90% zelf alles gedaan, 
zoals schilderen, laminaat leggen en 
ik concludeerde dan ook dat ze 
praktisch onderlegd is. Mocht ze 
binnenkort een vaste baan krijgen bij 
het huidige bedrijf, dan wil ze nog 
zeker verder studeren op het 
juridische gebied. 

Muziek
Ze houdt van diverse soorten muziek, 
van heavy metal tot aan klassieke 
muziek. Dit jaar is ze voor het eerst 
naar een concert van de Duitse band 
Rammstein geweest. “Het was net 
een familie-uitje, zoveel mensen die 
hun kleine kinderen meenamen”. 
Graag zou ze in de toekomst nog 

piano of viool willen leren bespelen. 
Ze is nu aan het sparen voor een 
keyboard, om een van de twee waar 
te kunnen maken.

Sport
In haar vrije tijd gaat ze graag naar 
het voetbal, ijshockey en motor-
speedway. Zelf heeft ze in het 
verleden een aantal jaren ijshockey 
gespeeld in het vrouwenteam van 
Heerenveen. “Een mix van jong en 
oud, wat ontzettend leuk is. Wij 
trainden elke zondag ochtend in de 
wintermaanden, en af en toe een 
vriendschappelijk wedstrijdje met een 
van de heren teams van Heerenveen”. 
Maar vanwege het werk en de hoge 
kosten om deze sport te beoefenen 
heeft ze uiteindelijk deze sport 
opgegeven. Misschien dat ze in de 
toekomst zich aansluit bij de vrouwen 
hier in Leeuwarden, maar dat weet ze 
nog niet. Daarnaast heeft ze vroeger 
ook een aantal keren op een cross-
motor gereden. Maar ze vond het 
uiteindelijk toch veiliger om langs de 
lijn te gaan kijken. Haar hele familie 
zat vroeger in het motorspeedway, 
wat voornamelijk in Duitsland en 
Polen wordt georganiseerd. In 
Nederland is het niet zo bekend, en er 
is maar 1 à 2 keer per jaar een 
wedstrijd in Veenoord, vlak bij 
Emmen. Daarnaast is ze ook elk jaar 
te vinden in Thialf voor het ijs-
speedway. Dat is weer een aftakking 
van haar “familiesport”.
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door Eddy Sikma

Ach, hoe was het vroeger, aardappels 
met jus, spruitjes die te lang op 
stonden, doorgekookte bloemkool 
en draadjesvlees plus een ‘trillende’ 
pudding na.
De jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw. Toch kwam er toen al een 
kentering. Het Chinees-Indische 
restaurant. Pal na de oorlog 
pionierden op Katendrecht in 
Rotterdam reeds de Chinezen met de 
– mede door de internationale 
scheepvaart – geïntroduceerde 
Chinese keuken. Op bescheiden 
schaal deed Leeuwarden mee met 
drie restaurants. In de Oude 
Oosterstraat zat de eerste, gevolgd 
door een zaak op de Weaze en 
vervolgens 
‘Hong-Kong’ op 
de Nieuwestad-
Noordzijde. Hier 
werd ik naartoe 
gestuurd. Op 
zaterdag was 
vader verant-
woordelijk: “Die 
Chinezen versta 
ik niet”. “Ik wel”, 
was mijn 
antwoord. Zo zat 
ik als school-

DE CHINEES-INDISCHE RESTAURANTS 
IN LEEUWARDEN

jongen tussen de huisvrouwen met 
geëmailleerde pannen te wachten. De 
pannen werden gevuld en afgeroomd. 
Ik kreeg het mee in vetvrij papier, 
omhuld met een oude Leeuwarder 
Courant, waar omheen een elastiek 
werd gebonden. We vonden dit heel 
normaal. Thuis werd eerst de nasi 
genuttigd en daarna de tomatensoep, 
daar dit op het petroleumstel warm 
kon worden gehouden.

In de latere jaren werden in de 
‘buitenwijken’ het aantal restaurants 
uitgebreid, Aldlân, Bilgaard, 
Camminghaburen, enzovoorts. 
Massaal kwam de Leeuwarder in 
aanraking met de oriëntaalse keuken, 
die overigens aangepast werd aan de 
Nederlandse smaak. Niet te scherp, 
niet te kruidig.
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Twee Chinees-Indische restaurants 
licht ik er hier even uit. Jarenlang zit 
op de Voorstreek/hoek Sacraments-
straat het restaurant Garden of Asia, 
vroeger van een andere eigenaar, 
maar al jarenlang bestierd door de 
huidige uitbaters. Vader in de keuken, 
moeder in de bediening, dochter bij 
de afhaalbalie en de kleinzoon is met 
speelgoed en al aanwezig, begroet de 
klanten en loopt zich bij wijze van 
spreken al warm voor een horeca-
carrière in de betreffende zaak. 
Huizum heeft – in de Schrans – Sin 
Yah. Dit is een kwaliteitszaak, altijd 
vol met eters. Daarnaast is er een 
aparte ingang voor de afhaalbalie, 

waar druk gebruik van wordt 
gemaakt. Het eten is goed en dat is 
de hoofdzaak, ook voor deze 
gerenommeerde zaken. Ondanks de 
Japanse sushi, Thaise en Koreaanse 
gelegenheden blijft de ‘klassieke’ 
Chinees in trek. Om ze op de 
Werelderfgoedlijst te plaatsen is 
misschien te veel van het goede, 
maar zeker is het een karakteristiek 
verschijnsel in naoorlogs Nederland.
Kortom: de ‘doorgekookte’ bloemkool 
is nog niet voorbij, maar het bekende 
gezegde is nog steeds geldig:

‘verandering van spijs doet eten!’

33



32 33

De Leeuwarder videohobbyclub 
Kleare Kimen bestaat al meer dan 70 
jaar, maar veel mensen weten dat 
helemaal niet. Daarom zijn ze een 
ledenwerfactie gestart. Ze proberen 
in alle wijken van Leeuwarden 
bekendheid te krijgen en dus ook in 
de Hollanderwijk.

Momenteel kent de videoclub 12 
leden, zowel jongeren als ouderen. 
Een paar uit Leeuwarden uit 
verschillende wijken. 
Allemaal zijn ze even enthousiast over 
het maken van filmpjes en de 
bijbehorende specialismen zoals 
geluid, montage, filmbewerking en 
videotechniek.
Of je nu filmt met een smartphone, 
met een fototoestel of een video-
camera, iedereen is welkom op de 
club.

Elke veertien dagen op donderdag-
avond komen de leden van Kleare 
Kimen bijeen in het wijkgebouw 

VIDEOHOBBYCLUB KLEARE KIMEN
ZOEKT NIEUWE LEDEN

Camminghaburen. Op de club-
avonden worden films en presen-
taties op groot scherm vertoond en 
besproken. 

We informeren elkaar over de laatste 
ontwikkelingen op het terrein van 
videotechniek, verhaal in je video, 
hoe je het beste geluid kunt krijgen 
en hoe je dat allemaal bij elkaar kunt 
krijgen tot één mooie film. En zo leren 
we samen onze eigen films in de 
praktijk steeds beter te maken. Ook 
het maken van familiefilmpjes komt 
aan bod.

Het leukste van onze club is het 
gezellig samenzijn, de onderlinge hulp 
van en aan de clubleden en de sociale 
sfeer. Alle kennis wordt gedeeld en 
elkaar aangeleerd. Dit geldt zowel 
voor de beginners als voor de 
gevorderden in de groep. Maar het 
belangrijkste is het plezier beleven 
aan onze gezamenlijke hobby.

Heb je interesse? 
Kom eens vrijblijvend langs op een 
clubavond. Je kan je opgeven via het 
contactformulier op 
WWW.KleareKimen.NL

Je bent van harte welkom!



We hebben weer een gezellige Bingo: 
21 oktober
9 december

in het Hollanderhuuske.
Deur open 19.30, 

aanvang 20.00 uur
Leeftijd vanaf 16 jaar.

Een Bingokaart voor de hele avond 
kost €7,50
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Na een kort ziekbed is onze moeder 
Antonia Langendijk de Boer op vier 
augustus overleden. 

Hierbij willen wij alle lieve mensen uit 
de Hollanderwijk bedanken voor al 
die fijne jaren dat ze er heeft 
gewoond. Onze moeder was veel in 
de tuin aan het werk en dan was er 
altijd wel iemand om een praatje en/
of een geintje met haar te maken. 
Speciaal was Ingeborg die altijd klaar 
stond om haar te helpen en Jannie 
die de laatste tijd overheerlijke soep 
voor haar maakte. Nogmaals heel erg 
bedankt.

Willem, Chris en Marko.

DE LANGST WONENDE BEWONER VAN 
DE HOLLANDERWIJK IS NIET MEER. 

op
zaterdag 28 oktober
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HEGGEN
SNOEIEN 

op
zaterdag 28 oktober

Op papier aanmelden kan ook: vul dit strookje in en gooi het door 
de brieven bus bij Martien Plaatsman, Hollanderstraat 9

O ik heb hulp nodig met het snoeien
O ik wil graag helpen met snoeien

Naam: ....................................................................................

Adres: ....................................................................................
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Een nieuw rubriekje waarin 
buurtbewoners met elkaar van 
gedachten wisselen. Tips, ideeën en 
vragen over groen in de buurt 
kunnen hier een plek vinden.

Hoi Sjakkie, 
Jarenlang had ik een tuin in de lucht. 
Mijn betegelde grond rondom het 
huis was totaal niet groen te noemen 
maar mijn kastanje mocht er zijn! Nu 
het pleintje in onze wijk vorig jaar is 
veranderd in een bloemenparadijs en 
kleur en levendigheid van de perken 
zo aanstekelijk zijn voor iedereen, 
wilde ik ook. Hmmm, tuinieren op 
drie vierkante meter, in de schaduw 
van een forse boom, op de tegels? 
Hoe doe je dat? In potten!
Gelukkig had ik nog een paar mooie 
geglazuurde potten staan, maar ook 
grote plastic potten doen het prima 
als je ze vult met tuinaarde en zorgt 
voor een paar flinke gaten in de 
bodem zodat de planten niet 
verdrinken. Samen met jou heb ik een 
tuinplannetje gemaakt en een paar 
tegels gewipt om ook in de volle 
grond te kunnen planten.
Ik heb voor mooie, maar makkelijke 
vaste planten gekozen die niet slak-

OVER DE HEG

gevoelig zijn en ook in de half-
schaduw nog tevreden zijn. Verder 
heb ik erg veel lol van een platte 
schaal met water waar vogels, katten 
en egels komen drinken en badderen.
Nu de winter eraan komt en ik straks 
in het voorjaar weer wil genieten van 
opkomende planten maak ik me een 
beetje zorgen. De vijgenboom/de 
ficus is niet helemaal winterhard en 
ook de Agapanthus/de Afrikaanse 
lelie moet officieel naar binnen. 
Gelukkig had jij allerlei ideeën en 
trucjes om de kou door te komen. Ik 
ben in ieder geval al aan het sparen 
voor mulch (dode blaadjes en takjes) 
die we straks rondom de potten 
kunnen strooien tegen de vorst. 
Verder reken ik op de kastanje die 
straks zijn bladeren als een deken 
over de planten gooit. Maar gaat de 
boel dan niet verstikken?

Groet van Sieta!
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Ha Sieta,
Leuk zo’n buurvrouwen-tuinrubriekje 
in de buurtkrant! Misschien werkt het 
ook wel aanstekelijk naar andere 
buurtbewoners, wie weet…
Ik had altijd al uitzicht op jouw mooie 
kastanjeboom. Ik weet zelfs nog 
wanneer die is geplant: door vorige 
bewoner Frans Beek, inmiddels al 
weer zo’n 45 jaar geleden… Het is in 
al die jaren een prachtige groene reus 
geworden.
Jouw dit jaar begonnen paradijs-
tuintje, onder die grote boom, in 
allemaal verschillende potten, bakken 
en schalen ziet er ook al heel 
indrukwekkend uit!

Wat betreft je zorgen voor de 
komende winter: 
• De vijgenboom is wel wat 

gewend. In onze tegenwoordige 
winters loopt ie geen gevaar. Ook 
als ie wat vorstschade oploopt 
gaat ie toch wel weer uitlopen in 
het voorjaar.

• Mijn zus heeft zo’n Afrikaanse 
lelie (Agapanthus). Zij geeft de 
volgende tips om de plant veilig 
de winter door te helpen: haal ‘m 
wanneer hij in het najaar bruin is 
geworden, na een aantal droge 
dagen uit de pot en omwikkel de 
droge kluit met kranten. Leg dat 
pakketje in een op zijn zijkant 
staand krat, zodat ie dus een 
dakje boven z’n hoofd heeft. Op 
een beschut plekje zetten en klaar 

is ie voor de overwintering. In het 
voorjaar kun je hem dan weer 
oppotten en bemesten.

• Mulchen is in ieder geval een 
goed idee. Zowel om als op de 
potten. Het blad van alle blad-
verliezende loofbomen (behalve 
van beuk of eik) is geschikt als 
beschermend laagje. Van verstik-
ken is geen sprake, er zit genoeg 
lucht tussen het bladermengsel. 
Je zou de boel kunnen verzamelen 
in een jutezak of zo’n opvouwbare 
tuinafvalzak (zie bijgaand plaatje), 
totdat er winterse temperaturen 
aanbreken.

Nou succes er mee en tot ons 
volgende praatje over de heg Sieta!

Groet van Sjakkie
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door Eddy Sikma

Wat te doen op aarde, schilderijen 
van Henk Krist. Dit was de titel van 
een in 2009 uitgegeven boekwerk 
over de man en zijn werk. Galerie De 
Roos van Tudor aan de Leeuwarder 
Eewal was hierbij de medeuitgever. 
Kunsthistoricus Huub Mous schreef 
de inleiding en typeerde hierin 
meteen Krist zijn onderwerpkeuze. 

Personages, geschilderde portretten, 
levendig weergegeven in hun 
eenvoud. Ach, je zou ze zo op straat 
tegen kunnen komen. Het zijn geen 
portretten in de zin van 
‘kijk mij hier eens zitten, 
maak een afbeelding 
van mij in mijn goede 
doen’. Welnee, het is 
een melancholische 
accordeonist, die zijn 
deuntje speelt, al dan 
niet met toehoorders. 
Vaak figureren deze 
mensen in een 
geschilderde 
achtergrond, die gek 
genoeg hun wezen niet 
alleen benadrukt, maar 
ook tot hun recht laat 
komen. Het is – deels – 
ook het decor van zijn 
gereformeerde jeugd in 

HENK KRIST, 
EEN HÚZUMER KUNSTENAAR

het toen nog besloten Huizum, dat 
mede zijn visie en stijl heeft bepaald. 
Toch heeft hij zijn onderwerpkeuze in 
de latere jaren uitgebreid. 

Landschappen. Houthakkers in het 
bos. Maar ook een aantal land-
schappen waar het ‘Krist-mannetje’ 
totaal afwezig is. ‘Gepoot in een zee 
van klei’, een weergave van een 
strakke akker in Het Bildt, is hier een 
voorbeeld van. Het perspectief, zich 
richtend naar het verdwijnpunt op de 
horizon benadrukt het beeld, de 
weergave.
Een terugkerend thema in zijn werk 
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06-36046497

zijn de muzikanten. Zelf muzikaal zit 
dit min of meer in de ‘genen’. De net 
genoemde accordeonisten, maar ook 
de zangers en laatstelijk de 
trompettisten zijn hier voorbeelden 
van. In een eigen stijl geeft hij ze 
weer.

Tenslotte nog een reflectie op twee 
schilderijen uit het boek: ‘In de stad’ 
en ‘Stad buiten de poorten’. Hier is 
het beeld min of meer geabstraheerd. 
We zien een figuur in vlakken, de 
huizen eveneens en toch heeft het 
zeggingskracht. Het boek is nog 
verkrijgbaar bij Van der Velde op de 
Nieuwestad.
Krist zijn werk is te bezichtigen bij 
Galerie De Roos van Tudor aan de 
Eewal, eveneens te Leeuwarden.
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Dat er vertragingen optraden bij de 
spoorwegen in de jaren 1863, had 
betrekking op het rijdend materieel. 
Maar nog vóór er een trein over een 
traject had gereden, kwam er een 
langdurig oponthoud in 1868 bij de 
aanleg van de spoorbaan Heeren-
veen naar Akkrum! De grondsoort 
bleek ongeschikt voor het laten 
rijden van treinen, want de aarde 
bestond daar uit zacht veen.

Over een lengte van zo’n 12 km 
moest al die grond worden vervangen 
door zand. Het veen moest helaas 
met de schop meters diep uitge-
graven worden. Een enorme, zware, 
langdurige klus! Het zand werd van de 
Lemelerberg, ongeveer 8 km ten 
zuiden van Ommen gehaald. Dat ging 
per schip, paard en wagen en toen er 
wat dichter in de buurt spoorrails 
kwamen te liggen, kon het zand per 
trein aangevoerd worden. Maar liefst 
ongeveer 8 maanden was nodig om 
dat project klaar te krijgen! Gelukkig 
leverden de onteigeningen van 
landerijen geen vertragingen op, 
zodat ook deze spoorlijn vrijwel 

kaarsrecht gerealiseerd kon worden.
Al deze intensieve arbeid had als 
resultaat, dat op 7 september 1868 
de eerste trein van Heerenveen via 
o.a. Akkrum door kon rijden naar 
Leeuwarden! Behalve dat dáár het 
eerste spoor door enkele autoriteiten 
werd ontvangen, werd het heugelijke 
feit in Leeuwarden gevierd!

Eén van de hoogtepunten was de 
paardendraverij om de Gouden 
Zweep op de Wilhelmina-renbaan, 
destijds aan de Westersingel. De 
Gouden Zweep was ter beschikking 
gesteld door Kroonprins Willem 
Nicolaas Alexander. Verder bracht het 
Stedelijk Muziekcorps onder leiding 
van Petrus Wedemeijer, de hele dag 
feestelijke muziek. Het feest werd 
’s avonds besloten met een indruk-
wekkend vuurwerk.

Zo verliep er weer een mijlpaal in de 
ontwikkeling van de Staats 
Spoorwegen.

SPOORPRAAT - 21

door Antoon 
Groenewoud
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DEADLINE 
HOLLANDERWIJKKRANT:

15 november
OUD PAPIER
Maandag 23 oktober

Maandag 20 november
Maandag 18 december

zie ook www.omrin.nl
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't Hollanderhuuske
Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687
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Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
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In het Hollanderhuuske
Op dinsdag 14 november 2023

Graag nodigen we jou uit voor de jaarlijkse vogelavond.
Op deze avond komt natuurfotograaf Albert Wester een 

presentatie geven over het actuele onderwerp:

PLAS-DRAS EN WEIDEVOGELS
en wat hij verder leuk vindt om ons te laten zien.

Albert Wester zou je je kunnen herinneren van de vogelavond in 
2011 over ijsvogels. Wij waren bijzonder enthousiast over zijn wijze 
van presenteren en zijn dan ook verheugd dat hij opnieuw onze gast 

is
Kortom… komt allen, laat je verrassen 
en geniet van de Hollanderwijkband!!
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Inloop: 19.30 uur
Start: 20.00 uur
Toegang: gratis

De Vogelwerkgroep 
Hollanderwijk
Antoon Groenewoud, 
Meinte Boersma, 
Gerrit Tuinenga 
en Lies Braaksma

Vogelavond  


